Kompüterciler, Üçüncü Dünyacılar, Beşler, Merkezciler, Belediyeciler, Saylavlar nedir? 


CUMARTESİ 


21 Sİ kongreleri öncesinde CHP'de durum 


NISAN 1979 
Yarın Aydınlık”ta 


Kuruluş yıh: 1921 ENA T z Kurucusu: ŞEFİK HÜSNÜ 500 KURUŞ 


ECEVIT: 


"Etnik ayrım gözetenler hansi görevde olursa olsunlar onlara karşı önlem alacağız" 


© "Sayın Elçi almakta olduğumuz ve almayı kararlaştırdığımız önlemlerin tümüne inanarak katılmaktadır” 


© "DİSK'in 1 Mayıs 


Ecevit'iziyaret eden Baykara, Reisoğlu ve Cantürk, “Türkiye'nin büyük sorunlarla karsı karşıya olduğunu” söylediler” 


Kontenjan Grubu 
Ecevit'e AP-CHP işbirliği önerdi 


6 Başbakan, 


Basın özgürlüğünde bir arpa boyu yol!.. 


toplantısını, i 

toplantı yasağı e aiite 

olm i , 

ild ayan baska bir görüştükten sonra, Abdüzaziz'in padişahlık döneminde, 1865 yılında yayınlanan matbuat nizamnamesine göre hükümet aleyngs Mn A Cumhurbaşkanını hinde yazı yazmanın cezası | ay ile 1 yıl arasında iken şimdi | yıldan 6 yıla kadar ceza veriliyor. Para cetemenni ediyoruz z a zası 1865'te 5 altın ile 100 altın arasında iken, şimdi yeni tasarı ile 20 binden 100 bin liraya kadar para ceziyaret etti zası getirildi. 


ANKARA (ÖZEL) 
Başbakan Bülent Ecevit "Etnik ayrım göze- 


ANKARA (ÖZEL) Cumhurbaşkanınca seçilmiş Cumhuriyet Sena- 


Yazarlara hapis, Yazı İşleri Müdürlerine para cezası veren yasa tasarısı 


ten kimseler hangi durumda ve yerde ve görevde olurlarsa olsunlar onlara karşı önlemler almaktayız. alacağız"' dedi. 

Bülent Ecevit Cumhurbaşkanı Korutürkle yaptığı haftalık olağan görüşmesinden sonra gazetecilere bilgi verirken soruları da cevaplandırdı Ecevit Korutürk'e hükümet çalışmaları, iç ve dış gelişmelerle ilgili bilgi 


(Devamı Sa. 7 Sü. 3'de) 


ökçün'de Orta Doğu ülkelerini ziyaret ediyor r 
Evren'den sonra 
Cetin de r Pen 
Irak'a gitti ANKARA(ÖZEL) 
Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in geçen hafta Irak'a yaptığı geziden sonra 


Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin de Bağ- 


(Devamı Sa. 7 Sü. 5'de) 


Aliağa CHP Kongresinde destekledikleri adaya oy vermediği için 


IGD’ liler bir CHP delegesini dövdü 


© Menemen CHP İlçe Başkanı:” Saldırı, partimizi bölmeyi amaçlıyor” 


“DİSK, Sahte TKP'nin güdümünde yeni bir 7 Mayıs 


ihanetine önayak olmamalıdır” 


TİKP, işci sınıfını DİSK'in 


düzenlediği mitinge katılmamaya çağırdı 


© "Türkiye işçi sınıfı ve emekçi halkı bu büyük günü 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Türkiye İşçi Köylü 


büyük coşku, birlik, dayanışma ruhu, mücadele azmi ve Partisi İstanbul | Sese 


en derin yurtseverlik bilinciyle kutlayacaktır” BASYAZI 
1 Mayıs 


MAYIS, uluslararası birlik, mücadele ve 


de yapılması düşünülen 
1 Mayıs mitingi ile ilgili 
basına bir açıklama yaparak, DİSK'i "sahte TKP' 
nin güdümünde yeni bir 1 
Mayıs ihanetine önayak olmamaya" çağırdı. 
Sahte TKP'nin dünya ve Türkiye emekçilerinin bu büyük birlik ve dayanışma gününü, amacından 


İGD'liler CHP 


Menemen'in Aliağa 
İlçe seçimlerinde kendi istedikleri kimseye oy ver meyen Şanbaz Karayürek'i döverek, yaraladılar. 


TİKP İstanbul İl Başkanı 


Yozgat'ta komandolar 
Halkevi ve 
25 işyerini 


tosu Kontenjan grubu başkanı Zeyyad Baykara ve grup üyeleri Prof. Dr Sefa Reisoğlu ve Kemal Cantürk, Başbakan Bü lent Ecevit'i ziyaret ede rek Türkiye'deki ve böl gedeki son gelişmelere ilişkin görüşlerini Ecevit'e aktardılar Kontenjan grubunda önceki gün yapılan toplantıda belirlenen görüşlerin Başbakana iletildiği öğrenildi 
Kontenjan grubu top İlantısında, Cumhurbaşka hınca seçilen sehatörler, Tür çok büyük sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu, tek bir partinin bu sorunların üs- 
(Devamt Sa.7, Su.9'da) 


SSK yolsuzluğu ile ilgili tartışmalar sürüyor 


Feyzioğlu: 
"Yolsuzluk yapanı savunmak 
Başbakana düşmez” 


«NKARA(AA) 

CGP Genel Başkanı 
Turhan Feyzioglu, dün yaptığı açıklamada SSK arsa alımları konusunda Başbakan Bülent Ecevit ile Sosyal Güvenlik Ba kanı Hilmi İşgüzar'ın sözlerine yanıt o verdi Feyzioğlu “Yolsuzluk yapanları savunmak Başbakana düşmez" dedi 


Soruşturmanın selameti için Hilmi Işgüzar'ın isti fa etmesi gerektiğini süy leyen Feyzioğlu aç masına şöyle vam 


Tahkikat yapılırken (Devamı Sa. 7 Sü. 3'de) Sıkıyönetim 
Savcılığı, 
Fehmi Işıklar hakkında dava açtı 
İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul o Sıkıyönetim Askeri Savcılığı Oleyis Sendikasının Marmara 


Bölgesi Genel Kurulunda yaptığı konuşma nedeniyle Fehmi Işıklar hakkında dava açtı 


Sanayici Rahmi Koç: 


Mecliste kabul edilirken... 


Basına verilen ceza 114 yıl 


İstanbul'u fethetmek | ya da düşünce özgürlüğü Av. Emcet Olcaytu | 


Fikir ve kanaatlarını serbestçe açıklama öz- 


Bu özgürlük gelişerek, günümüzde bütün kamu hürriyetlerinin anası sayılmış, sosyal gelismenin 


o 
Kısa Film 


Yarışmasında 
Süha Arın'ın 
"Tahtacı Fatma”sı ve Yugoslav filmi 
"Balyoz” 
birinciliği paylaştılar o 


3. Balkan 
Film 
Şenliği 


.. x fi s bugün Romanya Dışişleri Bakanı Stefan Andrei'nin artist eşi Violete Andrei ''Kavuşma"' adlı filmi ile dik- 


sona eriyor katleri çekti. (Fotoğraf: Abdullah KURTAY) 


Türk ve Yugoslav kısa filmleri | birinciliği paylaştılar 


NEZİH COŞ 


Sinemaseverlerin büyük bir ilgiyle izledikleri, 3. Balkan Film Şenliği'nin “1, Semih Tuğrul Uluslararası Kısa Film Yarışması" sonuçları belli oldu. 
5 kişilik uluslararası jüri, birincilik ödülünü Türk ve Yugoslav filmleri arasında paylaştırdı (Devamı sa.7, sü.8'de) 


öncesinden daha ağır 


gürlüğüne, insanlık, 'Yeniçağ"'da ulaşmıştır. l HABER MERKEZİ Yıl 1865. Dönem, Os manlı Padişahı Abdüla- 


|| (Devamı Sa. 7 Sü. 5'de) J ziz'in saltanat dönemi. 
a a m va mm m vr m a a ae O Matbuat Nizamnamesi 


yürürlüğe giriyor. Ve işte 
bu nizamnamenin 16 
maddesi: 

"Vükelâ-yı  saltanat-ı seniye veyahut memalik-i mümtaze reislerine doku nacak söz yazan olursa, bir aydan bir seneye ka dar hapis veyahut beş als tından elli altına kadar ceza-yı nakdi ahz olu- 


Yıl 1979. Önceki gün Mecliste kabul edilen Yazı İşleri Müdürlerinin sorumluluklarını düzenleyen yeni yasa tasarısı- nin sonucu: 

"İmzalı yazılardan yazarlar, imzasız yazılardan Yazı İşleri Müdürleri, 'hükümete dokunacak söz yazarlarsa' bir yıldan altı yıla kadar hapis vatacak- 

(Devamı Sa, 7 Sü, 6'da) 


istanbul Barosu karar aldı 


Adalet Bakanı 


hakkında dava acılıyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul Barosunun , kurulacak yeni ilçe adliyeleri, yeni yasal düzenleme girişimleri; ceza ve 


tutukevlerindeki uygulamalara kaşı çıkılması için düzenlediği 


olağanüstü genel Kurul da Adalet Bakanı Mehmet Can hakkında cezai takibat yapılması ve dava açılması o önerisi oybirliğiyle kabul edildi. 
Baro üyelerinin duruşmalara girmeme ve genel kurula katılma oranları yüzde yüzü buldu, Ola- 
(Devamı Sa. 7 Sü. 7'de) 


MSP, 


EL a saptırmak ve Rusya hesa- e H > dayanışma bayramımızdır. Bütün ülke- bina kullanmak istediği- IMF ile ya bir ay sıkıyönetime lerdeki kardeşleri gibi, Türkiye emekçileri de, nin kaydedildiği açıkia- e e içinde anlasılır y 

fabrikasında, tarlasında, işyerinde, sokakta, maaynen söyledir: t p tt > 

abrikasında, tarlasında, işyerinde, sokal a E aN] a T e () , red oyu verecek 


meydanda, işkencede, sürgünde ve zindanda 
70 yıldır 1 Mayıs'ı kutlamıştır, kutlayacaktır 
da. İşçi sınıfı için, her 1 Mayıs günü, dünyadaki sınıf kardeşlerine, halkına ve ülkesine karşı görevlerini bir kere daha hatırladığı, yeniden ve şevkle’ mücadeleye sarıldığı bir gündür. 

DİSK'in İstanbul'da Taksim Alanında düzenleyeceğini açıkladığı miting böyle bir miting midir? Başka bir deyişle, bu miting Türkiye işçilerine, halka, ülkeye ne getirecektir? 
İşçi sınıfından ne yapması istenecektir, kimler 


ANKARA (ÖZEL) 
MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan dört aydan beri devam eden sıkıyönetimle ülkede huzurun o sağlanamadığını, bölücülük ve anarşinin devam ettiğini belirterek bu nedenle sıkıyönetimin uzatılmasının bir yarar sağlanamayacağını söyledi. 
26 Nisanda Millet 


@ Şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Sr . , . laş maz 
@ İstanbul Kars ve Gaziantep'te 3 kişi 

P sidi NEW YORK (AA) öldürüldü Sanay a Oç, HABER MERKEZİ Naw ere MHP'liler Yozgat'ta olay çıkararak C MAŞ Dy AA TME) ve sol görüşlü yurttaşların dükkanlarını pi Para il Di) ettiler. Olayların Saat 15.30'da MHP'lilerin arasında 1,5 milvar dolar-Halkevi'ni taşlaması üzerine başladığı, MHP'li lık iz kredi anlaşması: lerin kışkırttığı kalabalığın, CHP'li ve sol gö nın “ya bir ay içinde rüşlü yurttaşların dükkanlarının taşlanmasıyla gerçekleşeceği, ya daim- 


DİSK 3. Bölge Temsilcisi Akbulut, 1 Mayıs 
“Maocu” grupların alınmayacağını açıkladı 


Meclisinde sıkıyöneti- 


övülecek, kimler yerilecektir? İZMİR(THA) ME EEE An > ağ tahmil- #” 3 i , olaylı F ilivo zalanamayacağı ahmi - e e ag DİSK 3. Bölge Temsil- MR DE YAL li sp 5 Si ninde bulundu }- İİ : i j 4 l 4 min uzatılması talebine 

(Devamı Sa.7, Sü.9'da) ADUNE Bl ozgat CHP İl Başkanından aldığımız bilg ahmi K böyle b za E - karşı red oyu kullanaan wus Du ye göre tahrip edilen yerler arasında CHP İl Rahmi Koç, böyle bir Kısa Film Yarışmasında Yugoslav filmiyle birlikte birinciliği paylaşan Süha Gaklarini belirten Er- 


Mayıs işçi bayramını Sıkıyönetime rağmen İs- 
(Devamı sa.7 ,sü.10'da) 


anlaşma için zamanın uy- Polar TWR > > i gun olduğunt belirterek, Arın'ın "Tahtacı Falma" filminden bir sahne. baka Hükümet so- 
(De vamı Sa. 7 Sü. 5'de) (Devamı Sa.7, Sü.9'da) 


Başkanının ve CHP İl Sekreteri Halim Kurt'un (Devamı sa.7, sü. l'de” 


Aydınlık 


m Ya rm MM EM ÜN 


MA i 


$ 


tit 


meclisi 


"Nasıl devrimcilikse!..” 


Ben hiç bir siyasi görüşe bağlı olmayan Aydınlık okuyucusuyum. 
Gazetenizde yayınlanan"'Bilinmeye.. 
Sol'dizisini takip ediyorum, bu dizinin devrim mücadelesinin önündeki engellerin hile ve tertiplerini ortaya koyduğu, onların karşı devrimci faaliyetlerini halkımıza açıkladığı kanısındayım. “Bilinmeyen Sol" dizisinin yayınlanması devrimci bir görevdir. Kendisine "devrimciyim" diyenlerin niteliklerini başımdan geçen bir olayla iyice öğrendim. Bunu size anlatmak istiyorum. 

5 Nisan tarihli “BilinmeyenSol"' 
dizisinde Halkın Yolu'ndan ayrılan 
44 devrimcinin öz eleştirisinin yayınlandığı gün öz eleştirisi yayınlanan arkadaşlardan biriyle öğrencilerin devam ettiği İst.Ü.yakınlarında- ki Sakarya denilen kahveye gittik. 
Oturduktan hemen sonra, Devrimci Halkın Yolu'ndan olduğunu öğrendiğim birisi gelerek arkadaşa,Aydınlığı savunup savunmadığını sorup, savunduğunu öğrendikten sonra hemen orayı terk etmemizi küfrederek söyledi. Arkadaş oturacağım dedi ve oranın onların tekkesi olmadığını söyledi. Kimsenin sözüyle hareket etmeveceğini belirtti. Saldırgan masadaki kül tablasını alarak “kız olmasaydın sana gösterirdik” diyerek: devrimcinin söylemeyeceği 


ladı. 


küfrederek 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR - 


ELAZIĞ 


sözierle oradan kalkmamızı tekrar- 


Bunlar kendi saflarında iken yoldaş diye hitap ettiklerine davadan döneni vurun hesabıyla hareket ediyorlar, tıpkı faşistler gibi. .. Üstelik bu tavırlar bir devrimciye yakışmaz sözüne "ben komünistim'' cevabını veriyor. Bu nasıl devrimcilikse... 
Biz oturmaya devam edince arkadaşı kolundan tutup dışarıya atmaya çalıştı. Çıkaramayınca çantasını caddeye fırlattı. 
almaya gittiğimde ben ona devrimciye yakışmayacak hareketlerde bulunduğunu, yaptıklarının yanlış olduğunu söylediğim zaman bana “içeri girme ayaklarını 

kırarız" dedi. Daha sonra içeri girdiğimde arkadaşa Aydınlık gazetesinin "BilinmeyenSol"' dizisinin parça parça yırtılmış halini göstererek “ajanlık mı yapıyorsunuz" diye ba-Zırdığını duydum. Daha sonra biz işimiz olduğu için orayı tẹrk ettik. 
Bu olay bana 'devrimciyiz' diye ortada dolaşanların ne denli ci" olduklarını gösterdi. 

Küfür ve saldırgan tavırlar ideolojik olarak iflas etmenin ve acizligin ifadesidir. Bu tavırlar halka zarar verir ve devrimin önünde engeldir. 


İstanbul'dan bir okuyucu 


Arkadaşın çantasını 


" devrim- 


AKLAŞIK 80-90 bin 

mimar ve mühendisi 

çatısı altında toplayan mesleki kitle örgütü TMMOB'nin 24. Genel Kurulu ekonomik buhra, nın zirveye ulaştığı, kargaşanın ve gerici iç savaş çığırtkanlıklarının arttığı ve dünyada olduğu gibi ülkemizde de saflaşmaların hızla devam ettiği bir dönemde yapılıyor. 


Halkımızın o yükselen mücadelesi mühendis ve mimarların hareketini 


de etkilemeye başlayınca, 1960'ların sonlarında Amerikancıların odalarda ki etkinliği kırıldı. Böyle ce yurtsever birer mevzi haline getirilen odalarımız, üyelerinin demokratik ve ekonomik haklarını savundukları gibi emperyalizme de karşı çıktılar. Çalışma raporlarından ve yapılan açıklamalardan anlaşıldığına göre, 1970'lerin başından bu yana TMMOB aşağıda belirtilen ilkeler çerçevesinde çalışmalarını sürdürdü: 

1) Anti-emperyalist, anti-faşist ve anti- şövenist birlik 

2) Ulusal ekonomiyi güçlendirme 

3) Demokrasiyi güç- 


ME 


19 Mayıs'ta Bulgar uzmanlarını istemiyoruz 


BAYRAMIMIZI 


"DAĞ BAŞINI DUMAN ALMIŞ” 


Bir süre önce basında Gençlik ve Spor Bakanlığının ibret verici demecine rastladık. Sayın Bakanımız bu yıl 19 Mayıs törenlerinin "canlı" geçmesi için tören hazırlıklarının yürütülmesi görevinin Bulgar" uzmanlara” verildiğini açıklıyor. 
Bu kararın arkasından da çeşitli kesimlerden gelen tepkileri cevaplıyor: "Efendim bu bir teknoloji meselesidir. Buna karşı çıkmak geri kafalıktır, matbaayı kırmaya giden kafadır." 

Bu demeci okuyanların Bakanın tarih bilgisinden ve bağimsızlik anlayışından  şüpheye o kapılmaları dogaldır. “Teknoloji transferi adı altında lanse edilen bu karara varmadan önce şöyle bir tarih kitaplarını ve geçmişimizi incelemek çok yerinde olurdu sanıyoruz. 

Osmanlı İmparatorlu- 


Gi ğunun parçalanma dö- 


iw nemlerinde "Islahat" adı 


ğe Vi 


¢ 


A LR a PİNE ilem. 


verilen girişimler, Avrupa devletlerine (o bağımlılığı artırdı, masrafları çoğalt- 


tı ve çöküşü hızlandırdı. 
Ordu ve: donanmada yapılan dışa bağımlı, sözde “ıslahatlar'neticesinde ortaya çıkan askerin bütün yeni ihtiyaçları ithalat yoluyla karşılanmaya başlandı. Ordu tamamen dışa bağımlı hale getirildi. Sonuç ise malüm. 
Soyguncu Osmanlı ve paşalarının bu dışa bağıml politikası her alanda etkisini gösterdi ve 18817 de Avrupa kapitalistleri- nin denetimindeki Düyunu Umumiye İdaresini kurmaya kadar götürdü. 
Bu gün hâlâ ülkemizde dışa bağımlı gelişmeyi savunan ve bayramlarımızı bile yabancı uzmanlara yaptırmaya kalkanlar geçmişten ders çıkarmayanlardır. 


BAYRAM YAPMASINI EMPERYALİSTLER- 
DEN Mİ 

ÖĞRENECEĞİZ? 


Biz Tıbbiyeli Hikmetlerin, Turan Emeksizlerin, Vedat Demircioğullarının mücadelesini devraldık ve devam ettirmeye kararlıyız. Bayra- 


AYDINLIK 
YAYINLAR; 


namam sokak No:4 Cağaloğlu-Istanbul 
10TL. 


X 


Genel Dağıtım: TÜR-DA 


Proleter 
Devrimcilerin Birliği 


Genel Dağıtım: TÜR-DA 


mımızı, bağımsızlığımızın en azgın düşmanı Rusya'nın piyonu Bulgar “uzmanlarına” teslim etmeyeceğiz. Ve yine "Dağ başını duman almış" marşıyla ve yüregimiz vatan sevgisiyle, bağımsızlık tutkusuyla dopdolu olarak kutlayacağız bayramımızı. 
Gençliğin geçmişine leke sürülmesine izin vermeyeceğiz. 

Biz bağımsızlığımızı korumayı ve savunmayı Mustafa Kemallerden, Hasan Tahsinler den öğrendik, dışarıdan ithal etmedik. Çünkü bağımsızlık ruhu alınıp satılan, ithal edilen bir şey değildir. 

Biz dışarıdan getirilen uzmanların hazırladığı sahte teknolojik bayramlar değil, emperyalizmle mücadele geleneğimizi yansıtan bayramlar görmek istiyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız Brejnevlere, Jivkovlara teslim edilemez Uyanın efendiler. Bayram yapmasını da emperyalistlerden mi öğreneceğiz?" 


Van depreminden zarar görenlere yardım yapılmalıdır 


1968'deki üç bin yurttaşımızın ölümüne yol açan Varto depreminden buyana buraya hiç bir yardım yapılmadı. Bundan onbeş gün evvel Van' da meydana gelendeprem- de ise can kaybı olmamakla birlikte duvarlarda, çatlamalar meydana geldi. Yetkili depremdeki zarar gören halka 

yardım yapmalıdır. 
Bir Okuyucu 


= wa 


Cağaloğlu, Hamam Sok. No: 4, İstanbul 


“özgürlük; 


"Bağımsızlık" ve "Barış Çiçeği" figürlerini öğreteceklermiş. 


60 YIL ÖNCEKİ 
HEYECANLA 
KUTLANAN 

19 MAYISLAR 
İSTİYORUZ! 


19 Mayıs Bayramlarımızın "canlı geçmesini" isteyen ve bu gerekçe ile yabancı uzman getirten yetkililere bir çift lafımız var: 

Bugüne kadar bayram- 


larımızı birkaç parlak, yaldızlı ve basmakalıp lafla geçirdiniz. 19 Ma- 


yısların gerçek anlamını belirtmek yerine kutlama törenlerini bir formalite gereği yaptınız. 
Şimdi de kalkmış gençliği ve ibeden eğitimi öğramo nern hedef alarak 
19 yıs törenlerinin 
monoton geçtiğini söylüyorsunuz. Gençliğe antiemperyalist bilinci, Mustafa Kemallerin emanet ettiği bağımsızlık ruhunu verin ve o zaman seyredin canlı bayram nasıl olurmuş. Çünkü gençlik sahte ve formalite gereği yapılan 19 Mayıslar değil, 60 yıl önceki ruh 
ve heyecanla kutlanan 19 
Mayıslar istiyor. 

19 Mayıs 1919 Türkiye halkının emperyalizme karşı ayağa kalktığı 
gündür. 19 Mayıs 1919 
Türkiye'de dünyanın ilk Kurtuluş Savaşının başlatıldığı gündür. O gün, emperyalizme karşı mücadele de bir dönem noktası olmuş, 'mazlum milletlere kurtuluş yolunu göstermiştir. Mustafa Kemal, 19 Mayısları Kurtuluş Savaşımızda “biz buraya dövüşmeye geldik, manda fikrini asla kabul etmeyiz." diyen Tıbbiyeli Hikmet'in şahsında Türkiye gençliğine armağan etmiştir. 

Bu gün de iki süper 


devletin ülkemiz üzerindeki hegemonya mücadelesine ve özel- 


likle Rusya'nın iç savaş kışkırtıcılığına ve bölü- 


cülüğüne karşı gençlik yine onların karşısındadır. 


Gençliğimizin en çok birliğe ve milli mücadele ruhunun canlandırılmaya ihtiyacı olduğu bir dönemdeyiz. Ve bunun içinde gençliğe sesleniyoruz: 

"Güneş ufuktan şimdi doğar, 

Yürüyelim arkadaşlar" 


Sevgi Özdemir 
Fırat Üniversitesi 


Edebiyat Fakültesi Öğrencisi 


Bilgehan 
Öztürkmen 
Metalurji Müh. 


Adnan 
Akpoyraz 
Elektrik Müh. 


Serçin 
Akkoyunlu 
Harita Müh. - 


lendirme 

4) Yukardaki üç ilkeyi benimseyen herkesle çalışma 

5) Üyelerin ekonomik ve demokratik haklarını savunma 

12 Mart'lara gelindi- 


ğinde, faşist terörün ya- 


rattığı yılgınlık ve teslimiyetçilik o ortamından yararlananlar odalarda revizyonist fikirleri egemen kılmaya çalıştılar. 
Bunu başardıkları odalarda, yukarıda sıralanan çalışma ilkeleri uygulamada birer birer terk edilmeye başlandı. 

Amerikan emperyalizmini hedef alan anti-emperyalist birlik ilkesi 1970'lerin başında Sovyetler'in dünyadaki hegemonya emelleri açıkça ortaya çıkınca, kapsamı açısından yetersiz kaldı. 
Artık bu ilkenin ABD'nin yanı sıra Sovyetler Birli- 


ği'ni de hedef alması gerekiyordu. 


Geçmişte Amerikan emperyalizmine karşı mücadelenin önüne barikat kurmakla nam salan revizyonistler, şimdi ise efendileri Sovyet sosyal emperyalistlerinin aleti olarak boy gösterdiler. 
Sovyetler Birliği Beşinci Kolu sahte TKP vasıtasıyla 1973'lerden bu yana sendika ve kitle örgütlerine sızmaya özel bir önem verdi. Faşist ve diğer gerici yönetimlere karşı haklı bir zeminde gelişen muhalefete, ilericilik yalanıyla sahip çıkarak sendikalarda işçileri, oKÖY-KOOP'ta köylüleri, OTÖB-DER'de öğretmenleri ve TMMOB" de mühendis ve mimarları bölmeye çalıştı. Sahte TKP, kitle örgütlerini hile ve tertiplerle kendine bağımlı hale getirmeye 


Diyarbakır Cezaevinde hastaneye gitmek bir <dşkence ......, 


Acilen hastalanan mahkumlara hastaneye git- 


i mek için önce dilekçe yağmalatrdöytenini ditekçe yazıldıktan sonra müdür tarafından onaylanip cezaevi savcılığına gönderilir. Savcı da onayladıktan sonra jandarmaya görev verilir, üç-dört saatte yapılır bu işlemler. Ondan sonra 


başçavuşa görev verilir. Başçavuş bunları ta akşama kadar bekletir. Ya o gün gönderir, ya da bir iki hafta sonra. Bu da yetmiyormuş gibi acil hasta olanlar kendi paralarıyla hastaneye gönderiliyor. En az 300 lira para gidiyor. Parası olmayan düzen kurbanı mahkumlara para toplama- 


sak ölüme terkediliyor. 


ARTOVA TOKAT 


Bir grup mahkum 


Lambaya gaz bulamadığımızdan evde cıra yakıyoruz 


Tokat Vilayetinin Artova kazasının Mertekli Köyünden ben Yılmaz Erçelik ve arkadaşım Rıfat Solmaz hükümetin yaptığı zamlar hakkında Mertekli halkının ve diger köylerin halkıyla konuşarak onların bu zamlar hakkında neler düşündüklerini ve görüşlerini aldık. Sorumuza şöyle cevap verdiler: Bir dö nüm toprak zamdan önce 
50 liraya sürülürken,şimdi 150 liraya sürülüyor. 

"Gazyağımız yok. Bu konuda bir kısa olay anlatmak istiyoruz: Mertekli Köyünden Bektaş Şenol'un evinde gece saat 
22 sıralarında evin içinde 
yangına benzer bir. alev çıktığını gördük. Birkaç arkadaş alıp oraya gittik. 
Eve girdiğimizde ise bunun çıra ateşi olduğunu gördük. Sorduğumuzda traktör sahibinde gaz yağı olmadığından mazot aldım. O da yeni bitti. Ça resizlik içerisinde buna başvurduk' dedi. Bu emekçi gibi çokları aynı durumla karşılaşıyor, aynı acıyı ve yoksulluğu paylaşıyor." 

" Biz bu zamlardan bel- ki hükümetin kabahati yok, kasalar boş, bütçede açık var, ondan olabilir" diye söyledik. 

"Biz kendi köyümüzü ele alalım. Bugün devlet paraya ihtiyacı olana da olmayana da emekli maaşı veriyor. Köyümüz- de yedi kişi emekli maaşı 


alıyor. Oysa sadece birinin alması gerekir. Digerlerinin paraya ihtiyacı yoktur. Hükümet birçok fakir aile varken fakir ol- 


mayanlara para dağıtıyor. 


Sonra bir milletvekili 40 
bin lira maaş alıyor." 


TEKİRDAĞ 


SSK 
Hastanelerinin görevi sigortalının sağlığını korumak değil mi? 


2.Nisan.1979 tarihinde Tekirdağ SSK Hastanesine yattım. Hastanede kaldığım müddet içinde gerekli tıbbi teşhis konulmadı ve taburcu edildim. Hastane idarecileri- nin , hastalara davranışlarına hiç bir anlam veremedim. Sigortalı olmak, kaderimizle başbaşa olmak mıdır? 

Yoksa Sigortalarda çalışanların paralarını SSK' ya biz ödemiyor muyuz? 
506 sayılı Sigortalar Kanununun 33. maddesi sigortalının hastalığı halinde hekimin muayene etmesi, göreceği lüzum üzerine gerekli ilginin gösterilmesi gerekirken ilgilenilmemesini anlamak güç. Sigortalının sağlığını korumak SSK Hastanelerinin görevi değil mi? 


Mahmut Akbaş 


uğraştı ve kendisine mu- 


halefet edenler üzerinde, 


zorbalık uygulamaya baş ladı. 

ABD'ye karşı çıkan, ancak Sovyetler Birliğini gözardı eden veya koru yan anlayış ulusal ekono miyi güçlendirme ilkesini de zayıflatıyordu. Her yıl zarar eden, geri teknoloji si olan Seydişehir Alümin yum ve İsdemir tesisleri nin sorunları ve aksaklık ları tamamiyle Türk işçisinin ve mühendisinin üstüne yüklendi. Sovyetler Birliğinden alınan enerji yabancı kaynaklı enerji sayılmadı, o aksine bunun faziletlerinden dem vuruldu. Bu sorunları ve aksamaları da ortaya koyarak Sovyetler ile işbirliğine karşı çıkanlar “Sosyalist sisteme küfür ediyor" diye susturulma- ya başlandı. "Sosyalist enternasyonalizmi uyguluyoruz"' diyerek ülkeler- de darbe üstüne darbe yaptırıp, kendine bağlı kukla hükümetler kurduran ve Hitlerin 2. Dünya Savaşı öncesinde söylediği anti-emperyalist ve barış ninnilerini anımsatan laflarla ortaya çıkan bir ülkenin; ülkemizdeki girişimleri haklı ve yararlı gösterilerek, milli bagımsızlık ve ulusal ekono miyi güçlendirme ilkesi savunulamazdı. 

,, Kendi görüşlerine uy; 


““mülor diye insanlar susi 


ıturulmaya hatta bü insarj 

lar üzerinde zorbalık uy: gulâmaya başlayınca, de: mokrasiyi o güçlendirme ilkesi de geriledi. Oda çalışmalarında en geniş demokrasiyi uygulamayanlar, halk için demokrasiyi savunamazlardı. 

Bu üç ana ilke böylece gerilerken, bu ana ilkeleri benimseyen herkesle çalışma ilkesi de kendiliğinden çökmeye başladı. Odaların yönetimini eline geçirmiş gruplar, kendi siyasi görüşlerine katılmayan kişilerin veya grupların oda faaliyetlerine (o katılmalarını engellemeye çalıştıtilar. Bunun sonucundaodalar koltuk kavgalarının verildiği ve kısır tekke çıkarlarının korunduğu alanlar haline geldi. Ülkemizin milli bağımsızlığını savunmak ve en geniş demokrasi cephesini oluşturmak için omuz omuza mücadele etmesi gereken mühendis ve mimar grupları birbirleri ile didişme- ye başladılar. Sıradan yurtsever ve demokrat mühendis ve mimarlar odalardan soğudular ve odalara güvenleri azaldı. 
Böylece odalar, iyiden iyiye bir avuç kişinin gidip geldiği, bir avuç kişinin büyük kitle hakkında görüşler belirlediği ve kararlar çıkarttığı alanlara dönüştü. Kamuoyuna yansıtılan görüşler büyük mimar ve mühendis kitlesinin görüşleri olmak tan çok o odanın yönetimine hakim olan grubun görüşleri oluyordu. 

Bu gelişmelerin sonucu olarak, istisnalar olsa bile, bugün odaların durumu genelde aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

`a) Amerikan emperyalizminin yanı sira Sovyet sosyal — emperyalizmine karşı mücadelenin gözardı edilmesi veya önlenmesi ile milli bağımsızlık mücadelesi | geriletilmektedir. 

b) Her görüşten üye- nin faaliyetlere katılması. 
nın önlenmesi ve tartış- ma ortamının kaldırılması ile demokrasi mücadelesi baltalanmaktadır. 

c) Mühendis ve mimarlar bölünmekte ve kısır 


tekke kavgalarının içine itilmektedirler. 

d) Demokrasinin baltalanması, kargaşalık ve tekke kavgaları odaların 


ve TMMOB'nin ülke yara- 


rına çalışmalar yapmasını zorlaştırmakta ve kamu- 


oyundaki etkinliğini azaltmaktadır. 
Geride bıraktığımız 


Genel Kurul döneminde, gerilemekte olan ilkelerin canlandırılması yolunda ilk adımlar atılmaya başlandı, Sovyet sosyal-emper yalizminin Beşinci Kolu sahte TKP'ye karşı yer yer seslerin yükseldiği ve uyanıklığın arttığı genel kurullarda, yine IKP'nin körüklediği bölücülük ve kargaşa ortamına karşı mühendis ve mimarların birliğini sağlamak üzere çabalar yogunlaştırıldı. 

Tüm mühendis ve mimar odalarının üst organı olan TMMOB'nin Mayıs ayı başında yapılacak olan Genel Kurulunda bugün uzaklaşmış olduğumuz kitle çizgisine dönmemiz için yapmamız gerekenler nelerdir? Odalarımızı koltuk kavgalarının ve kısır tekke mücadelesinin içinden çekip çıkararak en geniş mühendis ve mimar kitlesinin, ülkenin çıkarları için özgürce mücadele ettiği alanlar haline dönüştürmek için izlememiz gereken politikalar nelerdir? 


Bu soruların cevabı yi- 


ne TMMOB'nin saptadığı ana çalışma ilkelerinde yatmaktadır 

1) Anti-emperyalist, anti-faşist ve anti-şovenist birliği hakkıyla savunmamız için ABD emper yalizmi île olduğü gibi Sovyet. sosyal-emperyalizmi ile de mücadele etmeliyiz. Odalar; emper yalizme, sömürgeciliğe ve hegemonyacılığa karşi ülkemizin bağımsızlığı için mücadele alanlarından biri olmalıdır. Üçüncü Dünya ülkeleri ile siyasi, ekonomik ve teknik işbirliği geliştirilmeli ve Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen hareketinden yana tavır alınmalıdır. İkinci Dünya ülkeleriyle eşitlik ilkesine dayanan ilişkiler savunulmalıdır. 

2) Ulusal ekonomimizi güçlendirmeyi savunmamız için ülkemizin milli bağımsızlığı konusunda kararlı mücadele etmeli kapıdan kurdu (ABD) kovarken, pencereden kaplanın (Sovyetler Birliği) girmesine meydan o vermemeliyiz. 
Öz kaynaklarımıza ve kendi gücümüze dayanan bir endüstrileşme sürecini savunmalı ve yerli teknolojinin gelişmesini amaçlamalıyız. 

3) Demokrasiyi güçlendirmeyi o savunmamız için en geniş üye kitlesinin oda çalışmalarına katılması, görüşlerini açıklaması ve kararlarda etkin olmasını sağlamalıyız. Ülke çapında ise halkımız üzerindeki faşist teröre karşı çıkmalı, köylülerin toprak ve özgürlük mücadelesini desteklemeliyiz. 

4) Yukarıda sözü geçen üç ana ilkeyi benimseyen en geniş mühendis ve mimar kitlesini oda faaliyetlerine seferber etmeli ve odaların tekkelerin faaliyet alanı haline gelmesine karşı çıkmalıvız. Odalarda bölücülüğe karşı ve halka düşmanlık vapan MHP ve sahte TKP ye karşı en geniş demokrasi cephesini kurmalıyız. 

5) Üyelerin ekonomik ve demokratik haklarının savunulması için mücadele etmeliyiz. İş güvenliği, grevli toplusözleşmeli sendikal hakkın kazanılması ve üyelerin ekonomik sorunları ve üzerlerindeki her türlü siyasal baskılara son verilmesi için çalışmalıyız. 
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Gitmek mi zor, kalmak mı zor? 


İşbaşındaki hükümet bir bitkisel hayata girmiştir ki; Ali - Veli - Selami'nin pilleri de, onu kolay, kolay kendine getiremez! 

Getiremez ama Başbakan da şapkasmı alıp, tıpış - tıpış gidemez. 

Nasıl gitsin ki? 

Başladığı işi yarım mı bıraksın ki? 

Zam paketini açmış. . . 

Devalüasyon yapmış. . . 


Aldığı ekonomik önlemlerin henüz semeresini alamamış. . . 
Üstelik CHP Genel Kongresi de kapı- 


ya gelip, dayanmış... 
Git gidebilirsen? 
Hükümetten çekilip de yakisson CHP Kongresinden kazasız, belasız çık çıkabilirsen? 
Gitmek mi zor, kalmak mı zor? 
Onu bir de sen Bülent Beye sor! 


Bağımsızlarla uzlaşmak zorunda kalmıştır, Eli, kolu bağlanmıştır. . . 

Belirli aşamada uygulamayı tasarladığı demokratik sol programı, sow muhtıradan sonra rafa kaldırmıştır... 

Çaresiz bu duruma katları ir. 

Ne zamana kadar? 

Yeni bir hükiinet alternatifi buluncaya kadar... 

Var mı o ihtimal? 

Matematiğe vurursan var, mantığa vurursan yok... 

Mantığı boşver, matematiğe vuralım. 

Vuralım olur, çıkan sonuç şudur: 

Bir: CHP - AP. . 

İki: CHP - MSP. . 

Üç: CHP - MHP, . 

Sonuncuyu geç. . Balık kavağa çıkarsa ancak gerçekleşir o iş! 

Peki geçtik. . 

CHP - MSP'ye geldik. Olur mu? 

Olur olmasına bal gibi olur ama öyle bir koalisyon MSP'yi, Diyarbakır karpuzu gibi ikiye böler! 

En çokta Süleyman beyin ekmeğine yağ sürer. 

Başlar Sülü, Isparta usulü nakaratına: 

"Solu iktidarda tutan, iki cihanda vebal altındadır. . ." 

Geçtik oni da! 

Geriye ne kaldı? 

Kala - kala CHP - AP kaldı... N 

Süleyman Bey AP'nin başında oldukça o işte yattı... 

İyi ama bu Demirel'in niyeti ne? 

Niyeti belli: 

"Önce erken seçim hükümeti, sonra erken se-GiM. 

Ondan sonra? 

Sonra da, "Tek başına iktidar" bütün düşlediği. . . 

Koalisyon falan düşünmez mi peki? 

Kiminle? Ecevit'e Allah, kendisine illallah dedirten Erbakanla mı? Yoksa Türkeşle mi? 

Niçin olmasın? 

Adamın aklı-fikri MHP'yi de tıpkı DP ve MSP gibi yiyip, bitirmekte. Hiç bir daha eski ortaklarla biraraya gelir mi? 

Gelmezse ne yapar? 

Bekler. . Ekim'deki Senato seçimlerini bekler.. Erken seçim ortamının oluşmasını gözler 

Ankara'da canı sıkılınca da Anadolu'yu ge-Zek 

Ya iş başımdaki hükümet? 

Kör-topal da olsa, sallana-yalpalaya da olsa daha bir süre gideceğe benzer. . . 

Bitkisel hayattan çıkış ihtimali yok mu sahi? 

Elbette ki bir ihtimal daha var; o da ölmek mi dersin? 

Peki ama sonra? 

Sonrasını ne sen sor, ne ben söyleyim! Sonrası Allah kerim... 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1)Peşin para ile bir yayın organına, belli bir süre alıcı olan kimse - Tersi hoş ko- ! 
kulu bir bitki. 2)İran Dışiş 2 
leri Bakanlığından istifa 3 
eden, Ulusal Cephe lideri. 4 
3)Bir işin gerçekleştiril me- 5 
si için gereken olanakların 6/9 
olmaması durumu. 4)Tersi 7 
rutubet - Tersi yemek. 5) aj/ Su işleriyle ilgilidevlet kuruluşunun simgesi - Buyruk - Madeni su kabı. 6)Tersi içinde mezar bulunan yapı - Bir zaman birimi. 7) Tersi ses - Hayvan tuzağı. 8) Afrika'da büyük bir ırmak -Tersi bir sayı - Bir etli yemek türü, 

YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Bir müzik aleti, 2)Bir tür bahçe küreği —Kimyada Antimon'un simgesi. 3) Deniz kuvvetlerinde bir rütbe, 4)Torun sahibi, çok yaşlı kadın - Tersi: tavlada 'iki'. 5)Geçici olarak, geri verilmek üzere. 6)'Skeç'in yarısı -Bir nota, 7)Yenilgiyi kabul etme - Duman izi. 8) lersi rağmen. 9)İlaçla ilgili olan - Tersi şan, ün. 10)At ayakkabısı - Matbaacılıkta bir baskı tekniği. L11)Efsanelerde adı geçen ölümsüzlük suyu. 12)Tersi nefret - Yıl, 


BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 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HANOİ'DE YAPILAN ÇİN VİETNAM GÖRÜŞMELERİNDE KONUŞAN ÇİN DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI: 


"Çin, Vietnam dahil biti komşularıyla iyi ilişkiler kurmak ve geliştirmek arzusundadır” 


© Vietnam görüşmelerde 


"Kamboçya meselesinin” gündeme getirilmesine karşı çıkacak DIŞ HABERLER 


İsrail, Haddad'ı ©Birleşik Arap Emirlikleri acıkladı 


ve Kıbrıs Cumhuriyeti de "Hür Lübnan'ı” kınadı BEYRUT(AJANSLAR) 
Güney Lübnan'daki Falanjist birliklerinin komu- 


tanı Said Haddad'ın "Hür Lübnan" devletini kurdugunu açıklamasından sonra, uluslararası alanda tepkiler sürerken, İsrail, "Hıristiyan azınlığa her türlü desteği sağlayacağını" açıkladı. 

Bölgeden gelen son haberlere göre, Falanjist birlikler, BM karargahına karşı başlattıkları yoğun top ate- 


Bir zamanlar Lübnan ordusunda Binbaşı olan Said Haddad ülkenin güneyinde "'bağımsız devlet"' kurduklarını ilan etti. Başta Lübnan hükümeti olmak üzere BM, Mısır, ABD ve öteki ülkeler bu girişime karşı çıktılar. 
Hatta Lübnan'da yaşayan Hıristiyanlar da bunu benimsemediler. Ulusal Liberal Partisi Lideri Pierre Gemayel, "Bu durumu kabul edemeyiz; yasal Lübnan makamlarını ta- 


nımaya devam edeceğiz" demişti. 


Lübnan'da, Hıristiyan Falanjistlerin önce- den beri böyle bir girişimde bulunma düşünceleri vardı. 1978 Martında, İsrail birlikleri Güney Lübnan'ı işgal edip geri çekilirken bu görüşler ağırlık kazanmıştı. Bu sırada BM Güvenlik Konseyi, İsrail'in geri çekildiği Güney Lübnan'a, BM Barış Gücünün gönderilmesini kararlaştırdı. Güvenlik Konseyinin 
444 sayılı kararına göre BM Barış Gücü böl- 


© Begin, "İsrail'in şiddet eylemlerini hiç bir zaman desteklemediğini” iddia etti 


Demokratik Kamboçya Devrimci Halk Ordusu ve gerillaları Vietnamlı işgalejlerin yoğun saldırılarına rağmen direniş savaşını sürdürüyorlar. İşte, ele geçirilen Rus malı bir askeri kamyon. 


Kamboçya'da 17 günde 
240 Vietnamlı asker ve 
1 Sovyet danışmanı öldürüldü 


© Devrimci Halk Ordusu tümen komutanlarından Suen, Kamboçya'da 1000 Sovyet danışmanının bulunduğunu açıkladı e Pol Pot'un mesajı BM Güvenlik Konseyi üyelerine dağıtıldı 


BANGKOK 

"Demokratik Kamboçya'nın Sesi" Radyosu, 19 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında meydana gelen17 çatışmada, 240 Vietnamlı askerle, bir Sovyet danışmanın öldürüldüğünü açıkladı. 

Radyo, Sovyet danışmanının Laos sınırı yakınındaki Siempang'da gerçekleştirilen bir harekat sonucunda öldürüldüğünü bildirdi. 

Devrimci Halk Ordusunun ve gerillaların, direniş savaşı sırasında 8 askeri kamyon ve 32 modern silahı ele geçirdiği belirtildi. 

Radyo, Tayland'a geçen Devrimci Halk Ordusu tümen komutanlarıdan Suen'in yaptığı bir açıklamaya da yer verdi. Suen açıklamasında, Sovyetler Birliğinin Kamboçya'da 1000 askeri danışman bulundurduğunu bildirdi. 

AFP'nin bildirdiğine göre, 5 bin kadar Kamboçyalı Heng Samrin reji- mi tarafından zor kullanılarak Tayland'a sürüldü. Gözlemciler, Heng Samrin yönetiminin, Demokratik Kamboçya savaşçılarına yardım eden 


yerli halka karşı bir sindirme harekatına girişmiş olduğunu belirtiyorlar, 


DEMOKRATİK KAMBOÇYA'NIN BİLDİRİSİ BM GÜVENLİK KONSEYİ ÜYELERİNE DAĞITILDI 

Demokratik Kamboçya hükümetinin BM'deki daimi temsilcisi Thiounn Prasith, Başbakan Pol Pot un gönderdiği bir mesajı Güvenlik Konseyi başkanlığına sundu. 

Demokratik Kamboçya Başbakanı Pol Pot mesajında, Kamboçya'yı işgal eden Vietnam birliklerinin "Azpin saldırılarını kınadıktan sonra, ietnamlı işgalcilerin Kamboçya'dan kayıtsız şartsız ve derhal geri çekilmelerini talep etti. Vietnam yayılmacılarının, savaşı Tayland'a ve bütün Güney Doğu Asya'ya sıçratma tehlikesine dikkat çeken Başbakan Pol Pot, Vietnam'ın komşu ülkelerinin ra egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça çiğnediğini belirtti. 


Homeyni ile Talegani arasındaki gerginlik şimdilik çözüldü 


TALEGANI: 


Tekliderimiz Homeyni'dir 


© Devrim Komitelerinin tek başına tutuklama yapmamaları istendi Biri korgeneral 4 kişi daha idam edildi 


TAHRAN (AJANSLAR) 
Kum kentinde Ayetullah Homeyni ile görüş- 


tükten sonra bir açıklama yapan Ayetullah Ta- 


legani, Homeyni'nin İran devriminin tek lideri olduğunu söyledi. "'Oportünistlerle, emperyalizmin dolaylı ya da dolaysız ajanlarının "'ortaya attıkları gibi dini liderler arasında temelde görüş ayrılığı olmadığını ileri sürdü. Haberi veren Tahran Radyosu, Talegani' nin İslam Devrim Komitelerinin daha sıkı denetim altında tutulmalarını istediğini bildirdi. 

Öte yandan Kum kentinde bir açıklama yapan Homeyni İslam Devrim Komitelerinin dağıtılma- 


daha idam edildi. Tahran Radyosu idam edilenler arasında SAVAK şeflerin- den Korgeneral Feyzullah Caferi'nin de bulunduğunu bildirdi. Öte yandan Kahramanşahr kentindeki devrim mahkemesi eski bir polis yetkilisi hakkında beraat kararı 


verdi yandan İslam 


Öte 
Cumhuriyeti Başsavcı- 


sı, polis o kuvvetlerine, başkentte güvenlik ve düzeni yeniden denetim altına almaları için çağrı yaptı. Savcı Mehdi Hadavi, tutuklamalar, güvenlik ve düzenin sağlanmasında polislerle komitelerin birlikte çalışacaklarını bildirdi. Savcı, polisin bulunmadığı yerlerde komitelerin hiç kimseyi tutuklamamalarını istedi. 


SER VİSİ 


18 Nisan günü Hanoi' 
de başlayan Çin-Vietnam görüşmelerinin olumlu bir şekilde cereyan ettiği bildirildi. Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Han Nianlong başkanlığındaki 25 kişilik Çin heyeti ilk gün 3 
saat süren görüşmeden sonra, Vietnam tarafının tekliflerini incelemeye başladı. 


Pekin radyosu 19 Nisan tarihli yayınında Çin-Vietnam görüşmeleri sırasında yapılan konuşmaların bir özetini sundu. 


Çin Heyeti Başkanı 
Han Nianlong, görüşme- de şunları söyledi: “"Hanoi'deki temaslarımız sırasında memnunluk verici gelişmelerin kaydedilmesini diliyoruz. Çin ile Vietnam arasındaki dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri iki halkın temel çıkarınadır. Bu ilişkiler ayrıca Güney Doğu Asya' da barış ve istikrara da hizmet edecektir. Sosyalist modemleşme büyük davasını sürdüren Çin, barışçı ve istikrarlı uluslararası koşullara ihtiyaç duymaktadır. Çin, Vietnam dahil bütün komşularıyla iyi ilişkiler kurmak ve geliştirmek (o arzusundadır. 


Nevar ki, Vietnam makamları son zamanlarda yayılmacı siyasetlerini yoğunlaştırarak iki ülke arasındakı ilişkilerin bozulmasına yolaçtı. Vietnam bir süper devletin teşviki ve kışkırtmasıyla, Çin sınır bölgelerinde sayısız silahlı eylemlere girişti. Bunun üzerine Çin sınır birlikleri bir karşısaldırı harekatı düzenlemek zorunda kaldılar", 


İlk oturumu yöneten Vietnam Dışişleri bakan yardımcısı ise, Çin birliklerinin halen Vietnam'ın 
10 bölgesinde işgali sürdürdüğünü öne sürdü. 


Daha sonra yeniden söz alan, Han Nianlong, Vietnam tarafının bu açıklamasının görüşmeleri engellemekten başka bir işe yaramayacağını belirtti. Sınır anlaşmazlıklarını çözmek için yapılan toplantıda, asılsız ve engelleyici gerekçelerin getirilmesine karşı çıkan Çin heyet başkanı, Vietnam tarafının iddialarını gelecek toplantıda tek tek ele alacağını söyledi. 


Öte yandan Fransa radyosu, Çin-Vietnam görüşmelerinin "'Beklenilenden daha olumlu bir şekilde cereyan ettiğini" söyledi. 


Bu arada, Vietnam'ın Pekin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bir açıklama yaparak, görüşmeler sırasında Çin tarafının “Kamboçya meselesini" gündeme getirmesine kesinlikle karşı çıkacaklarını belirtti. 


sini kesti. 


Bai 
A À 


KAHİRE (AJANSLAR) 


Mısır'da İsrail ile imzalanan barış anlaşmasını ve yeni demokrasi planını onaylamak için yapılan referandumun açıklanan ilk sonuçlarına göre oylamaya katılan halkın, yüzde 99,8'i "evet" oyu kullandı. Mısır basını katılma oranının da yüzde 98,7 civarın- da olduğunu yazdı. 


19 Nisan günü yapılan oylama 
genel olarak olaysız geçerken, Kahire ana postanesindepatlayan bir bomba, bir kadının ölümüne üç kişininde yaralanmasına yol açtı. 


İSRAİL GENEL KURMAY BAŞKANI KAHİRE'YE GİTTİ İsrail Genel Kurmay Başkanı General Avraham Tamir başkanlığındaki bir askeri heyet önceki gün Mısır başkentine gitti.İsrail savunma bakanı Ezer Weizman'ın önümüzdeki hafta içinde Kahire'ye yapacağı geziyi hazırlayan İsrail askeri heyeti, Mısırlı yetkililerle Sina yarımadasının boşaltılması sorununu ele alıyor. 


İSRAİL TARIM BAKANININ AÇIKLAMASI 
İsrail Tarım Bakanı Ariel Saron, Tel Aviv'de yaptığı bir açıklamadı "İsrail, Golan tepelerini barış karşılığı olarak bile Suriye'ye geri vermeye- 


U 
Enver Sedat'ın son iki yıl içinde gerçekleştirdiği dış politika girişimleri ve reform önerileri Mısır halkının büyük bir çoğunluğu tarafından benimsendi 


REFERANDUMDA YÜZDE 99,8 OLUMLU OY KULLANILDI 


Mısır halkı Sedat'a “evet” dedi 


Mi A Ra 


Sözkonusu açıklamayı, bütün hükümet üyeleri ve özellikle Dışişleri Bakanı Moşe Dayan adına yaptığını ileri süren Şaron: İsrail'in yakında bu bölgede 4 yeni yerleşim merkezi kuracağını ileri sürdü. 

Öte yandan ABD Başkanı Carter in ticari görüşmeler için özel olarak görevlendirdiği Robert Strauss başkanlığındaki bir Amerikan ticaret heyeti Kudüs'teki temaslarını sürdürüyor. 


BİR KUVEYT GAZETESİNİN İDDİASI 

Kuveyt'te yayınlanan "El Vatan" gazetesinin bir haberine göre, "Libya lideri Kaddafi'ye düşman olan güçler, Mısır'dan kaynaklanan Ugan- da tipi bir istila hareketine hazırlanıyorlar!'' 
Gazetenin iddiasına göre, Mısır sözkonusu planı memnunlukla karşılarken, ABD'de bu girişimi desteklior. 
4 "El Vatan" gazetesi, bu girişimi 
gerçekleştirmek amacıyla Londra'da Kaddafi muhalifi bazı çevrelerin bir Arap ülkesi ile ilişkiler kurduğunu da öne sürdü. Söz konusu Arap ülkesinin adı belirtilmedi. 
İddiaya göre, harekat planının amacı olarak, Libya'nın işgal edilmesi ve Kaddafi'nin iktidardan uzaklaştırılması tasarlanıyor. 


Ci ' dedi. 
T A AE) 


Oy kullanmayanlar tutuklandı amà... 


Rodezya'da seçimlere katılma oranı 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Rodezya'da sahte "İç Çözüm Hükümeti"'nin dünya kamuoyunda meşru bir görünüm kazanmak ve siyah halkın mücadelesini pasifleştirmek amacıyla düzenlediği genel 


düşük 


AFGANISTAN'DA “ULUSAL KURTULUŞ 


CEPHESİ”ASKERI DURUM HAKKINDA BİR BİLDİRİ YAYINLADI 


seçimlere katılma orani oldu. 
Zimbabve Yurtsever Cephesinin etkili olduğu yerlerde bu oranın daha da düştüğü görüldü. 
Örneğin, Matabelelan'da oy kullanma oranı yüzde 
16 seviyesinde kaldı. 


Öte yandan beş gündür süren seçimlerin üçüncü gününde meydana gelen olaylarda 73 
kişinin öldürüldüğü bildirildi. Çok sayıda kişinin de yaralandığı olaylarda, yüksek düzeyde bir seçim görevlisinin de öldürüldüğü haber verildi. 


Özellikle 


R. MUGABE'NİN 

AÇIKLAMASI 
Zimbabve Yurtsever Cephesine bağlı ZANU Örgütü lideri Robert Mu- 


BBC Radyosunun bildirdiğine göre, Said Haddad yönetimindeki Falanjist birlikler, 500 kişilik Lübnanbirliklerine ve bölgedeki BM karargahına karşı önceki gün başlattıkları yoğun top atışını durdurdu. Ancak bölgede durumun gerginliği koruduğu bildiriliyor. 

Alman televizyonu- nun bir haberine göre de çatışmalar sırasında yaralanan binbaşı Haddad'ın emrindeki askerler İsrail' deki hastanelere taşındılar. 

SARKİS'İN 
AÇIKLAMASI 

Lübnan Devlet Başkanı Elias Sarsis, Falanjist birliklerin Güney Lübnan'da "bağımsızlık" ilan etmelerinden sonra Bakanlar Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdı. 
Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, askeri savcılığın 48 saat içinde birlik komutanı Haddad' ın yakalanmasına, yakalanamadığı takdirde, gıya- ben idam cezasına çarpırılmasına karar verildiği açıklandı. 

Devlet Başkanı Sarkis yaptığı çağrıda 'bütün dünya ülkelerini Haddad'ı yalnız bırakmaya çağırdı: Beyrut Radyosunun yayınına göre Haddad, kendisini Lübnan'a bağlayan herşeyi kaybetti ve İsrail' in kuklası olmaya karar verdi. 

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ VE 
KIBRIS'IN TEPKİLERİ 

Birleşik Arap Emirlikleri ve Kıbrıs Cumhuriyeti sözcüleri dün yaptıkları 


açıklamalarda, Güney Lübnan'da kurulan "Hür Lübnan" devletini kınadılar. Lübnan'ın toprak bütünlüğüne yönelen bu saldırıya karşı çıkan iki sözcü Devlet iBaşkanı Elias Sarkis'i destekledikle- 


rini bildirdi. ' BEGİN'İN TEPKİSİ 
İsrail Başbakanı, Be- 


gin, BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim'in Güney Lübnan'da kurulduğu açıklanan devleti kınayan mesajına karşı «dün bir açıklama yaptı. Begin, Waldheim'ın eleştirilerini reddederken, "İsrail hükümetinin şiddet hare- 


ketlerini hiç bir zaman desteklemediğini"! iddia etti. Lübnan'daki Hıris- 


tiyan azınlığı korumakla yetindiğini öne süren Begin, BM'yi de "Hıristiyan azınlığa yardım etmemekle" suçladı. 
İSRAİL'İN TUTUMU 
AFP'nin Kudüs muhabiri, İsrail'in önümüzdeki 


günlerde "Hür Lübnan" devletini desteklemek için girişimlerin! artıraca- 


ğını bildirdi. Falanjistlerin sözcüsü Francis Rizak da, İsrail'in kendilerine gereken her türlü yardımı yapacağını söyledi. 

srail hükümet çevreleri ise, Haddad'ın "Ba ğımsız Devlet" kurma girişimini açık olarak desteklememekle birlikte, ülkenin kuzey sınırının "güvenlik altına" alınmış olmasından dolayı memnunluk duyduklarını be- 


lirttiler. 


AYDINLIK 


gede 19 Haziran 1979'a kadar kalacak, 19 
Nisan tarihinde de Lübnan ordu birlikleri bölgeye gönderilecekti. İşte ne olduysa bu sırada oldu. Falanjistler, "'hür devlet"'i ilan etti 


Bu sözümona devlet, kendi "güvenlik çemberini" genişletmek için İsrail tarafından kurdurulmuştur. Silahından. beslenmesine kadar, Said Haddad'ı ve adamlarını finanse eden tek ülke İsrail'dir. Bu ' bağımsız devlet" in hayat bulduğu yegane kaynak yine İsrail" dir. O derece ki, Said Haddad ve adamlarının üniformaları bile İsrail üniformasıdır. Çoğu zaman kimin İsrailli, kimin Falanjist olduğunu anlamak mümkün olmamaktadır. 


Varlık sebepleri sadece saldırmak ve toprak yutmak olan Siyonistlerin, yeni dolaylı bir ilhakıdır bu. "Hür devleti" kurdurmakla İsrail, gerek deniz kıyısından, gerekse de karadan, Lübnan ortalarına kadar hareket etme olanaklarına kavuşmayı amaçlamaktadır. 
Başka bir önemli amacı da, anavatana yeniden kavuşmak için direnen Filistin halkının ve Siyonizme karşı savaşan Arap halklarının önüne yeni bir engel dikmektedir. Öyle ya bu Falanjistleri boşuna mı silahlandırıp beslemektedir? 


Haddad'ı kim desteklemektedir. Kuşkusuz hiç kimse. Hatta görünüşte İsrail bile, dünyadaki bu tepkiler karşısında, kendi desteği ile kurulan bu devletle uzaktan yakın- dan bir ilişkisi olmadığını söylemektedir. 
Hiç bir devlet kurulduğunda, böylesine mahkum ve tecrit olmamıştır. İsrail ne derse desin, başta Arap halkları olmak üzere dünya halkları kimin kimi desteklediğini çok iyi bilmektedir. 


Varlığı ile Orta Doğu'da zaten bir çıban olan İsrail, şimdi de Güney Lübnan'da bu kukla devletle yeni bir baş verdi. Bu durum bölgedek karışıklıkları artıracak, İsrail'in tecritini daha da hızlanacaktır. 


Parlamentolararası birliğin bahar dönemi çalışmaları Prag'da başladı 


© Toplantıda bir konuşma yapar Çekoslovakya Devlet Başkanı Husak insan | Hakları konusuna dokunmaktan kaçındı 


l 


DIŞ HABERLER 
SER VİSİ 
70 ülkenin parlamento 
temsilcilerinin katıldığı Parlamentolararası Birliğin ilkbahar toplantısı Çekoslovakya'nn başkenti Prag'da başladı. 
Prag eski Parlamento binasında yapılan toplantıda bir konuşma yapan Çekoslovakya Devlet Başkanı Gustav Husak, gündemde bulunmasına rağmen, insan hakları konusuna hiç değinmezkeu, “silahsızlanma ve yumu- 


şama" 
yaptı. 
Husak, "çok yönlü işbirliği", "karşılıklı güven ortamı"' gibi sözlerle sürdürdüğü konuşmasında, Avrupalı parlamenterlere Sovyetler'e teslimiyet politikasının propagandasını yapmaya çalıştı. 


lehinde çağrılar 


Öte yandan Çekoslo- . 


vakya ile diplomatik ilişkisi bulunmamasına rağmen İsrail ve Güney Koreli parlamenterlerin toplantıya katılması dikkat çekti. 


20000 KG. LİLLY (AWG 3) ALÜMİNYUM İLETKEN 
40000 KG. POPPY (AWG 0) ALÜ MİNYUM İLETKEN SATIN ALINACAKTIR İ.E.T.T. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


1— Yukarıda yazılı malzeme mektupla fiyat ve teklif isteme usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, şartnamede yazılı kanuni nisbetlere göre hesap edilecek teminatı ihtiva eden teklif 


mektupları 30. 4. 1979 


Pazartesi 


günü saat 15.00'e kadar Metrohan 4. katta bulunan Levazım Müdürlüğü, Eletrik ve Gaz Şef- 


liğine elden verilecektir. 


2— Bu işe ait şartnameler Levazım Müdürlüğü Elektrik ve Gaz Kasım Şefliğinden bedel- 


siz olarak alınabilir. 


gabe bir açıklama yapa- YAYINLARI (Basın: 13829 - 395) | 

yacağını açıkladı. Ho- DIS HABERLER SERVİSİ Bu çarpışmalaraa gerillalar üç kayıp ver- rak, yapılmakta olan se- i meyni şöyle dedi: diler, çimlerin ülkedeki durum- İ Şimdiki halde Dev- Afganistan'da Moskova yanlısı 'Laraki 13 Nisan günü Tal bölgesindeki Kada- da hiç bir değişiklik ya- İLAN 


rim Muhafızlarını güçlendireceğiz. Ancak iktidar olarak bir hükümet yerleşince, bu komitelerin kapatılması düşünülebilir;' 


ratmayacağını belirtti. 
Seçimler ne şekilde sonuçlanırsa osonuçlansın, ülkedeki beyaz azınlık hakimiyetinin değişmeyeceğini ve siyah çoğunluğun hiç bir şey kazanamâyacağını söyledi. 
Siyah lider şöyle dedi: 


diktatörlüğüne karşı çıkan müslüman halkın muhalefetini örgütleyen "Ulusal Kurtuluş Cephesi" bir bildiri yayınlayarak son günlerdeki gelişmeler ve askeri durum hakkında bilgi verdi. 

Son çarpışmalarda hükümet kuvvetlerine karşı önemli başarılar elde edildiği belirtilen bildiride, durum şöyle özetleniyor: 

10 Nisanda Başkent Kabil'in hemen 
doğusundaki Nangrahar eyaletinde yeni bir cephe daha açıldı. 


Doğu Afganistan'daki Dadang kentine 


mo askeri karakolu tahrip edildi. Bu harekata, Taraki ordusunu terkeden askerler katıldı. 

17 Nisanda Nangrahar eyaletinin üç 
köyünde hükümet kuvvetleriyle şiddetli çarpışmalara girişildi. 

Son sekiz gün içinde Paklya'nın Argon ve Zaivok kesimleri ele geçirildi. 

TASS'IN KABİL'DEKİ GÖSTERİSİ 

Öte yandan Sovyet resmi TASS ajansı ise, başkent Kabil'de hükümeti desteklemek amacıyla büyük gösteriler düzenlendiğini öne sürdü. Buna karşılık ne Kabil resmi kaynaklarından ne de Kabil'den ha- 


Ofisımizce, sıfır ile altı yaşları ve onbin ile | onbeşbin DW. ton kapasiteleri arasında iki adet | siyah veya beyaz mal taşımaya müsait hazırıde niz tankeri satınalınacaktır. Satınalma işlemi kredili olarak yapılacaktır. 

Teklifler en geç 22 Mayıs 1979 günü elimiz- de bulunacak şekilde Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Şube Müdürlüğü, Bestekâr Sokak No: 18 BAKANLIKLAR - ANKARA adresine verilecektir. 

Tekliflerde belirtilmesi istenilen hususlar, İstanbul - Harbiye'de Gemi İşletme Müdürlüğü- 


DOĞU PERİNÇEK 
Doğru 
Eylem 
Nedir? 


12,5 lira 


arada Sovyet 
TASS Ajansı, Pravda ve İzvestia gazetelerinin muhabirleriyle görüşen Ayetullah Şeriatmadari, Sovyetler Birliği'nin ülkedeki 45 milyon muslümanı baskı altında tutmaktan 


"Ordu, polis devlet daireleri ve adli mekanizma yine bütünüyle beyazların elinde kalacaktır. Beyaz 


vargeçmesi gerektiğini k y ET 93 b ERA Mosk fe A arşı 11 Nisanda girişilen harekatta er veren yabancı haber ajanslarından ida gya yanlisi Taraki yonetimine karşı silah azınlığın “ırkçı baskıları- 5 > g i idirik" 

i A T E i A e elde d 3 Genel Dağıtım: TÜK VA z E 5 
soyledi hükümet askeri öldürüldü. Bu kentteki böyle bir gösterinin yapıldığı yolunda Moskova yanlisi subayam Z7gNis2n 1978'de nın aracı olan bu kurum- mmol No:4 muedenm Ankara- Genel Miudunnk Lİ 


ma şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir. 
PETROL OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Basın: 13914 - 397) 


DÖRT KİŞİ DAHA 
İDAM EDİLDİ 
İran'da dün dört kişi 


sonra Kabil yönetimine ka hal TN rsi halkın mücadelesi 


herhangi bir haber alınmadı. lar yıkılmadan iktidarın siyah çoğunluğa devri 


sözkonusu olamaz. 


askeri karakol ve resmi daireler yakıldı. 
Bugün tüm ülkeye yayılmış durumda. 


Cağaloğlu iSTANBUL j 


İSTANBUL (ÖZEL) Defterdarlık Sümerbank Fabrikasında bir ay önce yapılan, fabrika müdürünün haksız prim kesmesi ile ilgili bir günlük direnişten sorumlu olaak tutuklu bulunan, Teksif Sendikası Eyüp İŞube Başkanı İbrahim {Vardar ve Sümerbank Teksif Baş Temsilcisi Tef vabil Aygören dün yapıflan duruşmadan sonra į tahliye edildi. Mahxeme- nin tutuksuz olarak devam etmesine karar ve- 
{rildi 
Şahitlerin dinlenmesinden sonra, savunmanın tahliye talebinin kabul edilmesiyle sonuçlanan duruşmayı; Herko, Sümerbank, Baha- 
3 riye, Topkapı Mensucat, 
© Aydın Yün, Eyüp Yün, Hasteks fabrikalarından 


> kalabalık bir işçi kitlesi 
5 ve TİKP Eyüp İlçesinden 
Í bir heyet izledi. 


Duruşmadan çıkan İbrâhim Vardar ve Tevabil 


açıkladı: 


kın sırtına çökmüştür. 


duruma 


anlamak mümkündür. 


Daha da acı olanı, 


İşçiler 
Teksif Eyüp Şube Başkanı İbrahim Vardar (solda) 


katları, 


T >. İğ | 


duruşmadan sonra Adliyenin önünde. 


Bir aydır tutuklu bulunuyordu 


Teksif Şube Başkanı Vardar tahliye edildi 


Aygören'e işçiler çoşkun sevgi gösterilerinde bu- 


ler arasında Sümerbank Umum Müdürü M.Cela 


lundular lettin Özgün'ün de bulun-Görüşlerine baş vur- duğunu, kendisinin dirəduğumuz savunma avu nişin kanunsuz olmadı gelecek duruş: ğını belirttiğini söyledimada dinlenecek şahit- ler. 


Mahkeme, 
Mersin Soda'daki iokeaytın kanunsuz olduğuna karar 


verdi 


MERSİN (AA) 
Mersin İş Mahkemesi Petkim-İş Sendikasının 


bir süre önce yaptığı başvuruyu karara bağladı ve Soda Sanayi işvereninin 16 Martta aldığı lokavt kararını geçersiz saydı. 


Mahkemenin kararı sonucu yasal olarak 800 


işçinin iş akitleri halen geçerli sayılıyor. 


İşverenin bu karara karşı nasıl bir tutum 


Toprak-İiş 
Genel Kurul Bildirisi açıklandı: 


"Yasa tasarısının bu şekliyle tarım işçilerinin çalışma koşullarının düzeltilmesi mümkün değildir” 


AYDIN (ÖZEL) 
Merkezi Söke'de bulunan Toprak - İş Sendikası Merkez Genel Kurulu görev bölüşümü yaptı ve önümüzdeki dönem yapacağı çalışmaları açıkladı. 
Genel Kuruldan sonra bir bildiri yayınlayan Toprak - İş Sendikası, Rusya'nın kışkırttığı gerici iç savaşı mahkum etti, ağa topraklarında, orman iş-İetmelerindeve devlet çiftliklerinde örgütlenme çalışmalarına hız verileceğini 


takınacağı henüz berraklığa kavuşmadı 


Toprak - İş'in bildirisinde şu görüşlere yer verildi: 


"1- Halkın,'umut' deyip başa getirdiği Ecevit, iktidar oluşunun ikinci yılına girmiştir. Ama bu süre icinde halkın hayatında iyiye doğru hiç bir değişiklik olmamıştır. Hükümetin dengeci ve teslimiyetçi politikası sonucu halkın mal ve can güvenliğini tehdit eden anarşi önlenememiş, hayat pahalılığı artan bir hız ve ağırlıkla hal- nin 


"Hükümet gerçeklere gözünü kapa mıştır. Rusya'nın Türkiye üzerindeki karanlık emelleri öylesine gelmiştir ki, olup biten her olayda bunu görmek ve Rusya ırk ve mezhep kışkırtmalarını körükleyerek, yurdumuzu gerici bir iç savaşın eşiği- ne düşürmek için elinden geleni ardına koymamaktadır. 450 Rus Roketatarı- nın Mardin mağaralarında depolanması, TKP'nin savaş örgütlerini kurduğunu ilan etmesi bunun içindir. Rusya sahte TKP eliyle "düşmanın can marı" dediği devlet kuruluşlarına girmekte ,xöy - Koop'u, TÖB -DER'i bölüp parçalamaktadır. Devrimci rak - İş'in son kongresinde başına gelenler Rusya'nın bölücülük faaliyetlerini işkolumuza kadar vardırdığının en son örneğidir. Daha da önemlisi sahte TKP nice zamandır CHP'nin sırtına yapışmış, elli yılık bu koca partiyi kemirmektedir. Acıdır ki, "saylavlar" dediği bazı CHP milletvekillerini karanlık emellerine alet edebilmektedir. 
her kademedeki 
CHP yöneticilerinin oy ve sandalye hesapları uğruna bu canavara göz yummalarıdır. Dileğimiz şudur ki, CHP altı okun bağımsızlık ilkesine sahip çıkarak bu kör gidişe dur desin, kendisini bu canavarın elinden kurtarabilsin ve ülkemizin bağımsızlık mücadelesinde kararlılıkla yer alsın. 


açık bir 
Türkiye'de 


“2 - Emekçi köylü kitlelerinin hayatında köklü bir değişiklik yapacak olan toprak reformu bir yana, tarım işçilerinin ekonomik ve demokratik h klarını düzenleyen kanunlar bile H çıkarılmamıştır. Tarım işçilerine t 


nan sigorta hakkının kağıt üzerinde kalan bir hak olduğu bilinen bir gerçektir. Devletin ilgili kuruluşları, bu hakkın kağıttan hayata geçirilmesini sağlıyacak tedbirleri almamakta, gerekli denetimi (ouygulamamaktadır. 
Meclise verildiği söylenen Tarım - İş tasarısının bu şekliyle tarım işçileriçalışma koşullarını düzeltmesi mümkün değildir. Tasarı, sendikaların karşı çıkmasına rağmen dayıbaşılığı korumakta onun varlığını meşrulaştırmaktadır. 

"3— Bir süre Sonra Türkiye işçi sınıfı 1 Mayıs Bayramını kutlayacaktır. 
Kısa bir süre önce DİSK'ten ihraç edilen bir: kaç sendika herkesten daha ateşli bir şekilde 1 Mayıs'a sahip çıkar görünerek, işçileri kendi karanlık emellerine alet etmenin hazırlığı içındedirler. Onların, 1 Mayıs'a sahip çıkmaya 
hakları yoktur. Ve olamaz. Bugün 1 
Mayıs'ın işçi sınıfımız için ifade ettiği anlam, herşeyden önce emperyalizme ve sosyal emperyalizme karşı birlik ve mücadele g'inü olmasıdır. Oysa Maden - İş, Bank - Sen gibi sendikaler için 
1 Mayıs "yaşasın Rusya" diye bağırdıkları, devrimtilere ve yurtseverlere düşmanlıklarını kustukları bir gün olmuştur. 

"Genel Kurulumuz bu nedenlerle işçi sınıfımıza ve bütün emekçilere şunu hatırlatmayı önemli bir yurtseverlik görevi saymaktadır. Maden - İş ve Bank - Sen Sendikalarının sözümuna 
1 Mayıs kutlamalarına hiç bir emekçi 
katılmamalı, bu hainlerin tuzağına düşmemek için uyanıklığını arttırmalı, birliğini güçlendirmelidir. 

“4— Sendikamız devrimci ilkelerine bağlı kalarak, önümüzdeki dönemde ağa topraklarında, orman işletmelerin- de, devlet çiftliklerinde her türlü güvenceden yoksun clarak çalışan, ağır hayat şartlarının insafına terk edilmiş, tarım işçilerini sendikalaştırmak için örgütlenme çalışmalarına hız verecektir. Sendikamız tarım iseileri nin koşup gel kimliğini kaza her gayreti göstere 


a- 


Top- 


in elinden ge 


SE 


Türk-İş Genel Kurulunda 5. gün 


İcra Kurulu üye sayısının 7'ye çıkması tartışılıyor 


© TGS ile Basin-İş”'in birleşeceği açıklandı 


@ Türk-İş'in banka kurması konusunda temenni kararı alındı 


ANKARA(ÖZEL) 
Türk-İş Genel Kurulunun 5. gününde komisyon raporları tartışıldı. 
Önce teşkilat komisyonu raporu görüşüldü. Aleyh- te ve lehte yapılan görüşmelerden sonra 1 madde si hariç kabul edilen komisyon raporuyla Türk-İş bünyesinde bulunan ihtisas bürolarına ek olarak “Genç ve Kadın İşçiler" bürosunun kurulması da kararlaştırıldı. 
Tüzük tadil komisyonu raporu görüşülürken ise İcra Kurulu üyelerinin 


sayısının 7'ye çıkarılması 


konusunda (o tartışmalar oldu. 

Mevzuat komisyonu raporlarının tartışılması sırasında konuşan üyeler, çocuk yılı konusunda 


kongrenin bir karar almasını ve 1 milyon kitap için bir kampanya açılmasını söylediler. 
Üyeler toplanan bu kitapların Almanya'da bulunan işçi çoc gönderilmesini talep ettiler. 

Genel Eğitim Sekreteri Kaya Özdemir, böyle bir kampanyanın üç ay önce başlatıldığını, bir çok yere de kitap postalandığını söyledi. Mevzuat komisyonu raporu görüşülürken Türk-İş'in banka karması konusunda bir temenni kararı alınması istendi. 78'e karşı 98 oyla kabul edilen karara sosyal demokrat sendikalar karşı çıktı. 


Yaprak tütün işletmeleri yeniden kiralandı 


İZMİR (AA) 

Tekel Genel Müdürlüğü ile özel sektör arasında beliren ücret uyuşmazlığı giderilerek özel sektöre ait işletmelerin yeniden kiralanacağı bildirildi. 

Tekel Yaprak Tütün 
Bakım İşleme Atölyesi yetkililerinin açıklamasına göre anlaşma gereğince özel sektörden yeni- der işletme kiralanmaya başlandığı ve 24 Nisanda 3, Mayıs ayında 11 işletmenin daha faaliyete geçeği belirtildi. 

öğrenildiğine göre, bir kg. tütünün işlenmesi için özel sektörün 65 kuruş istediği, Tekelin ise 
50 vermesine karşılık 52 
kuruşta anlaşmaya varıldı. 


© Zi Nisan 1979 Cem s e Ias .— işçi sendika 


TGS İLE BASIN—İŞ 

Basın-İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Muammer Niksarlı Türk-İş Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Basın-İş ile TGS'nin birleşeceği ni açıkladı. 

öğrenildiğine göre Türk-İş Genel Kurulun- dan hemen sonra her iki sendika arasında konu ile 


ilgili görüşmeler yapılacakve birleşme kararı alınacak 


TÜRK-İŞ'TEN 
AYRILAN SENDİKA 
GERİ DÖNEMEYECEK 

Komisyonda kabul edilen bir karara göre, Türk-İş'ten ayrılan sen- 


dikaların geri dönmek istemeleri halinde, bu isteklerinin kabul edil- 


memesi de kararlaştırı!- dı. Öte yandan Teşkilatlanma raporunda ayrıca, bugünkü işkolları yönet meliğinin örgütlenmeyi engelleyici nitelikte ol duğu ifade edilerek, yönetmeliğin uluslararası ilişkileri dikkate alarak yeniden düzenlenmesi ve bu düzenlemeye bir yasa ile süreklilik kazandırılması istendi. 


Genel Kurulda ayrıca sosyal içerikli yasaların çıkarılması için işçi parlamenterlere baskı yapılması da istendi. 

Türk-İş Genel Kurulunun dün öğleden sonraki oturumunda Hesap Tetkik Tahmin Bütçe Komisyonları raporları görüşüldü. Söz alan delegeler Türk-İş için kesilen aidatların 7 liraya çıkarılmasını çok bulduklarını belirttiler. Yol-İş Federasyonu Başkanı Halit Mısırhoğlu ise 4 lira üzerinde anlaşabileceklerini ifade etti. Ayrıca ilk ay sözleşme farklarının 50 lirasının Türk-İş'e kesilmesine delegelerin çoğunluğu karşı çıktı. Bir kısım delegeler ise Türk-İş'te ciddi bir yayın faaliyeti- ne ihtiyaç olduğunu, yeni bütçeden 500 bin lira ayrılarak yayın faaliyetlerine aktarılmasını istediler. 


Genel Kurulda İcra Kurulu üyelerinin önümüzdeki dönem maaşları 
17 bin 500 lira olarak 
belirlendi. 


KONGREDEN İZLENİMLER 


günü Denizcier ve Kemal Özer başkanlığında 


Hesaplaşma hazırlığı Gülay Kumaz 


Türk-İş kulislerinde son bir iki gün içinde kanatlar arasında belli bir uzaklaşma olduğu ve hesaplaşma hazırlığı içine girildiği gözüküyor. 
Birleştirici girişim olarak ortaya atılan lörahim Denizcier'in sosyal demokrat kanatla temasleri- nın pek verimli gitmediği ve bir hastalık çalışmalara rağmen şu ana kadar ortak bir liste üzerinde anlaşma sağlanamadığı belirtildi. 

Her iki kanat ayrı ayrı listelerle seçime girdikleri takdirde Maden Federasyonunun 24 delegesiyle sonucu tayin edici bir rol oynayacak. 

Sosyal demokratların uzun bir süre Kemal Özer'e başkan adaylığından çekilip Emin Kul un başkanlığında çıkarılacak bir sosyal demokrat listeyi desteklemesi için ısrar ettikleri söyleniyor. Anoak Kemal Özer'in adaylıktan çekilmeyi kabul etmemesi üzerine CHP'lilerin Özer'in başkanlığında bir listeyle seçimlere katılmaya pek gönülden olmasa bile kabul ettikleri anlaşılıyor. 

Öte yandan son günde başkan adayları çıkması ihtimali de hâlâ ortadan kalkmış değil. 
Örneğin önceki gün yapılan teşkilat başkanları toplantısında Kemal Özer'in Denizcier'e "İkimiz birden çekilelim. Emin Kul ya da Mısırlıoğlu başkanlığında üçüncü bir liste oluşsun" tarzında bir teklif getirdiği, ancak Denizcier'in çeklimeyi kabul etmediği de biliniyor. 

Görüldüğü kadariyla Cumartesi günü de herhangi bir uzlaşma sağlanamadığı taktirde Pazar 


iki liste çarpışacak ancak bu çarpışmalardan nasıl bir sonuç çıkacağı konusunda şimdilik kimse bir tahminde bulunamıyar. 

Bu arada belirtelim ki, son iki günde oldukça keskinleşen havaya rağmen son dakikada bir “koalisyon” çizgisinin ortaya çıkacağını düşünenler de az değil. 


İzmir Belediyesinde grev kararı alındı 


@ Ertan Andaş Alyanak/ı eleştirerek "hem kendini sosyalist 


işçi babası ilan edeceksin, 


hem işçinin hakkını vermeyeceksin, bu olmaz” dedi @ Ankara Belediyesi işçilerinin maaşları ödendi 


İZMİR (ÖZEL) 
İzmir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında uzun bir süredir devam eden toplusözleşme . görüşmeleri uzlaştırma kurulunda çıkmaza girdi ve İzmir Belediyesinde grev kararı alındı. Önceki gün yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı grev oylamasında işçiler greve "Evet" dedi. 


İzmir Belediyesine ait 
28 iş yerine grev ilanları 
asıldığı 14 Belediye, 6 Otobüs hareket dairesinde ve 8 enerji kesiminde uyzulanması beklenen grev yaklaşık 8 bin işçiyi kapsayacak, 


Şu sıralarda İtalya'da bulunan İzmir Belediye Başkanı Ihsan Alyanak, başkanlık seçimleri işçilere "Sizlere çuvallar diktirteceğim. Maaşınızı ancak orada taşıyabileceksiniz. .Alacağınız ücretler cüzdanlara ve cebinize sığmayacak" dediği halde sendikanın tekliflerini kabul etmedi. Genel-İş 
Sendikası 1. yıl için 175 
ikinci yıl için 200 liralık zam isteğine karşılık Belediyenin cevabı birinci 


ve ikinci yıl için 100 lira oldu. 


"BELEDİYE KİMSENİN BABASININ ÇİFTLİĞİ DEGİLDİR" 

Oylamayı yöneten Genel-İş Genel Sekreteri Ertan Andaş, konuşmasında Belediye Başkanı İhsan Alyanak'ı ve Belediye'deki (o uygulamaları eleştirerek, "Kalkacaksın işçi topluluklarında, parti kongrelerinde halkçı geçineceksin, kendini sosyalist işçi babası ilan 


edeceksin, işçiye 28 bin' 


lira maaş azdır diyeceksin ondan sonra Belediyeyi babanın çiftliği haline getireceksin. Falan Alyanak'ın delegesi filan Alyanak'ın oğlunun arkadaşı, öbürü şu hesabın adamı'diye Belediye torpillerle doldurulamaz. 
Belediyeye işçi çocukları alınacaktır. Biz bunun mücadelesini vereceğiz" dedi. 


“İHRAÇLAR 
KALDIRILSIN" 
Önceki gün yapılan grev oylaması sırasında gündeme bir konu daha geldi. 2 nolu şebede toplusözleşme (o hazırlıkları 


£ 


sırasında bazı anlaşmazlıklar olduğu için sendikadan ihraç edilen bir grup işçi, ihraçların kaldırılmasını istedi ve arkadaşları tarafından desteklendi. Bu konuda fikrini sorduğumuz Genel-łş 2. 
nolu şube üyeleri "Arkadaşlarımız tüzük suçu bile işlemiş olsada hepsi iyi niyetliydiler. Biz onların mutlaka üyeliğe geri alınmasını ve grev hareketin- de şubemizdeki ‘birliğin artırılmasını,  kırgınlığın kaldırılmasını istiyoruz" dediler. 

ANKARA BELEDİYESİ İŞÇİLERİNE MAAŞ 
VE İKRAMİYELERİ 

ÖDENDİ 

Öte yandan Ankara Belediyesinde işçilerin direniş yapacağını açıklayan Genel-İş Sendikası Belediyenin maaşları ödeyeceğini (o bildirmesi üzerine direniş kararını kaldırdı. 

Ankara Belediyesinin Maliye ve Yerel Yönetim Bakanlıkları ile yaptığı temaslardan sonra maaşları ödemek için Yerel Yönetim Bakanlığından 
85 milyon lira bulduğu 
öğrenildi. 


Yaş çay fiyatları üreticiyi bu yıl da memnun etmedi. Bakan, fiyatın 1981“ 


de 20 liraya çıkacağını müjdeliyor. Ama hayat pahalılığı o yıla kadar kaç kat artacak acuba? 


Doğu Karadeniz Bölgesi Yaş Çay Alım Kampanyası 14,50 lira fiyatla başlatıldı 


HABER MERKEZİ 
1979 Yılı Doğu Karadeniz Bölgesi yaş çay a- 


İstanbul Ticaret Odası Başkanı 

Nuh Kuşçulu, Çay Taban Fiyatını 15,5lira olarak hesapladıklarını 

. söyledi 


ISTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul Tİcaret Odası (İTO) Başkanı Nuh Kuşçulu dün düzenlediği basın toplantısında, İTO tarafından z yapılan bir’ araştırmada bu yıl bugday taban fiyatının 460 
kuruş, ayçiçeği taban fiyatının 13 lira ve yaş çay taban fiyatının 15 lira 50 kuruş olarak belirlediklerini söyledi. 

İTO tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarını açıklayan Nuh Kuşçulu, bu yıl buğda: yın dekar başına maliye: tinin geçen yıla oranla yüzde 29,4'lük bir artış göstererek 1170,85 liraya yükseldiğini belirtti. 

Kuşçulu, ayçiçeğin- de de dekar başına maliyetin 928,55 liradan 1221,49 liraya çıktığını, maliyet artışının yüzde 
52 oranında olduğunu 
ifade etti. 

1978 yılında yapılan 
bir araştırmada bir kilo yaş çayın üretim maliyetinin 10,25 lira olarak belirlendiğine değinen Kuşçulu, bu yıl bu maliyetin 12.30 liraya yükseldiğini belirtti. ~ 

İTO Başkanı Nuh 
Kuşçulu konuşmasında hükümetin, tespit ettikleri fiyatların altında bir taban fiyat saptamasını olumlu karşılayacaklarını, bu tutumun enflasyonun daha yüksek boyutlara ulaşmasını önleyecek nitelikte olduğunu savundu. Kuşçulu taban fiyatlarının, yüksek tutulmamasının yanında üreticiyi zor .durumda bırakmayazak önlemlerin de alınmasını istedi 


Nuh Kuşçulu, IMF nin Türkiye enflasyonu durduramadığı sürece kredi vermeyeceğini, taban fiyatlarının yüksek ilan edilmesi sonucu da 


kredi alınamayacağını iddia etti. 


Bulgarlara, elektrik borcumuzu maden ve 


“j: 
çeşitli ürünlerle ödüyoruz 
ANKARA (ÖZEL) Bulgaristan'dan alınan elektriğin karşılığı olan 
16 milyon dolarlık borcu 
tütün, çay narenciye madenlerden Barit, Boraks deri, konfeksiyon, mutfak eşyası, sıhhi tesisat malzemesi ve mobilya ile ödeyeceğiz. Bu konuda dün Ankara'da bir protokol imzalandı. 
Borcun bu yolla yıl sonuna kadar ödenmesi gerekiyor ancak bu süre 
3 ay daha uzatılabilecek. 
Protokol imzalandıktan sonra bir konuşma yapan Türkiye heyeti Başkanı Ticaret Bakanlığı Müsleşarı Turgut Çarıklı, görüşmelerin iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda önemli =onuçlar getirdiğini söyledi. 


lm kampanyası, dün s4- bah Gümrük ve Tekel Bakanı 


Tuncay Mataracı 


tarafından başlatıldı. Bu yıl çay alım fiyatı 14.50 
lira olarak belirlendi. 


rını söyledi. 


TÜM PTT-DER 
KONGRESİ YARIN 
YAPILIYOR 


© Yurtsever PTT'liler çalışma programlarını açıkladılar 


© Programda Tüm PTT-DER/i kitlesinden koparan yönetimler eleştirilerek, tüm PTT emekçilerinin birliği savunuluyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 
ç Tüm PTT-DER 3. Olağan Genel Kurulu yarın yapılıyor. Genel Kurulda, tüm PTT'lilerin birliğini savunan Yurtsever PTT'liler grubu ile çeşitli sahte solcu grupların mücadelesi bekleniyor. 

Dernek yönetiminde, Halkın Kurtuluşu görüşlerini savunan Yurtsever Devrimci PTT'liler grubu çoğunluğu oluşturuyor. Kitlenin desteğini kaybe- den ve yönetime gelemeyeceğini anlayan bu grubun Devrimci Yol görüşlerini savunan Devrimci PTT'liler ile ittifak yollarını zorladıkları öğrenildi. 

YURTSEVER PTT'LİLERİN ÇALIŞMA PROGRAMI 

Bu arada bir broşür çıkartan Yurtsever PTT'liler grubu çalışma programlarını açıkladılar. Programda, özet olarak şu görüşler yer alıyor: 

"Bugün PTT'liler bir yandan artan hayat pahalılığı altında ezilirken, diğer yandan ülkemizde yaratılan anarşi ortamı nedeniyle can güvenliğin- den yoksun durumdadır. Geleceğe güvenle bakamıyor, günden güne daha zor şartlara sürükleniyoruz. Bütün bunların yanında bir de çalışma koşullarının bozukluğu, ağır baskılar ve anti-demokratik uygulamalar, adam kayırmalar alabildiğine yaygıdir. PTT'DEKİ DERNEKLER 

“Bugün PTT içinde 20'ye yakın demek vardır. Bu derneklerden bir kısmı mesleki örgütlerdir. Örneğin Dağıtıcılar Derneği, Teknisyenler Derneği gibi. Mesleki dernekler çeşitli mesleklere sahip PTT'üler arasındaki çelişkileri artıran bir yapı içindedir. 

“PTT kitlesinden ve onların taleplerinden kopuk, bürokratların derneği olan; TÜM-PERSON-KON'a bağlı PTT'üler Dayanışma Derneği, içinde iyiniyetli yurtsever sesler olmasına karşın, tepeden inmeci, demokrasinin olmadığı bir dernektir ve PTT'lilerin sendikal mücadelesi önünde bir engeldir'Bir TKP var, Rusya'dan idare e diliyor. Onun radyosu var, “Bizim Radyo" emirler yağdırıyor: “Kitlelere sızalım... Bu emire uygun olarak PTT içinde Haber-Der kuruluyor. Bu derneğin amacı ortada; Rusya'nın hakimiyeti için PTT'lileri örgütlemek, sendikal mücadele yaftası altında Rusya'ya uşaklık. 

PTT'DE YÜKSELEN MÜCADELE VE TÜM PTT-DER 

“2. Olağan Kongrede yönetime gelen ve geçmiş bir yıllık döneme esas olarak damgasını vuran, 'Devrimci Yurtsever PTT'liler' grubunun derneği ne hale getirdiği ise ortadadır. PTT kitlesi, Tüm PTT-DER'den daha uzaklaşmaktadır. Dernek, dar siyasi grupların arenası haline getirilmiştir. 
Bu gerçeği bizzat Tüm PTT-DER yönetimi bile kabullenmek zorunda 

kalmıştır. 


“Kendilerine 'Yurtsever Devrimci 


PTT'ciler' diyen bu grup, broşüründe, 


tüm çalışmalarında Çizgi haline gelen siyasetine sarılıyor: Yalan, tahrifat, sahtekarlık. İsmi yurtsever olan bu grup, baştan sona yurtseverleri karayor. Kendisi dışında hiç bir grubun çalışmadığından yakınıyor. Sadece kendilerinin bulunduğu yerlerde mücadele olduğunu söylüyor. Nasıl mücadele ettiklerine örnek vere- 


lim: 

“Geçtiğimiz yıl Arla'da ekonomik ve demokratik talepler doğrultusun- da peşpeşe eylemler konmuştur. Bu eylemler sonucunda kitleye önderlik eden Yurtsever PTT'ü Ziya Çağlı sürülmüş, 32 kişi de çeşitli şekillerde cezalandırılmıştır. Bu mücadelelere esas önderlik etmesi gereken dernek başkanı geldiğinde, "'Ben Don Kişot değilim" diyerek, Arla emekçilerinin bu haklı mücadelesine sırt çevirmiştir. Şimdi biz onlara soruyoruz: Kitle önderliği bu mudur? 
”““Son yemek boykotu, dernek yönetiminin PTT kitlesinin taleplerinden ne denli kopuk olduğunun en somut örneğidir. PTT'liler hemen hemen her işyerinde boykotlar yaparken, yönetim bu boykotlara önderlik edip birlikteliği sağlayamamıştır. 

"Ya bizler ne diyoruz? Ekonomik, demokratik haklarımızı, görüş ayrımı yapmadan savunalım. 

"Biz PTT emekçileriyiz. Herhangi bir partinin görüşlerini benimsemiş olsak da, bizler ezilen, sömürüleniz. Ezene sömürene karşı mücadele edelim. Bölücülük yapmayalım. 
Şu görüşten, bu görüşten diyerek birbirimizi faşistçe arkadan vurmayalım. Dedikodu, yalan dolan bizim yöntemimiz değildir. İyiyi güzeli yıkmak değil amacımız. 

"Sorunlarımız etrafında tek bir yumruk gibi mücadele edelim." 

rTI'LILERIN SORUNLARI 

Broşürde daha sonra “Sorunlarımız Nelerdir" başlığı altında PTT emekçilerinin sorunları anlatılıyor. 
Bu sorunlar arasında katsayı değil gösterge artışı, ek mesai ve yan ödeme sömürüsü, vergi sistemi, çalışma koşullarının kötülüğü, iş güvenliğinin olmayışı yer alıyor. Emekli Sandığı nın yeniden düzenlemesi, kaliteli ve ücretsiz yemek, Personel Komisyonları yerine Danışma Komisyonları oluşturulması isteniyor. Ayrıca, PTT çalışanlarının görev ve -sorumluluklarının belirlenmesi, PTT'li analar için kreş ve bakımevleri kurulması, her semte servis konulması, siyaset yasağına son verilmei, gizli sicil sisteminin kaldırılması, işçi memur ayrımına son verilecek, tüm çalışanlara sendika hakkının tanınması da Yurtsever PTT'lilerin talepleri arasında yer alıyor. 

PTT'LİLERİN BİRLİĞİ HANGİ 

TEMELDE SAĞLANACAK? 

Yurtsever PTT'liler grubu yayınladığı broşürde, Tüm PTT-DER'in tamamen kendi kitlesine dayanması gerektiğini ve derneği PTT kitlesinin yönetmesi gerektiğini vurguluyor. Derneğin daha önce olduğu gibi TÜM-DER'in hegemonyasında olmaması ve YDGDF'nin dernek yönetimine öndetlik etmemesi isteniyor. 

Dernek içi demokrasinin savunulduğu broşürde, derneğin her tür- den siyasi görüşü olan PTT'lilere açık olması gerektiği belirtiliyor. 
PTT emekçilerinin ekonomik ve demokratik haklarinı savunmanın derneğin başta gelen görevi olduğu savunularak, AP'i-CHP'li, Dev-Yolcu-Halkın Kurtuluşçusu diye ayırmadan tüm PTT emekçilerinin birliği ve mücadelesinin önemi belirtili vor. 


Kampanyayı başlatırken bir konuşma yapan Tuncay Mataracı, Hükümet ve Bakanlık olarak üreticinin el emeğini en iyi biçimde değerlendirmek amacında oldukla- 


Üreticilerden çaylarını erken teslim etmelerini isteyen Mataracı, çay a lum fiyatının 1981'e kadar 20 liraya çıkarılacağını da sözlerine ekledi. 


21 Nisan 1979 


Okullarda huzur nasıl sağlanacak? 


Öğretim üyesi ve öğretmenlerin düşünceleri 


KTÜ Rektör Vekili Prof. ERGUN BAYAR: 


"ÖNCELİKLE ÖĞRENCİLER ARASINDA DİYALOG KURULMALI” 


” Anarşiye karşı gençlik” toplantıları sevindiricidir "Öğrenciler demokratik bir ortamda seçecekleri 


temsilcilerle sorunlarını bize iletebilmelidir” 


Öğretim Kurumlarında can güvenliği ve öğrenim özgürlüğünün gerçekleşmesi ve okulların huzur içinde gidilebilen öğrenim kurum- 


ları haline gelmesiyle ilgili olarak başvurduğumuz Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. 
Ergun Bayar görüşlerini gazetemize şöyle açıkladı: 


—————————————————— 


HİÇ KİMSE KARŞI GÖRÜŞTE OLMA GEREKÇESİYLE BİR BAŞKASININ OKUMASINI ENGELLEYEMEZ 


Okullarda huzur içinde öğrenimin Öğretim, öğrenci ile öğretim üye sağlanabilmesi için öncelikle öğren- ve yardımcıları vütünlüğü içerisinde ciler arasında dialog kurulması gere- ele alınmalıdır. Öğrenciler, öğretim kiyor, Hiç kimse karşı görüşte olma üyeleri, memurlar ve güvenlik kuvvetgerekçesiyle bir başkasının okuması- leri üzerlerine düşen görevleri, huzurna mani olamaz. Buna kimsenin hak- lu bir öğretimin sürdürülmesi çabakı yoktur. sına yönelik olarak yerine getirmelidirler. 


BÜTUN GÖRÜŞLER DEMOKRATİK BİR ORTAMDA TARTIŞILABİLMELİDİR 


Atatürk ilkeleri ve Anayasa doğ- ve bir saldırı endişesiyle her gece rultusunda demokratik bir ortamda nöbet beklemek zorunda kalan öğ- bütün , görüşler labilr Jir, rencilerden huzurlu bir A Bu ortam grencile ei rimizin çözmesi gereken bir çok sorunları olduğu unutulmamalıdır. 
Yemek, barınma, ulaşım ve akademik sorunlarla karşı karşıya olan 


tartış 


Nnazınanırsen har p4 EAT d Za termeleri şüphesiz beklenemez. Kaldı ki bundan öte, gençlerin dinlenme, eğlenme ve spor yapabilme ihtiyaçlarını da gözönünde bulundurmak gerekir 


ÖĞRENCİLER SORUNLARINI DEMOKRATİK BİR ORTAMDA SEÇECEKLERİ TEMSİLCİLER VASITASIYLA BİZE ULAŞTIRMALI 


KTÜ öğretim üye ve yardımcı- dir, Bunun için, öğrenciler kendi soları ve Yönetim Kurulu, öğrencile- runlarına demokratik bir şekilde sarimizin her türlü sorunlarıyla yakın- hip çıkmalı, demokratik bir ortamda dan ilgilenebilmeli, en geniş öğrenci belirleyecekleri temsilcileriyle bizlere kitlesinin temsilcilerinin katılmasıyla, ulaştırmalı ve bu öğrenci temsilcileri bu sorunları çözme yoluna gitmeli- fakülte kurullarında mutlaka yer almalıdır. 


"ANARŞİYE KARŞI GENÇLİK" TOPLANTILARI SEVİNDİRİCİDİR 


özel işlerimizi bir yana bırakıp, elj- ` mizden gelen tüm çabayı bu yönde harcamaya hazırız" , 


Jeoloji Bölümünde başlatılan ''Anarşiye karşi gençlik" toplantıları sevindiricidir. Diğer tüm bölümlerde bu şekilde yapılacak girişimleri tüm 
gücümle destekleyeceğim. Jandarma- KTÜ kuruluş yıldönümü olan 20 
ların arasında suçlu durumda öğren- Mayısta, öğrencilerimizin, öğretim cilerimizi görmek bizi üzüyor. Biz, üye ve yardımcılarının bir araya gel- can korkusu olmayan, yüzü gülen meleri ve birlik ruhunun geliştirilöğrenciler görebilmek için gerekirse mesi en büyük dileğimdir. 


LFO N 


Sıkıyönetim Mahkemesinde yapılan 


İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesinde 

626 davadan 141'ü karara 
bağlandı 


İSTANBUL( OZEL) 

Sıkıyönetimin ilanından sonra 17 
Ocak 1979 tarihinde göreve başlayan, İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesine üç ay içerisinde toplam 626 
dava intikal etti. Bu davalardan 323'ü sivil mahkemelerden, görevsizlik kararı: ile gönderildi. 303 dava ise Sıkıyönetim Askeri Savcılığınca açıldı 

İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesine 19 Nisan 1979 tarihine kadar intikal eden 626 davadan 144'ü karara bağlandı. Karara bağlanan davalar şöyle: 

Adam öldürmek; Veli Can Oduncu, 
devrimci Erol Doğan'ı öldürmekten 16 
yıl 8 ay, Hüseyin Keser, MHP Kocamustafapaşa lokalinde arkadaşı Metin Özder'i öldürmekten 20 yıl, aynı dava- da silah bulundurmak ve suç aletin, 
,saklamaktan Hacı Biniciler 13 ay 10 
gün, Bayram Çetin 6 ay 20 gün hapis cezası. 

Adam öldürmeye tam teşebbüs; Komando AtAurrahman Al, bir polis memurunu öldürmeye tam teşebbüsten 
16 yıl hapis. Aynı sanık İsmail Hakkı 
Uysal ile birlikte Elmadağ'da otobüs kurşunlama davasında beraat etti. 

Silahli gasp: Üç arkadaşıyla birlikte Fatih'te bir kuyumcuyu soyan Veli Can Oduncu 8 yıl hapis. 

Patlayıcı madde atmak: Komando Mustafa Baki Gülcan dört ayrı yeri 


bombalamakıan 8 yıl, Adnan Pehlivar ve Cengiz Sağlam adlı komandolar ise bomba bulundurmaktar 13 ay 10'ar gün hapis. 

Askeri itaatsizliğe teşvikten ; Hergün yazarı Necmettin Hacıeminoğlu ile yazı işleri müdürü Veyis Sözüer 20'şer ay hapis. Aynı suçtan Hasan Şahin ve Sa- mi Yıldırım'da mahkum oldular. 

İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi ''Memura mukavemet ve hakaret"' suçundan açılan 14 davadan 12' sine mahkumiyet 2'sine de görevsizlik kararı verdi. "Tehdit"ten açılan üç davadan ikisi beraat, biri mahkumiyetle sonuçlandı. "Öğrenim özgürlüğünü engellemekten"' 3 mahkumiyet, 4 görevsizlik, yaralamadan -2 mahkumiyet, 
6135 savılı yasaya aykırı davranmaktan 7 mahkumiyet, 1 görevsizlik, TCK 141'den açılan 1 davaya da görevsizlik kararı verildi. 

Sıkıyönetim yasaklarına aykırı hareketten açılan 101 davadan 88'i mahkumiyet, 13'ü de beraatle sonuçlandı. 

DURUŞMALAR AKSIYOR 

Şu anda halen Sıkıyönetim Mahkemesinde 1 Subay, üye görev yapmaktadır. İki duruşma salonu varken ancak bir salonda duruşma yapılabilmektedir. Yetkililer Mahkemenin 3 
Subay üyeye daha ihtiyacı olduğunu ve atama yapılması için girişimde bulunulduğunu belirttiler 


Kıbrıs'tan 1500 kişilik bir birlik daha geri 


iGD' liler bir CHP delegesini dövdü 


HABER MERKEZİ 
Menemen İlçesine bağlı Aliağa nahivesinde, Şanbaz Karayürek isimli CHP delegesi, 15-20 kişilik İGD'E bir grup tarafından ağır şekilde dövüldü. Şanbaz Karayürek, geçtiğimiz hafta yapılan 


Menemen CHP İlçe Kongresinde İGD'lilerin desteklediği aday Veli 


‘Aksoy'a karşi sçıkmış, di- å 


ğer aday Güner Başaran'ı desteklemişti. Kongrede 


Veli Aksoy 11 oy farkiy- * 


la ilçe başkanlığını kaybedince, Aliağa'daki İGD'liler, "buradan giden 
14 delegenin bizim adayımıza oy vermesini sen en gelledin'' diyerek Karayürek'i tehdit ettiler. CHP'li delegeyi gece evine dönerken yakalayan İGD'liler, demir çubuklar, so palar ve zincirlerle dövdü ler. Karayürek'i uzun süre döven İĞD'li saldırganlar, birisinin, “öldü bu, kaçalum" demesi üzerine dagıldılar 

Saldırıda yer alanların çoğunun dışarıdan gelen militanlar olduğu, Aliaga'dan da Selami Sıcakyuz, Yılmaz Atalay ve Mehmet Bektaş adlı İGD' lilerin katıldığı tespit edildi 

Aliağa Belediye Başkanı Ayhan Bayrak herkesin tepkisini çeken saldırı olayının "yörenin huzurunu bozmaya çabalayan bir grup saldırgan tarafından gerçekleştirildiğini" belirtti. 


Arnavutluk Türkiye'den 3 bin ton biralık arpa istedi 


Denktaş: Bu, görüşmeler öncesinde bir 


Denktaş — Kipriyanu Zirvesi öncesinde Kıbrıs'ta bulunan Türk birliklerinin 
1500 kişilik bir bölümü geri çekiliyor. 


ie iü 


ızdırap içinde 


© CHP'li Tuncer: 


Sorumlu muhalefet çözüm yollarını da göstermelidir 


ANKARA (THA) 
AP Genel Başkanı Demirel, 


«Ülkede her şeyin durduğunu, 


vatandaşın ızdırap içinde olduğunu" bildirerek, "Bu sıkıntıların sebebi, koltuğundan başka derdi olmayan bu hükümettir" şeklinde konuştu. 

Ankara'ya bağlı Bağlum Kasabasında konuşan Demirel, bu hükümetten kurtulmadıkça hiç bir dertten kurtulunmayacağını ileri sürdü. 

CHP'Lİ TUNCER 

CHP Genel Sekreter Yardımcısı Erol Tuncer, Parti Genel Merkezinde yaptığı konuşmada, “Sorumlu muhalefete düşen, yalnız eleştiriyle yetinmeyip kendilerince uygun gördükleri çözüm yollarını da göstermelidir" dedi. 

Tuncer, Demirel'in, eleştirilerini yaparken seçtiği üslubu yadırgadıklarını da bildirdi. 


<A katıl 


irel: | 
Vatandaş 


iyiniyet jestidir 

Waldheim, 
Zirveye mak için mayısın 


2. yarısında 


Kıbrıs'a geliyor 


Yugoslavya, ticaret filomuzu geliştirmek için 

kredi verecek 


HABER MERKEZİ Türkiye-Yugoslavya Karma Ekonomik Komisyonu ile Türkiye-Bulgaristan Ticaret heyetleri arasındaki toplantılar dün imzalanan protokollerle sonuçlandı Türkiye-Yugoslavya Karma 


Ekonomik Komisyonunun dün 


tamamlanan çalışmaları sonucu imzalanan protokol ile bu ülkeye narenciye ,ürünleri satarak, karşılığında sigara filtresi ve kağu almamız konusunda anlaşmaya varıldığı öğrenildi. 

Yetkililer, anlaşma ile ayrıca Türk Deniz Ticaret Filosunu geliştirmek amacıyla yapılacak 6 
şilep için bu ülkeden kredi sağlanması konusunun da hükme bağlandığını ifade ettiler. 

Öte yandan, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve Türkiye'nin Bulgaristan'dan almakta olduğu elektrik enerjisine ilişkin borcun ödeme koşulları konusundaki görüşmeler sonucunda hazırlanan protokol de dün imzalandı. Protokole göre, Bulgaristan'a olan 16 milyon dolarlık elektrik borcumuz mal değişimi ile ödenecek. 


Sovyetler Birliği ile 
53 milyon dolarlık kredi 
anlaşması imzalandı 


İZMİR (THA) 


Arnavutluk, Türkiye'den 3 bin ton hiralık arpa almak istiyor . 


Arnavutluk ‘lanm Ateşesi Muharrem Stara dün Izmir Büyük Efes Otelin- de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mustafa Yüceler'le bir süre görüşecek, 


Türkiye'den3 bin ton biralık arpa almak istediklerini bildirdi. 


119 gazeteci Basın Şeref ve Emekli 


Gazeteci kartı aldı 


İSTANBUL(AA) 
Basın Şeref kartı ve Emekli Gazeteci kartı alan 119 basın mensubu onuruna dün -Carlton Ote linde bir tören düzenlendi. Törende bir konuşma yapan Turizm ve Tanıt- ma Bakanı Alev Coşkun şunları söyledi : 


22 Nisan 1979 saat 15.00 TİKP ilçe binasında. Özdemir İş Hanı 
Ankara Cad. No: 35/4 


ilkesine aykırı müz 5680 sayılı yasanın 


“Cezaların kişıselliği 


gördüğü- 


naddesinin uygulan- yım." 


ması nedeni ile bir çok Yazı İşleri Müdürü cezaevine girme hazırlıkları yapıyorlardı. Fakat şimdi bu vasanın değiştirilmesi teklifinin 


*meclisleraen ladı. 


KONUŞMACI: 


YALÇIN BÜYÜKDAĞLI Türkiye Işçi Köylü Partisi Kartal ilçe Başkanı 


geçmesi ile basın özgürlüğü konusunda önemli bir adım attığımız kanısında- 


Başbakan Bülent mcevit bir mesaj göndererek Basın Şeref basın mensuplarını 


artı alan 


ANKARA (AA) 

Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında dün Orhaneli bölgesindeki Linyit yataklarını değerlendirilmesine ilişkin bi kredi anlaşması imzalandı. Anlaşmayı Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal, Sovyetler Birliği adına da Büyükelçi Rodionov imzaladı. 

1982 yılında işletme- 
ye açılacak ve yılda 1 
milyar 200 milyon kilowat saat elektrik enerjisi üretecek bu santralin finansmanı için dün imzalanan kredi anlaşmasıyla, Sovyetler'den 53 milyon dolar kredi sağlanmaktadır. 


kut- 


Hasan 
Kılıç 


(1955) 


çekiliyor 


ANKARA (THA) 
Kıbrıs'tan 1500 kişilik bir Türk birliği daha geri çekiliyor. İki taburdan oluşan Türk birliği, 1-10 Mayıs tarihlerinde iki kademede Türkiye'ye geri gelecek 


Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kıbrıs harekatın- dan bu yana Kıbrıs'taki Türk birliklerinin sayısın- 
da toplam 18 bin 750 
kişilik bir indirim yapıldı. 


DENKTAŞ: 

'İYİNİYET 

GÖSTERİSİ" 
KTFD Başkanı Rauf Denktaş toplumlararası görüşmelerin başlatılması için yapılması öngörülen zirve toplantısından önce Türk Hükümetinin 
1500 askeri daha adadan 
çekme kararının bir iyi r gösterisi olduğunu 


Denktaş, dün verdiği demeçte, "Toplumlararası görüşmelerin başlatılması için yapılması öngörülen zirve toplantısından önce, Türk Hükümetinin 1500 askeri daha geri çekme kararı bir iyiniyet gösterisidir. Ümit ederiz ki karşı taraf bu jesti olumlu bir şekilde değerlendirsin. Kendi güvenliğimiz O açısından vatandaşlarımızın herhangi bir endişesi yoktur. Çünkü barışı koruma görevi sürmektedir ve anlaşmalar oluncaya kadar da sürecektir" şeklinde konuştu. 


WALDREİM MAYIS'IN 
İKİNCİ YARISINDA 
GELİYOR 


Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Waldheim" ın, mayıs ayının ikinci yarısında Kıbrıs'a gelerek, Denktaş, Kipriyanu görüşmesine başkanlık edeceği açıklandı. 


BM sözcüsünün açıklamasına göre önümüzdeki pazar günü yaklaşık bir ay sürecek, Uzak Doğu gezisine çıkacak olan Waldheim, bu geziden dönüşünde derhal Kıbrıs'a gelerek görüşmelere katılacak. 

Öte yandan, Rum Ulusal Muhafız Ordusu ile polisinin, ismı açıklanmayan bir Türk yük gemisinin Larnaka açıklarında görülmesi üzerine alarm durumuna geçirildiği bildirildi. Yük gemisinin, Kaptan Ahmet Yenigül, yönetimindeki Onuralp gemisi olduğu sanılıyor. 


İLAN 
Bak rköy 2. Asliye 
Huku : Hakimliğinden Dosya No: 978/755 


Davacı Kirkor Biberoğlu tarafından davalılar Virjin Abacıoğlu ve Mariya Amenciyan aleyhlerine ikame olunan tescil davasında: 


Davalılar İstanbul 


Osmanbey Şafak Sokak 
No: 71 adresinde mukim, 


Virjin Abacıoğlu ve Mariyan Amenciyan'a tebiigat yapılamadığı Jibi zabıtaca yaptırılan tahkikattan da adresleri meçhul bulunmuş olup bu kerre duruşma günü ve dava arzuhalinin ilanen tebliğine karar verilmiş 
olup duruşma 25 . 6. 979 
günü saat 9.30'a bırakılmiştir, 
Tebliğ yerine kaım olmak üzere ilan olunur. 
19.4.1979 
(Basın: 3052 - 396) 


14-4-1979 günü Isparta Eğitim Enstitüsünde- ki gece bekçiliği görevinden evine giderken yolda [faşist cinayet şebekeleri tarafından hunharca katledildi. 


ANISI MÜCADELEMİZE 
ÖRNEK OLACAKTIR 


MESAİ ARKADAŞLARI VE DEVRİMCİ ÖĞRENCİLER 


ISPARTALI 


Bakanlar Kurulunun 17 saat süren toplantı sında, Milli Eğitim camiasında çeşitli zararlı faaliyetlere karşı gereken tedbirleri aldığınız basında yazıldı. Bu sözünüze güvenerek, bize son günlerde mektupla veya sözlü olarak intikal etmiş olan birkaç olayı size de duyurmak isteriz. 

Birinci olay Ortaklar Öğretmen okulunda cereyan ediyor. Olayı bize mektupla iletmiş olan okuyucumuz Adem Yıldız, şöyle yazıyor, 

“Ben Ortaklar Öğretmen Lisesi 2. sınıfta okumaktayım. Fakat 20,5 gün devamsızlıktan dolayı sınıfta kalmış bulunuyorum. Sınıfta kalmamınnedenleri şunlardır: 

I-Aydınlık gazetesini okumam ve gazeteyi okula getirmem 

?-İdarenin TKP'lilerin elinde olması dolayısıyla beni okuldan uzaklaştırmak istemeleri. 

Okulda çıkan bir olayda bir jandarma eri yaralanmış. Habersiz olmama rağmen olayla ilgili olarak jandarmaya benim adım verilmiş. Bunun üzerine okul idaresine başvurdum. Jandarmaya taş atanların kimler olduğunu çok iyi bildikleri halde, bana baskı yaparak isimleri açıklamamamı söylediler. Sen birkaç gün okulda gözükme dediler. Bu isteğe uymama rağmen, olaydan sonra yaptığım 2,5 gün devamsızlık, daha önceki 18 gün devamsızlığa eklenerek sınıfta bırakıldım. Daha önceki hastalığım sıra- 


lük rapor da kabul edilmeyerek, bu 7 gün de devamsızlığıma sayıldı ve böylece sınıfta kalmam sağlandı. 

Fakir ve kimsesiz olduğum gözönüne alınarakne yapmam gerektiğini bana bildirmenizi dilerim. 

Adem Yıldız, kendisine hukuki olarak yol gösteren bir cevap yazmamız için zarfın içine 2,5 liralık da bir posta pulu koymuş... 

kkk 


İkinci olay Denizli Eğitim Enstitüsünde geçior. 

Burada da bir Aydınlık okuyucusu, Mehmet Çoban adlı Enstitü öğrencisi, sahte solcu çetelerin saldırısına uğruyor 

Uğradığı saldırıyı müdüre çıkarak şikayet ediyor. 

Sen misin şikayet eden? 

Soluğu Yozgat Eğitim Enstitüsünde alıyor. 
Oraya sürülüyor. 

Denizli neresi, Yozgat neresi. Yatacak, yiyecek imkanları olmadığı gibi, bu kez hem sahte solcular, hem MHP'liler tarafından tehdide uğruyor. 
"Hiç değilse Denizli'ye yakın bir ile kaydının alınması için Milli Eğitim Bakanlığına başvuru- 


yor. 
Orada da aynı işlem. Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü, 
Çoban'ın kaydını o Yozgat'tan almıyor. 
+*+ 


Son örneğimiz, bu günlerde dikkatlerin iyice üzerine çekildiği Doğu bölgemizden. Nusaybin' den. 

Nusaybin Lisesi öğretmenlerinden Zafer Yalçın ve Latif Polat, Apo'cusu UKO'cusu, Şıvancısı ile, bir güruh sahte solcunun saldınsınauğrayarak, feci şekilde dövüldüler. Zafer Yalçın komaya girdi. 

Saldırının nedeni Şu: 

Nusaybin'de bütün öğretmenler arasında seçim yapılmasını gerektiren bir mesele var. TÖB-DER 'i ellerinde bulunduran Apocu ve Şıvancılar, herkesin kendi gösterdikleri iki kişiye oy verilmesi için baskıya girişiyorlar. Zafer Yalçın ve Latif Polat bu duruma itiraz ediyor. Adayların serbestçe gösterilebileceğini savunuyorlar, Sonuç olarak Yalçın ve Polat'ın gösterdiği iki aday seçimi kazanıyor. 

Sen misin, Apocu, UKO'cu, Şıvana çetelerin menfaatlerini sarsan? 

İki öğretmen sokak ortasında demir çubuklarla dövülüyor ve biri komaya sokuluyor. 
+ kk 

Milli Eğitim Bakanı Sayın Necdet Uğur'a, saygılarımızla sunarız. . . 


BAŞSAĞLIĞI 


il yöneticilerimizden Erkan Önsel'in dayısı 


OSMAN ERDENER 


15 Nisan 1979 günü 


aramızdan aynidı. Ailesine, yakınlarına halkımıza başsağlığı dileriz. 


Gerçeği 


OKUYUCULARIMIZA 


Türkiye Gerçeği'nin ihtiyaçlara cevap verebilmesi için görüş ve önerilerinizi bildirmenizi istiyoruz. Dergimiz, hangi ideolojik, siyasi, iktisadi ve kültürel konuları ele almalıdır? Bulunduğunuz çevrede tartışılan meseleler nelerdir? Şimdiye kadar çıkan sayılarımızı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Okulumuzda, işyerimizde ve bulunduğumuz her yerde, çevremizde bulunan kişilerin dergimiz hakkındaki eleştirilerini ve önerilerini alalim ve aşağıdaki adrese ulaştıralım. 


TÜRKİYE GERÇEĞİ 

Adres: Kaptanpaşa Çıplağı Sok. 
No:19/2 

Şişhane/İSTANBUL 


Sayın Necdet Uğur'a 


sında hükümet tabipliğinden almış olduğum? gün- 


Devrimci Anamız Seyyare Önsel'in Kardeşi, Maçka Belediye Reisi Harun Önsel'in kaynı, | 


Yüksek Hakimler Kurulu üyesi yurtsever Hakim. 


Türkiye işçi Köylü Pertisi Trabzon i örgütü 


| 
i 


| 
j 


21 Nisan 1979 


AŞIK IHSANI 


Güzelim Türkiyemiz toprakları üstündeki çirkin kapitalistlerle onların birer kapı iti olan faşistlerin en çok korkup çekindikleri yiğitlerin bir kesimi Tunceli'de yetişiyorsa, bir kesimi de Erzincanda yetişmektedir. Gerçi Türkiyemizin her kentinde, her köyünde ve hatta her karış toprağında, namussuzlara karşı namuslu yiğit insanlar hızla yetişmektedir, ama Erzincan'la Tunceli insanı bir başka gelişmektedir... 


Son zamanlarda nereye gittiysek, hangi devrimci bir eyleme katıldıysak, orada enazından bir Tuncelili, bir Erzincanlı görüp, tanışıp dost olmuşuzdur. 


Yaşşa benim Tunceli'lim Yaşşa benim anlı-şanlım Yürü faşizmin üstüne 

Hadi sen de Erzincanlım. 


Giden yıl Sinem Bacıyla Almanya'ya, B.Berlin'e gitmiştik... Önce H.D.F.A. Başkanı Ertekin -Işıl dostlarda. . 
sonra Topçu Hıdır ustalarda kaldık. . Ertekin bir Erzincan aydını, Işıl bir işçi bacısı, Topçu Hıdır bir Tunceli kahramanıydı... Bu arada, Türkiyeli dostların (BABA) dedikleri Pülümür'lü Fahri Baba'yla da taaıştık.. Hele Fahri Baba'nın Şehriban adlı bir hanım kızı vardı ki cesur mu cesur, devrimci mi devrimci ve de zeki 


mi zeki. Yani tam bir Tunceli 

kızı. 
Selam söyle yiğit Şehriban bacım 


Selam söyle konuştuğun dillere Selam söyle Ertekin'e, Işıl'a Baban'a ve bütün Tunceli'lere. 


Berlin'de bir de bir Zekiye Bacı tanıdık. Tüm dünyanın derdi - belası üstüne yıkılmış gibiydi. Yanık mı yanık, yalnız mı yalnızdı.. Acısını paylaşacak candan bir dost arıyor, bulamıyor büsbütün kahroluyordu. Aslan gibi bir delikanlı oğluyla yiğit kocası bir günde, bir anda, bir kazaya kurban gitmişler... Herşeyim onlardı. Onlarsız ben bir hiçim. . 
Onlar yalnız gitmediler, « beni birlikte götürdüler... diyordu. 
Dıştan zaman zaman gülmesine karşın, içinin hüngür hüngür ağladığı farkediliyordu. Sevimliydi, canayakındı, konukseverdi... Onu unutamadık, unutmayacağız da. 


Bırak bacım sendeki o acıyı Bırak bundan böyle düşmanın çeksin 
Sabıet hele bir gün güneş doğacak 
O gün sen de herkes gibi güleceksin. 


Önceki gün İstanbul - Gültepe'deydik. Topçu Hıdır Baba" nın izine geldiğini'duyduk ve hemen ziyaretine koştuk. Sağolsun Hıdır Baba önce, Almanya'da olduğu gibi, Tuncelilere yakışır şekilde bir güzel ağırladı bizi.. Sonra o sevimli canlılığıyla nargilesinin başına geçip şöyle anlattı. 


Ben Tunceli'ne bağlı Pülümür'ün VAREMİR köyünde doğmuş, Kureşan aşiretindenim. Sekiz yaşımdan beri gurbet gezer acı çekerim. Şimdi Saadetimle evli torunlarımla mutluyum. Askerliğimi ÇAKI-LI TOP'un başında yaptım. 
Kore harbine beni de yazmışlardı, ama gitmedim.. Dünyanın öbür ucundaki insanlarla 


Doğu Almanya 


Makamları 


"Öğünebiliriz” 
oyununu yasakladı 


FRANKFURT (ÖZEL) 


"Karabiber Değirmeni" adlı, Leipzig'de faaliyet gösteren tanınmış kabare tiyatrosunun son oyunu SED yönetimi ve Parti şefi Erich Honecker ile alay eden sahneler bulunması 


nedeniyle sahneden kaldırıldı. 
“Tiyatro yöneticileri 


kutlamaya hazırlanıyorlardı. 


Yasaklanmayla ilgili herhangi bir resmi açıklama olmamasına rağmen, güvenilir kaynaklar partinin bizzat müdahale ettiğini belirtiyorlar. Habere göre, yasaklama kararının resmi sahneler 


nedeni oyunda "'cüretkar" 


bulunması. 


Bütün diğer tiyatrolara uygulandı- 
"Karabiber Değirmeni"nin oyunu da sahnelenmeden önce yet- 


ğı gibi 


K "“öğünebiliriz adlı oyun ile 25. faaliyet yıllarını 


>” 


...YY KİA 


lı olarak, Leipzigli yetkililerin aşırı tiyatro severliğine bağlıyorlar. 
Kabare yöneticilerinin bu son yasaklama üzerine yaptıkları açıklamaya göre, 1964 yılında da gene aynı tiyatronun başka bir oyunu yasaklanarak programdan çıkarılmış. Başka iki oyunda da gerçeğe uygun olmayan sahneler bulunduğu iddia edilerek adı geçen sahneler oyundan çıkarılmış. 


—sanat edebiyat- g 


İşte Topçu Hıdır Baba. 


bir düşmanlığım yoktu ki, gideydim. Burada da şükür kimseyle bir düşmanlığım yok. Benim tek düşmanım var, o da sömürü düzenidir. Benim gibi sömürülüp ezilen halklarla ne düşmanlığım olabilir. . . 


Vur sözünü Topçu Baba Vur hainc, vur hırsıza Vur ki dünyaharam olsun Namussuza - ahlaksıza. 


Topçu Hıdır sözünü şöyle bağladı: 

Eskiden köyde ağa, şehirde patron bizi çalıştırır, olan malımızı elimizden alırdı. Şimdilerde buna hükümetler de katıldı.. Gözlerini yurt dışındaki alınterimize dikmişler.. Çalıp çırparak oboşalttıkları Devlet hazinesini bizden alacaklarıyla doldurmaya çalışıyorlar. İyi, 


Gözlemciler bu son olaydan sonra, 


belirtiyorlar. 


tiyatro yöneticileri ile parti arasındaki anlaşmazlıkların yoğunlaşacağını, Doğu Almanya'da gelişen muhalefet hareketine paralel bir yön alacağını Bu durumun farkında 
olan Doğu Alman yöneticileri 14 
vilayet merkezinde "politik" oyunlar sahneleyecek kabare tiyatroları kurul ması için yetkili kuruluşlara emir verdi. Batılı gözlemciler bu işin basit bir 


güzel verelim ama, bari bin derdimizden birine derman olsalar. Hani nerde, her yerimiz yara oldu... 

Bir üzüntüm de şu: Biz Ali'yi sevenler üstünde çok ağır baskılar var.. Yurt içinde bizi vurup kırıp yok ettikleri yetmiyormuş gibi, bunu yurt dışında da yapmaya çalışıyorlar. Bu haksızlık, bu zulüm, bu işkence ne zaman bitecek. Biz e .nekçilerin, yani Aleviierle- sünnilerin kardeş, asıl düşmanın sömürücüler olduğunu bilen, bildiren bir hükümet başımıza gel miyecek mi... İyi bir düzen görmeyecek miyiz? 


Görcceğiz Topçu dostum Haklı günler göreceğiz Dur sen hele, haksızların Cezasmı vereceğiz. 


Gürhan Erbek'in 

kilim 

kolleksiyonu 
Ankara'da 


Türkiye 


© "ilk günler hayli pasör sıkıntısı çektik.Ne Hülya, ne Gülnaz takımımızı gerektiği gib 


besleyemedi” 


© "Selcan ve Arzu takımımızın yükünü basarıvla kaldırdılar” 


© "Violet ve Meral köşeden yaptıkları hücumlarda başarılı oldular” 


© "Deniz 11 ay volevbolden uzak kalmasına rağmen, takımımıza güç ve moral 


katkısında bulundu” 


Uzun süreden beri, İlk kez ülkemizde, hem de böylesine muhteşem bir seyirci karşısında oynamanın verdiği psikolojik yük, hep bir ağızdan söylenen milli mar-Şımızla yüksek sesle söylenen şarkılar, türkülerle, hakemi düdüklerini bastıran lehte tezahüratla daha bir fazlalaştı. Nitekim, ilk maçımız- da, bundan 4 sene önce İstanbul'da 3-0 yendiğimiz ve "Nasıl olsa rahatlıkla kazanırız" dediğimiz İngiltere" yi güçlükle 3-1 yenerken, bu psikolojik yük hayli belirgindi. 2. macımızdan itibaren, bu yükü yavaş yavaş 


üzerinden atarken, takimimızın saha ve seyirci avantajı da aynı oranda büyüyüp devleşiyordu. 

Bayan Milli Takımımızın hayli genleşen kadrosuyla 1,5 aydır bu şampiyonanın hazırlıklarını muntazaman yapan: antrenörümüz Cengiz Göllü, kendi yarattığı imkanlarla bize gurur duyacağımız bir büyük derece kazandırırken, bayan voleybolümüz de Avrupa'da sesini üst düzeylerden duyuruyordu. 

Bu cenc kadro ile İngiltere'yi 3-1 Avusturya'yı 3-0 isviçre'yi 3-2 İsveç'i 3-0 Bel- 


Milli GEN ilk altısı bir DURUN once 


çika'yı 3-1 yenerken, takımımız 3-0 yenilmesine rağmen F.Almanya ile başabaş oynadı ve 36 savı aldı. 


Turnuvanın bir ilginç biraktığı izlenim ise, F.AK manya'nın ve Hollanda'nın bizden sadece boy, fiziki güç ile üstün olmalarıydı. Sevinerek söyleyebiliriz ki boy vasatisi bizden 7-8 cm. daha yüksek olan bu iki takımdan teknik, taktik ve hele kondisyon olarak hiç de aşağı kalır yanımız yoktu. Takımımız turnuva sonunaa İlk maçındaki kadar diri, zinde ve aynı fiziki güçte idi. 


Bulgar rakibini 10-9 sayı e yenen 


Reşit Karâbacak 4. tura çıktı 


©) 5 fena puanla güreşen beşinciliği garantiledi 


Reşit Karabacak 


© Mehmet Sarı ikinci turda elendi. 


BÜKREŞ 


Bükreş'te yapılan Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasının ikinci gününde güreşçilerimiz iki galibiyet beş mağlubiyet aldılar. 


52 kiloda Aslan Seyhanlı birinci turda Macar rakibini 11-7 sayı ile yendi. İkinci tur maçında Polonyalı rakibine 16-8 sayı ile yenildi. Seyhanlı üçüncü turda 4 fena puanla yarışacak. 


82 kiloda Reşit Karabacak üçüncü turda Bulgar rakibini 10-9 sayı ile yenerek dördüncü tura yükseldi. Dördüncü turda Macar güreşçi İstan ile karşılaşacak. Karabacak ilk beşe girmeyi garantiledi. Halen 1,5 fena puanı var. 


68 kiloda Mehmet Sarı Yugoslav rakibine tuşla yenilerek elendi. 


74 kiloda Doğan Şahin Federal Alman rakibine tuşla yenildi. İkin- 


© Avralıoğlu,sorumlular 


hakkında soruşturma açılacağını söylüyor 


ci turda Yugoslav Ristov ile güreşecek. 

90 kiloda Recep Kılıç 
birinci turda Sovyet rakibine 18-3 sayı ile yenildi. 
İkinci turda da D. Almanyalı dünya şampiyonu Noperte yenilerek elendi. 

Öte yandan Güreş Federasyonu Başkanı Zeki Avralıoğlu, Kuddisi Özdemir'in kilo fazlalığı nedeniyle (o şampiyonadan diskalifiye edilmesiyle ilgili olarak sorumlular hakkında soruşturma açı lacağını söyledi. 


Takımımızın üçüncülük sevinci 


Elemanlarımıza gelince... 
İlk günler bir haylı pasör sıkıntısı çektik. Ne Gülnaz ne de Hülya takımımızı geraktiği şekilde besleyemediler. 

Ancak Isveç maçından itibaren pasörlerimizde bir düzelme başladı ve daha et kin olabildik. Selcan ve Arzu takımımızın yükünü başarıyla kaldırdıla, ve olgun hücum ve bloklarla file mücadelelerinden başarıyla Çıktılar. Violet ve Meral köşeden yaptıkları etkili hücumlarla takımı rahatlattılar. Ancak uyguladığı seri hücum her zaman sonuca gitti. Deniz'e 


söylenecek çok sözüm var. 
Evvela kendisini candan kutlamam lazım. Zira 11 aylık bir büyük ayrılıktan sonra, Londra'dan tahsiline ara verip milli görev aşkına, o væ leybolden kopmuş fiziğini 
15 günlük çalışmayla 
nasıl zorladığını ve çektiği fiziki ve psikolojik acıların nasıl üstesinden gelip, form tutarak başarılı voleybolüyle takımımıza güç ve moral kattığını gurur duyarak görebilmenizi ve hissedebilmenizi isterdim. 


BİTTİ 


Deniz, final maçlarında göz doldurdu. 


m 


Murat özüak 

400 metre karışıkta 
Gençler California rekorunu kırdı 


İSTANBUL 
Türkiye rekortmeni Milli Yüzücü Murat Özüak öğrenimini sürdürdüğü California- da düzenlenen yüzme yarışında 400 metre karışık gençler California merkez rekorunu kırdı. 


Murat Özüak'ın başarısı üzerine babası Türk Milli Yüzme Takımı Antrenörü Yılmaz Özüak şunları söyledi: 


"Murat'tan bu kadar süre içerisinde böyle bir başarı beklemiyorduk. Murat'ın 
yapmış olduğu derece 400 
metre karışık kendisine ait bulunan Türkiye rekorundan on saniye daha iyidir. Murat bu formunu devam ettirdiği takdirde Ağustosta Istanbul" 


sergileniyor 


ekledi: "'ben ve arkadaşıarım her bölgeden, her yöre- den özellikle, Hakkari ve 


kili kuruluşların sansüründen geçmiş ve sakıncalı bulunmamıştı. Leipzig bölge yetkililerinin sansüründen geçen oyunun parti merkezinin sansüründe takılmasını gözlemciler, alay- 


örgütlenme işi olmadığını, Doğu Almanya'da sahne oyuncusu ve mizah yazarı sıkıntısı çekildiği için başarıya ulaşılmasının çok güç olduğunu belirtiyorlar. 


da yapılacan alkan Şampiyonasında iyi bir derece elde edebilir." 


Murat Özüak 


Gürhan Erbek'in Anadolu kilimlerini konu alan sergisi Alman Kültür Mer- 


Devlet Tiyatroları:500 BİN SEYİRCİ, 
23 BiN KİLOMETRE YOL 


Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatrolarının, henüz 1978/79 oyun döneminin kapanmamasına karşın, seyirci sayısının 500 binc yaklaştığı belirtiliyor. Devlet Tiyatroları'nın seyirci sayısı bir önceki döneme oranla daha sezon sonu gelmeden iki kat artmış, oynanan sahne sayısı ve gidilen il sayısı üçkatına. oyunlardan elde cdilen gelir ise yaklaşık 


beş katına ulaşmıştır. 


Yetkililer, sezon sonuna kadar Türkiye'nin bütün illerine gidilmiş olacağını ve Devlet Tiyatrolarının Mart sonu alındığında 23 bin kilometre yol katettiğini belirtmektedirler. 


Ayrıca Devlet Tiyatroları'nda, şu sırada 7 çocuk oyununun sahnelendiği ve çocuk oyunlarının 'nisan ayı içinde 57 oyunla devam edeceği bildiriliyor. 

Bu arada, Mustafa Mutlu'nun Karagöz, Erdinç Dinçer'in mim gösterilerinin devam edeceği, Devlet Opera ve Balesi ile yapılan ortak çalışmaların ise sürdürüle- 


ceği bildiriliyor. 


Ote yandan, Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatroları'nın Freğli Kömür İşletmeleri ile varılan anlaşma sonucu, Ereğli üretim bölgelerinde çalışan yaklaşık 40 bin kömür işçisi ile ailelerine sürekli oyun oynama olanağına kavuştuğu bildiriliyor. 


Ege Üniversitesi Muhsin Ertuğrul 'a fahri doktorluk verdi 


Ege Üniversitesi Senatosu'nca bu yıl 70. sanat hayatına giren ünlü tiyatro adamı Muhsin Ertuğrul'a fahri doktorluk ünvanının verilmesi kararlaştırıldı. 
Muhsin Ertuğrul'a fahri doktorluk ünvanı 
24 Nisan Salı günü düzenlenen bir törenle verilecek. 


KONYA'DA BiR RESİM VE YAZI YARIŞMASI DÜZENLENDİ 


Konya'nın Çumra ilçesinde Dünya Çocuk Yılı nedeniyle ödüllü resim ve yazı yarışması düzenlendi. 

Edinilen bilgiye göre, Kaymakamlığın öncülüğünde ortaokul ve lise öğren- 


gereğince 


düzenlenen yarışmaya ilkokul, cileri katılıyor. 


Derece alanlara ceşitli kurullarca ödüller verilecek. 


Alınan karar 


DEVLET TİYATROSU KONYA'DA iKi OYUN 
SERGİLİYOR 


Konya'da Kültür Mü- 

Mili Eğitim ü ve İl Kitaplığı 
Müdür! lüğü ortaklaşa çalışmaları sonucu sanat faaliyetlerini 'uzlandırıyorlar. 

Bu çalışmanın sonucu olarak Devlet Tiyatrosu ilk olarak Eski Fotoğraflar ve Küçükler İçin Karagöz-adlı oyunları 18.20 Nisan tarihleri arasında Konya'da oynayacak. 


dür 


kezinde, Kültür Bakanlığı Mili Folklör Dairesi Başkanlığının girişimi ile açıldı. Serginin açış konuşmasını yapan Gürhan Erbek "yerimizin dar olması sebebiyle sizlere 20 tane kilim ,sumak zili ve cicim kilim üstündeki motiflerle ilgili 1400'e yakın tur evi getirdik." dedi. 


Erbek sözlerine şunları 


Van yöresinden kilimler ve motifler getirdik, Amacımız Türk kilimciliğini tanıtmak ve pazarlamasına katkıda bulunmaktır. Sergi süresince kilimlerin dokunuşunu yerinde göstermek 
olanağını sağlamak için 21 
Nisan günü Çankırı'nın kuzey ve güney köylerine geziler düzenlenecek." Gürhan Erbek'in sergisi 25 Nisan'a kadar izlenebilir. 


BE 
Kültür 
Bakanlığınca düzenlenen 
Çocuk Yapıtları Yarışmasına 
96 eser katılıyor 


Uluslararası Çocuk Yılı nedeniyle Kültür Bakanlığınca düzenlenen Çocuk Yapıtları Yarışması ile Çocuk Türküleri ve Şarkıları Yarışmasına katılma süresinin sona erdiği, yarışma için toplam 96 eserin baş- 


vurduğu açıklandı. 
Yarışma için "Özgün Çocuk Şarkıları, Çocuk 


Halkoyunu ve Türküleri" dalında 16 yapıt gönderi diği, bunlardan birinin çocuk oyun türküsü, 15'inin de özgün çocuk şarkısı olduğu bdirtiliyor. 


Roman ve öykü dalında yarışma için başvuran yapıtların 89 tane olduğu, bunlardan 38'inin roman, 35'inin öykü, 16'sının da oyun olduğu bildiriliyor. 


15 gün içinde yapılacak olan değerlendirmede roman, öykü ve oyun dalında birinciye löbin, ikinciye 10 bin ve üçüncü üye 5bin lira, şarkı ve türkü dalında da ilk beş yapıt için 3 bin , diğer beş yapıt için 2 bin lira başarı ödülü ve kalan on yapıt için de 1500'er lira teşvik ödülü verilecek. 


Beden Eğitimi öğretmenlerinin Spor Bakanlığını boykotu e İZMİR ORTA DERECELİ OKULLAR ATLETİZM YARIŞLARI 


İZMİR 


İzmir'de Beden Eğitimi Öğretmenlerinin, Gençlik ve Spor Bakan- 


SÖNÜK GEÇTİ 


lëm: boykotu nedeniyle çok sayıda okulun katıldığı Orta dereceli okullar atletizm yarışları oldukça sönük geçti. 


Bu yarışma ayrıca İSF müsabakalarının bir ön seçmesi niteliğini taşıyordu. Ancak elde edilen dereceler dünya çapında bir yarışma olan İSF için geçerli değildi. Dereceler çok düşük olduğu için İSF'ye atlet göndermek pek mümkün değildi. 

Okullararası bu yarışmaya aynı zamanda Atletizm Federasyonu da ilgi göstermedi. Böylece okullardaki spor faaliyetlerinin tam bir keşmekeş içinde olduğu bir kez daha ortaya çıktı. 

Kendilerine çok az ilgi gösterilen atletler ise kendileri ile ilgilenilirse daha da başarılı olacaklarını belirttiler. 


Genç Milli Voleybol Takımımız İspanya'ya gitti 


Kafileye Voleybol Federasyonu Başkanı Özcan Mutlugil başkanlık ediyor 


ANKARA 
21-26 Nisan tarihlerinde İspanya'da yapılacak olan Genç Erkekler Voleybol Şampiyonasına katılacak Genç Milli Voleybol Takımımız dün uçakla İspanya'ya gitti. 
Voleybol Federasyonu Başkanı Özcan Mutlugil'in başkanlığını yaptığı kafilede Ender Kurt idareci ve Mehmet Ben- 


gü'de antrenör olarak bulunuyor. 

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek olan voleybolcular şunlar: 

Levent Tuncel, Nuray Uyar, Ali Aydemir, Ersin Yılmaz, Selim Öztravers, Payidar Demir, Antonia Drossa, Nurettin Turgut Arif Demirelli, Kenan Bengü, Ahmet Gülüm ve İhsan Kılıçkaya. 


MTA GÜREŞ ŞUBESİNİ KAPATMIYOR 
© MTA Spor Kulübü Başkanı Kocaalp, 


"MTA Güreş Şubesini kapatıyor” şeklindeki haberlerin doğru 


olmadığını söyledi 


İSTANBUL (ÖZEL) 
MTA Spor Kulübü 
Başkanı Zeki Kocaalp 


gazetelerde 'MTA Güreş Şubesini kapatıyor “ şeklinde çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı 


Gazetelerde bu ko- 


nuyla ilgili olarak Bayram Şit'in açıklamasının yayınlandığını belirten Kocaalp, Şit'in bir süre MTA Güreş Takımını ça-Lıştırdığını ancak güreş konusunda bir program hazırlayamayınca çalışmalarından uzaklaştırıldığını söyledi. “ 


(Baştarafı 1, Sayfada) yazıhaneleri de bulunuyor 

CHP İl Başkanı Ümit Özkan, olayların saat 15.30'da başladığı halde Emniyet Müdürü Mahmut Keskinkaya'nın müdahale etmediğini, olaylara sebebiyet verenlerin içinde bulunduğunu söyleyerek şunları söyledi: 

“Olaylar dışarıdan ba zı kişiler tarafından Kışkırtılmıştır. Bir sağ-sol çatışması değildir. Emniyet Müdürü Mahmut Keskinkaya, MHP'li Belediye Başkanı Yaşar Erbağ, Akdağmadeni MHP İlçe Başkanı Adnan Serbest de olayı kışkırtanlar içinde yer almıştır. Emniyet Müdürlüğü olayı Jandarma Komutanına bildirmemiştir. Biz arayarak bildirdik. Jandarma Komutanı Saat 16.15'de halen olayı bilmiyordu. 
Biz yazıhanelerimiz tahrip edildiği halde bir K. 
Maraş olayı yaratmaya çalışanlara meydan vermedik kışkırtmalara gelmedik." 

Jandarma Kuvvetleri- nin olaya müdahalesi sonucunda olaylann yatış- 


tığı Valilik tarafından Saat 19.00'da sokağa çıkma yasağı ilan edildiği öğrenildi. 


CHP İl Başkanı Ümit Özkan olayların 19 N sanda İmam Hatip Lis ve Yozgat Lisesi'nde ol? 
çıkararak başlatıldığını da sözlerine ekledi. 


KARS'TA 


Kars'ta dün sabah kimliği saptanamayan kişilerin açtığı ateş sonucu MHP Gençlik Kolları üyesi öldü, yanında bulunan kardeşi de ağır yaralandı. 

Alınan bilgiye göre 
MHP Gençlik Kolları üyesi Mehmet Yıldırım ve kardeşi Hüseyin Yıldırım Beşikli camii yanından işyerine giderken bilinmeyen kişiler tarafından makinalı tüfekle yaylım ateşine tutuldular. Mehmet Yıldırım aldığı yaralar sonucu derhal öldü. 
Kardeşi ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 

İSTANBUL'DA 

Çeliktepe'de dün İbrahim Ulus adh bir nalbur, kimliği belirlenemeyen üç kişi tarafından tabanca ile vurularak öldü rüldü. Saldırganlar olaydan sonra kaçtılar. 

Öldürülen şahsın sağ aiai olduğu ileri sürülü. 

© Şişli Lisesi Müdürü Osman Özkan, önceki gece Bankalar Şair Ziya Paşa Caddesinden geçer- 


Yozgat'ta... 


ken yolu kesilerek bıçak tehdidiyle soyuldu. Soyguncuiar lise müdürünün üzerinde bulunan 10 bin lira kadar parayı alarak kaçtılar. 
e Eczacılık Fakültesi öğrencisi ve DGB üyesi Sel- ma Yakar dün okuldan çıkıp evine giderken Laleli'de dört Dev-Solcu kızın saldırısına uğradı. Sel- ma Yakar'a yaklaşıp ilk önce tehdit ve küfür eden Dev-Solcular, daha sonra yumruklamaya başladılar. Saldırganların başını Eczacılık Fakültesinde okuyan Filiz Benal ve Nurgül adlı kızların çektiği bildiriliyor. 
G.ANTEP'TE 
Karayılan semtinde önceki gece Halil Sümer adındaki bir kolacı kimliği saptanamayan iki kişi tarafından tabancayla yaylım ateşine tutularak öldürüldü. 


——Ecevit:Etnik ayrım..." 


(Baştarafı 1. Sayfada) sunduğunu ve görüşlerini aldığını belirtti. 

1 MAYIS 

Başbakan konuşması- nın başında DİSK'in düzenleyeceği 1 Mayıs eylemiyle ilgili görüşlerini açıkladı ve şöyle dedi: 

“Bilindiği gibi sıkıyönetimin uygulandığı bütün illerde demokratik hukuk devleti kurallarna tam bir bağlılık 


içinde (o davranmaktadır ve tam bir tarafsızlık içinde davranmaktadır. 


Öte yandan işçi haklarını zedelememeye, sinırlamamaya da sikıyönetim azami itina göstermektedir. Bu gerçekler ortada dururken, DİSK'in sıkıyönetim kuralları, kararları karşısında bir direniş anlamı taşıyacak davranışa geçeceğine ihtimal vermek istemiyorum. Sayın DİSK 


TİKP, işçi sınıfını... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


1) Türkiye işçi sınıfının hangi şartlar altında olursa olsun kutladığı, bu uğurda birçok evladını şehit verdiği 1 Ma- 


yıs'a, Rus sosyal-emper- * 


n maşası sahte yıl da el attı. 
ve Türkiye emek- a bu büyük birlik 


yalizmini 


dayanışma gününü gene amacından saptırmak, efendisi hesabına 


kullanmak, daha iki yıl önce 36 emekçinin şehit düştüğü Taksim meydanında ''Yaşasın Rusya" diye bayrak açmak istiyor. 

İşçi sınıfımız ve halkımız sahte TKP'nin bu manevrasına kanmamalı, Mustafa Suphi'lerin, Şefik Hüsnü'lerin şanlı bayrağını bu emperyalist uşaklarının eline brakmamalıdır. 

İşçi sınıfımız ve halkımız, sahte TKP'nin, halkımızı ve işçi sınıfımır zı bölmek için giriştiği bu tertibi de boşa çıkarmalı, sahte TKP takipçilerini ve bir avuç revizyonisti Taksim alanında yalnız bırakmalıdır. 

2) DİSK sorumluları ve DİSK'e bağlı yurtsever işçiler, sahte TKP' nin bu tertibinin sinsi 


amacını ve anlamını gözardı etmemelidir. 
Sahte TKP bu kara- 


nyla DİSK'i siyasi bakımdan tecrit etmek, kendi karşısında geriletmek istemektedir. Miting yapılırsa parsayı kendisi toplamayı, yapılmazsa günahı ve yenilgiyi DİSK 


TELEVIZYON 


17.00 HABERLER 


17.30 FLİPPER 
18.00 MÜZİK 


olguları inceleniyor. 


20.30 HABERLER 


23.00 BARETTA 


TRTI 


05.00 Açılış 
05.05 Türküler 
06.02 Günaydin 
07.30 HABERLER 
09.02 Çocuk Saati (1) 10.01 Arkası Yarın 
10.21 Oyun Havaları 10.30 Hafta Sonu (2) 13.00 HABERLER 
13.15 Hafif Müzik 
16.20 HalkMüziği Sanatçılarımız 
16.40 Tangolar 


TRT2 


08.00 Açılış 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Türküler Geçidi 

10.10 Türk Hafif Müziği 

11.00 Bilim, Kurgu ve Müzik 

11.30 Türküler 

11.45 Küçük Konser 

13.15 Çeşitli Klasik Müzik 

14.00 Öğretmenler Odası 

14.20 Şarkılar 

14.35 Türküler 


TRT3 


07.00 Açılış 

07.02 Güne Başlarken 

08.00 Sabah Konseri 

09.03 Merhaba 

11.00 öğleye Doğru 

12.06 Sizin İçin Seçtiklerimiz 

13.00 Müzik Köşesi 

15.00 Günün Konseri 


Aydınlık 


BAYAŞ 
Basın-Yayın A.Ş. adına sahibi FERİT İLSEVER 


17.05 EVDEKİ DOKTOR 


18.30 CUMARTESİ BELGESELİ: "Özgürlük - Eşitlik - Milliyetçilik" adını taşıyan bölümde Fransız İhtilalinin oluşması, nedenleri ve devrimin öteki Avrupa ülkeleri üzerinde etki ve 


19.00 ZAMAN TÜNELİ 


21.15 BEŞ DAKİKA: Bir güldürünün yer aldığı - bu bölümde bir "stokçu” tipi canlandırılıyor. 
21.20 YERLİ DİZİ: Gurbet Sancısı adlı yerli dizinin bugün üçüncü bölümü yayınlanacak. 
22.00 SİHİRLİ LAMBA 


17.02 Dilek Kutusu 

17.50 Hafif Müzik 

19.00 HABERLER 

20.15 Çocuklarımız ve Biz 20.35 Fasıl 

21.02 Türk Hafif Müziği 21.17 Şarkılar 

21.30 Dinleyici İstekleri 22.02 Hafif Müzik 

23.00 HABERLER 

23.10 Cumartesiden Pazara 01.00 Kapanış 


16.20 Arkası Yarın 
16.40 Hafif Müzik 
17.30 Yurttan Sesler 18.00 Beş Çizgiden 
18.45 Türküler 

19.30 Hafif Müzik 
19.45 Beraber Şarkılar 20.30 Haftanın Ülkesi! 
21.30 Erkekler Faslı 22.30 Hafif Müzik 
23.00 Caz Sevenler İçin 23.55 Kapanış 


17.06 Çağdaş Türk Sanat Müziği 

18.00 Gençler İçin 

20.00 Dünden Bugünden 

21.00 Günümüzde Caz 

22.06 Gecenin Getirdikleri 

23.00 Cumartesi Konseri 

24.00 Gece ve Müzik 

01.00 Kapanış 


Dizgi Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst, GÜNTUR Dağıtım: GAMEDA 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür 

S. AYDOĞAN BÜYÜKOZDEN Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


sorumlularının omuzuna yükleyerex DİSK'in ve işçi sınıfımızın içinde kaybettiği itibarı yeniden kazanmayı amaçlamaktadır. 

DİSK sorumluları sahte TKP'nin bu tertibine alet olmamâtlıdırlar. İşçi sınıfımızı ve halkımızı bölmeye çalışan sahte TKP, efendisi hesabına gene her türlü provokasyona açık bir ortam hazırlamaktadır. 

Böyle bir durumda 
"ne pahasına olursa olsun" gibisinden yapılacak eylemler sahte solcuların ve maceracı grupların eylemleri kadar bölücü olacaktır. Sınıftan ve halktan kopuk bu tür eylemler, tıpkı ilkokullara asılan bombalı pankartlar gibi, işçi sınıfımızın ve halkımızın birlik ve dayanışmasına degil, ülkemizi emperyalizmin "zayıf halkası" diye ilan eden Yeni Çarlara hizmet olacaktır. 

DİSK, sahte TKP'nin 
güdümünde yeni bir 1 
Mayıs ihanetine önayak olmamalıdır. 

3) Türkiye işçi sınıfı ve tüm emekçi halkı, bu büyük günü, her yıl olduğu gibi en büyük çoşku, birlik ve dayanışma ruhu, mücadele azmi ve en-des rin yurtseverlik bilinciyle kutlayacaktır. Varsın, bir avuç sahte TKP takipçisi ve revizyonist Taksim'e gitsin ve efendilerine bayrak açsın. Emekçilerimiz onları yalnız bırakmalı, dünya emekçilerinin birlik ve dayanışma bayramı 1 Mayıs'ı bu yıl da fabrikalarda, ocaklarda, tezgahlarda ve kırlarda kutlamalıdır. 

Türkiye İşçi Köylü Partisi İstanbul İl Örgütü yiğit -işçilerimizin, cefakar emekçilerimizin bu büyük bayramını kutlar. 


Trabzon Cezaevinde çıkan çatışmada bir mahkum öldürüldü 


HABER MERKEZİ 
Trabzon'da Kapalı Cezaevinde faşistlerin başlattıkları saldırı sonucu bir kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Saldırıyı komandoların kullandığı Emin Ali Karadağ isimli 25 seneye mahkum olan hükümlü başlattı. 

Olaylar sol görüşlü üç mahkumun tahliyesi sırasında başladı. Emin Ali Karadağ'ın silahını çekerek orada bulunanlara ateş açması sonucu, diğer tutuklu komandolar da silahlarıyla ateş etme- ye başladılar. 

Cezaevinde çıkan olaylarda Ahmet Demir isimli asker kaçağı bir mahkum ise kendine isa- o eden kurşunlarla ölu. 


. v 
Feyzioğlu: 

(Baştarafı 1. Savfada) ahkik edilecek yolsuzlujun bütün belgelerinde atıcı tarafı temsil eden 'e paraları bizzat tahsil den kişi böyle önemli vir göreve getirilirse, buunla Başbakanın sözde ahkikatı örtmek ve enellemek çabasını güttüğü ıpaçik şekilde ortaya ukmaz mı?" 

"Artık bu konuda beleler konuşacaktır. 
BMM'nin kuracağı konisyon ve mahkemeler iüküm verecektir. Hiç bir erçeğin gizli kalmayaağı bilinmeli; > 


yöneticilerinin bu konudaki eğilimlerini bir kez daha gözden geçireceklerini _ umuyorum. 
Türk Silahlı Kuvvetleri- nin görevlerini güçleştirici bir davranış içine hiç bir işçimizin girmek istemeyeceğine inanıyorum, güveniyorum " Ecevit bu bakımdan DİSK'in 1 Mayıs toplantısının toplantı yasağı bulunmayan bir başka ilde yapılmasını temenni ettiğini söyledi. Ayrıca bu konuda idari makam- 
“ların DİSK'e her kolaylığı göstereceklerini belirtti. Başbakan bazı ilgili bakanların bu konuda DİSK yöneticileriyle temaslarını sürdürdüğünü belirtti. 
AYRILIKÇILIĞA 
YÖNELENLER 


Başbakan bir soru üzerine alınacak önlemlerle ilgili olarak şöyle dedi: 

"Genel olarak Türkiye'de etnik ayrıma karşı önlemler almaktayız. Atatürk milliyetçiliği Cumhuriyet Türkiye' 


sinin milliyetçiliğidir. 
Bu milliyetçilik anlayışı içinde irk ayrımı- nın , etnik ayrılıkların yeri yoktur. Elbette her toplumda olduğu 


gibi ülkemizde de, Türk toplumunda da ‘etnik ayrılıklar olabilir. Fakat bu bizim tek bir milletin üyeleri olduğumuz gerçeğini değiştirmez. Bu gerçeğe aykırı davranışlara yönelen kimseler hangi durumda, yerde veya görevde olursa olsunlar onlara karşı etkin önlem alma kararındayız ve almaktayız. 

"örneğin istisnai durumlarda da olsa, bazı öğretmenler eğer Atatürk milliyetçiliğine aykırı bir biçimde Türk ço- 


cuklarını yetiştirmeye kalkarlarsa o öğretmen görevinde tutulmaya- 


caktır. Nitekim bu yolda çalışmaları ve eğilimleri görülen bazı öğretmenler haber alınır alınmaz derhal gerekli önlemler alınmaktadır. 

"Aynı şekilde yurdumuzun herhangi bir yerinde etnik bir kamu görevlisi etnik ayrım gösterecek veya etnik Ayrım: «calığı. kışkırtıcı. çâlışma: da bulunacak olursa böyle bir eğilim gösterecek olursa, o mutlaka görevinden gerekiyorsa memuriyetinden uzaklaştırılacaktır" 

Ecevit kamu görevlilerinin Türkçeden başka bir dil konuşmamaları konusunda çok titiz olduklarını belirtirken bazı yerlerde yöresel özelliklerle bir dil sorununun ortaya çıkabileceğini, ancak devletin tek resmi dilinin Türkçe olduğunu söyledi. Ecevit devlet dairelerinde de bu kurala kesinlikle uyulmasını sağlayacaklarını ifade etti. 


Ecevit bu sorunun en başta yol eksikliğinden kaynaklandığını söyleyerek bunun ortadan kaldırılması için çalışıldığını ve TRT'nin yayınlarının da tüm yurdu kapsar hale getirilmesi için çaba gösterildiğini anlattı. 

Başbakan Bülent Ecevit , Bayındırlık Bakanı Elçi'nin demecin- den sonra uyarılıp uyarılmadığını soran bir ga- 
.zeteciye cevap verirken de şöyle konuştu: 

“Sayın Elçi bizim bu konularda gösterdiğimiz hassasiyeti tamamiyle paylaşmaktadır. Bu hassasiyetimizin, (o duyarlılığımızın gereği olarak almakta olduğumuz. almayı kararlaştırdığımız ön-İemlerin tümüne de Bakanlar Kurulu üyesi olarak inanarak katılmaktadır ve bunların uygulanmasına elbette kendisi de katkıda bulunacaktır." 


GIDA TARIM VE HAYVANCILIK 
BAKANININ SÖZLERİ 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler, dün THA'ya verdiği demeçte, Bayındırlık Bakanı hakkındaki iddialara katılmadığını belirterek, (Feyzioğlu'nun başkanlığında yeni bir hükümet kurulacağı yolundaki haberleri de "'yalan" olarak niteledi. 

Yüceler, (Bayındırlık Bakanı Elçi'nin Kürt olduğunu, bunu kendisinin de gizlemediğin: belirterek, "Ama Sayın Elçi, hiç bir zaman bölücü bir Kürt hareketinin yanında olmamış, daima bölücülüğün karşısına çıkmıştır" dedi. 


MERKEZ 
Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İSTANBUL > 


Yazı İşleri Tel: 26 52 44 
İdare Tel: 26 5434 


dat'a gitti. 

Yapılan resmi açıklamada Hikmet Çetin'in Türkiye'nin Irak'a petrol borcunun ödenme biçimi ve iki ülke arasındaki e- 


gi e e, içmiştir? 


İstanbul'u fethetmek ya da düşünce özgürlüğü 


(Baştarafı 1. Sayfada) de temeli olarak kabul edilmeye başlanmıştır. 
Bu sayede "yeni fikirler gelişebilmiş”, "değer hükümleri gözden geçirilmiş", "vatandaşlar siyasi hayata katılabilmiş"tir. Demokrasi, bu gelişmelerin sonucudur, diyebiliriz. 

Ülkemizde durum nedir? 

Okullarda çocuklarınıza okutulan tarih kitaplarına bakarsanız, İstanbul'u fethetmekle "Ortaçağ'ı yıkarak Yeniçağ'ı açtığımız" yazılıdır. Buna karşılık yasalarımıza bakıldığında "İnsan haysiyeti ile bajjdaşmayan" "öÖrgütlenme ve düşünce özgürlüğünü yasaklayan", "Yasama gücü ile Yargı gücünü birbirine karıştıran" "Yürütme organına temel hak ve özgüriükleri kısıtlayıcı yetkiler veren", "Savunmasız veya savunmayı kısıtlayıcı yargılamalara yolaçan", "Çalışanların, çalışma ve yaşama koşullarını düzeltmeyen", “Eğitim ve öğretim özgürlüğünü ae hükümlerin sonu gelmemekteir. 

İşte bu çelişki, "Basın hürriyeti" tartışmaları ile, bir kere daha gözler önüne seriimektedir. 

Parlamenteriere bakınız. šhepsi de "Basın özgürlüğü" taraftarı olduk arını söylüyor. Yapma ya çalıştıkları kanun değişikliğine bakınız.”... 
yasa önerisi, Anayasaya aykırılığı gidermediği gibi" basın m: ısuplarının mevcut güvencelerini de ortadan ka dırmaktadır. 

Acaba "gerçek ' nedir? 

Gerçek: Sadece * tanbul'da dört yılda 4 bini aşkın "Basın Davası açılmış olduğudur. Gerçek: Sadece İstanbul'da (Ağır Ceza Mahkemeleri haziç) Toplu Basın Mahkemesince 4 yılda 
300 basın mensubunun mahkum edilmiş olduğudur. Kısacası gerçek: Ülkemizde basın özgürlüğünün bulunmadığıdır. 

Hal böyle iken, parlamenterlerin, "Yazı İşleri Müdürlerine hapis cezası verilmesi Anayasaya aykırıdır" dedikten sonra, basın özgürlüğünden yoksun olmanın "kefareti"ni Yazı İşleri Müdürlerine "ödetme"'yi başarmaları neyi halledecektir? Örneğin: "Kanunun cürüm saydığı neşriyatı nakletmek, başlıbaşına bir cürum olup, faili aynı cezaya tabidir" diyen TCK'nun 
162. maddesi uygulanmayacak mıdır? Aynı şekilde Yazı İşleri Müdürlerini sorumlu kılan TCK'nun 154, ve 155. maddeleri uygulanmayacak radir? 

Kanun yapan Yasıma Organının, düşünce suçları ile eylem suçlarını hangi ölçülerle cezalandırdığına bakalım. 

Düşünce suçlarını "simgesi" laline gelen TCK'nun 142. maddesine göre, bir gazete yazarmm (Atatürk, köylülerle işçilerin kendilerini sömüren burjuva sınıfına karşı yapacakları bir ihtilal hareketinin her görüldüğü yerde ezilmesini söylemez) şeklindeki düşüncesini yayınlayan Yazı İşleri Müdürünün cezası 7,5 yıl ile 
15 yıl arası "ağır hapis cezası"'dır Örnekleri 
TCZ&'ndan vermeye devam edelim. 

159. maddeye göre: "DGM bir tahakküm aygıtıdır. DGM'ye hayır" diyen bir okuyucu mek- 


arası "ağır hapis cezası"'dır. Bu düşüncelerin 

sahiplerinir. de aynı cezaya çarptırıldıkları malumdur. 

Eylem suçlarına gelelim: 

Toplumun bireyleri taraj 

n bazı eylemi 


ğu kez nef- 


 Jasamây Organı 


TCK'nun 243. maddesi “Hükümet memuftlarının, cürümlerini söylemek için maZnünlara işkence etmesi 1 yıl ile 5 yıl arası ağır hapis, 246. maddesine göre, hükümet memurları- nın zorla ve haksız yere bir kimsenin mallarını zaptetmesi 3 ay ile 2 yıl arası hapis, 250. maddesine göre... jandarmalar ve zabitler ve bilumum memurlar, gelip geçtikleri yerlerde ahali- nin hanelerine rızaları hilafına konup meccanen yem ve yiyecek alırlarsa..bir aya kadar hapi: , cezası verilebilir. 

Yine, ahlaka ve toplum düzenine aykırı olduğu yasama organınca kabul edilen şu eylemlerin cezaları da, düşünceye verilen cezalarla 


pr 


ae a a aes a A, a o a aaa a a a a e 


` adliyeleri 


tubunu yayınlamanın cezası da 1 yıl ile 6 yıl | 
| 
| 
| 
| 
| 


karşılaştırılmalıdır. 


Dolandırıcılık: 3 ay 3 yıl arası fuhuşa teşvik: 


7 gün 2 yıl arası, hırsızlık malını bilerek satın 
almak: 7 gün Syıl arası, kandırıp kızlık bozma: 
6 ay 2 yıl arası hapistir. 


Bu örneklerden anlaşılmaktadır ki: bütün 


mesele, "Düşünce ve kanaatların serbestçe açıklanması"'na tahammül edilememesinden doğmaktadır. Bağın özgürlüğü konusundaki tutum ve davranışların kaynağını bu noktadan çözümleyemediğimiz takdirde, İstanbul'u fethetmekle, insanlığı ortaçağ'dan kurtardığımızı tarih kitaplarımıza yazmaya devam edeceğiz. Oysa İstanbul'u bir kere de kendimiz için "fethetmek", zorundayız. 


(Baştarafı 1. Sayfada) etmişti. 


Ancak resmen açıklanan bu konuların dışında Hikmet Çetin'in Irak'ta iki ülkenin ortak sınırına yakın bölgelerde Rusya' nın kışkırtmalarına karşı 


konomik ilişkiler üzeri- izlenecek ortak tutum ne görüşmeler yapacağı konusunda temaslar da belirtilmişti. Irak'la da- yapacağı belirtildi. 


ha önce yapılan görüşme- 


lerde Irak hükümeti Türkiye'ye Mayıs ayı sonuna kadar hiç bir ödeme koşuluna bağlı olmaksızın petrol boru hattından Türkiye'ye daha önce- den belirlenen miktarda „petrolü vermeyi taahhüt 


sözlerini şöyle sürdürdü: "Sanırım IMF ile birkaç hafta içinde anlaşma olacaktır. Türkiye durumunu düzeltmek istiyorsa önlemlerden pek de farkı olmayan bazı önlemler almak zorundadır. Hükümete tavsiyem eskiden beri şu yöndedir: Birbuçuk yıla yakın zaman kaybettik ve IMF ile anlaşma Oimzalamadığımız sürece dış iktisadi yardım alamayacağız." 


ANKARA BÜROSU: Meşrutiyet Cad. 32/8, 

Kızılay, Tel: 25 38 69 

-İZMİR BÜROSU: Özgüler İşhanı, 452. Sok. 
25/3, Konak Tel?13 10 90", 25 25 54 


“ADANA BÜROSU: Atatürk Cad. 113. Sok. 
Sefer İş Hanı, Kat:3 No: 16, Tel: 17 493, 


Dışişleri Bakanı Gündüz ökçün de dün bir dizi Orta Doğu ülkesini ziyaret etmek üzere beş günlük bir geziye çıktı. 
Gündüz ökçün dün ilk temasını uçağının uğradığı Şam havaalanında Suriye Dışişleri Bakanı Abdülhalim Haddam'la yaptı. 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Basına verilen... 


(Baştarafı 1, Sayfada) lar. Üstelik Yazı İşleri Müdürleri yazarların yazılarından ötürü 20 bin liradan 100 bin liraya kadar para cezası ödeyecekler" 

Aradan geçen 114 yılda, basın özgürlüğü alanında alınan bir arpa boyu yolda basının payına düşen 6 ile 12 misli daha ağır ceza... Fikir suçunun kabulü... Şu ya da bu ölçüde ülkenin en önemli kamuoyu kurumunun cezalandırılması. .. 


IMF'nin önerdiği 


YURT DIŞI BÜROLARI: 


ALMANYA FRANSA BELÇİKA Hohenstaufen 188, rue 

Sır. 4 11 rue Jean Josaphat 

6 Frankfurt M/1 | ðe Beauvais 1030 Bruxelles 
Tel: 75005 Paris Tel: 00 322 
0611/747038 İ Tel: 0334602 | — 215 4060 


ANKARA( ÖZEL) 
Türkiye İşçi Köylü Partisi 20 Nisan günü bazı gazetelerde yayınlanan haberlere ilişkin olarak bir açıklama yaparak " Adana'da Hacıbayram ka- 


Adalet Bakanı... 


(Baştarafı 1. Sayfada) ğanüstü genel kurulda özetle şu kararlar alındı: 

“Genel Kurulumuz, İstanbul'un merkezi yarğı düzenini bozup dağıt- ma konusundaki girişimleri, halkı zarara sokacak, duruşmaları uzatacak ve adli hizmeti felce uğratacak girişimler saydığını açıklar. Bu nedenle de Genel Kurulumuz. İstanbul'da merkezi yargı düzeninin korunması yolundaki görüş ve isteklerini yineler. 

“Genel Kurulumuz, İstanbul Barosunun haklı uyarılarına rağmen, ilçe kurulmasında anlamsız bir ısrarı sürdüren Adalet Bakanını kamuoyu önünde kınamayı bir görev sayar. 

Savunma hakkının, kısıtlanamayacağı belirtilen Genel Kurul'da CMUK'nun 226. maddesini değiştiren metnin Anayasa'ya aykırı ve çagdışı olduğu vurgulandı. 
Genel Kurulda alınan kararda şöyle deniliyor. 

"Savunmanın :suçlama ile' birlikte başlaması görüşünde olan Genel Kurulumuz, bu yoldaki fiili engelleri (o kaldırabilmek için, tüm hukukçuları göreve çağırır. Ayrıca tutuklu sanıkların gıyap- ta yargılanabilmesi yolunu açan hükmün iptali için, canla başla çaba harcaması gerektiğine inanır, Bu inançla, bütün meslekdaşlarımızın, söz konusu hükmü uygulatmariayı bir görev sayacaklarını, aykırılık itirazlarında bulunacaklarını ve yetkili gruplara başvurularak iptal davası olanağının yaratılmasına çalışacaklarını açıklar. 

Özgürlüklere sınırla- ma getirecek tasarılara karşı olduğunu, belirten Ge Kurul bu konuda şu karan aldı: wwx “<"Genel ( Kurülümuz, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla da ola, temel hak ve özgürlükleri sınırlayıcı girişimlere karşı çıkmayı bir görev sayar. Bu nedenle de, tasarndaki dernekleşme derneklerde çalışma, memurlar bakımından bu özgürlükleri kullanma, toplantı ve gösteri yapma haklarını * kısıtlayan hükümlerin yasalaşmaması için çaba harcanacağını ve yasalaşması halinde- de Anayasa Mahkemesine 


götürülmesi yollarının araştırılıp o zorlanacağını açıklar." 

Dahasc ara Adalet 
Bakanı mehmet Can hakkında “ezai takibat yapılması *v.dava açıl- 


ması için verilen öneri de oybirliğiyle kabul edil- 


di. Öneri özetle şöyle: "CMUK'un 223. maddesi, sanık duruşmaya 


getirilmedikçe duruşma yapılamaz şeklindedir. 
Sanıklar bulundukları cezaevlerinden başka cezaevlerine Adalet Bakanlığı emri ile nakledilmektedirler. Anayasa Mahkemesi kararları, bütün idareyi ve icrayı bağlayacak şekildedir. 
Mahkemeler, sanıkların duruşmalara getirilmesine karar vermiş olmasına karşın, Adalet Bakanı emri ile nakilleri yapılan sanıklar mahkemelere getirilmemektedir. Bu nedenle, Anayasa hükmü ve CMUK Adalet Bakanı tarafından (o çiğnenmektedir. 

"CMUK'nun 154. 
maddesi, adliyeye ait görevlerin ve işlerin yerine getirilmesine engel olan memurlar hakkında Cumhurivet Savcılığınca takibat yapılmasını emretmektedir. TCK tatbikatında Adalet Bakanı memur sayılmaktadır. Bu açıdan Adalet Bakanı Mehmet Can hakkında cezai takibat yapılması ve ceza davası açılması ve bu konuda Baro Başkanı ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi." 

Daha sonra toplantıyı bir konuşma ile kapayan Orhan Apaydın sözlerini şöyle bitirdi: 

"Anayasa, kanunlar ve savunma müessesesini temsil eden Barolara karşı saygısızca hareket eden kim olursa olsun ezer geçeriz." 


İSVEÇ HOLLANDA 
Luntmakargatan 58 

11358 Bildsir 53 
Stockholm Utrecht 
Tel; 30 5639 İ Tel:314761 


TiKP:”Anarşiyle mücadele eden partimiz, anarşinin içinde gösteriliyor” 


„sin tutumumuz bütün ka- 


rakolunu basanların 'TİKP'ye bağlı Silahlı Eylem Birliği militanları olduğu'' şeklindeki haber tamamen yalandır" dedi. 

Açıklamada şöyle denildi 


kiye İşçi Köylü 
Parti anarşi, terörizm ve bölücülükle mücadele etmektedir. Anarşiyle mücadeledeki açık ve ke- 


muoyu tarafından bilinmektedir. 'TİKP bu yüzden Türkiye'yi gerici bir içsavaşa sürüklemek isteyen anarşi mihraklarının sayısız saldırılarına uğramaktadır. Bunun en son örneği partimizin düzenlediği Hatay Birlik Gecesi'ne katılmak üzere Antakya'da bulunan 
Parti Başkanı Doğu Perinçek'in ve Hatay İl Merkezimizin İGD'li zorbaların saldırısına uğramasıdır. Partimizi Sovyetler Birliği ve MHP tarafından kışkırtılan gerici iç savaş içinde göstermek mümkün değildir. 
İşçi Köylü Parrış, birlik ve öz- için mücadele et- 


Açıklamada daha sonra Adana'daki karakolu basanların Aktancılar 


diye tanınan ve son bir- iki aydır "Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği 


—TİKB" adını kullanan 


grup olduğu belirtildi. . 


Bunlar partimize düşmanlıklarıyla tanınmaktadırlar ve şimdiye kadar partimize ve arkadaşlarımıza birçok kez saldırmışlardır"' denildi. 

Daha sonra açıklamada, "Söz konusu haberi imal eden veya yayanlar da bilerek veya bilmeyerek anarşi mihraklarını sevindirmişlerdir. Bu sorumsuz tutumu Şiddetle kınıyoruz" denildi. 

Bildiride ayrıca bu haberin çıkış kaynağı olan Anadolu Ajansı sorumluları hakkında gerekli yasal girişimde bulunacakları da ifade edildi. 


Türk ve... 


(Baştarafı 1, Sayfada) 


Yarışmaya katılan 5 
Türk kısa filmi arasından Süha Arın'ın 30 dakikalık belgeseli "Tahtacı Fatma", Büyük Ödül'ü Yugoslav Aca Ilıc'ın 11 dakikalık belgeseli Balyoz"'ile paylaştı. ''Tahtacı Fatma", üvey evlat muamelesi gören yoksul orman emekçilerinin sorunlarını dile getiriyor, temiz, başarılı bir sinema dili taşıyordu. "Balyoz" ise makinelerde civciv üretilen bir işyerindeki çalışmayı görüntülüyor, siyah rengi nedeniyle çürükler arasına, balyoz altına atılan bir civcivin yaşama ve varolma içgüdüsünü nefis bir sinema diliyle anlatıyor, hem renk ayrımına, hem de haksızlığa karşı direniş temasını unutulmaz biçimde sinemalaştırıyordu. 

İkincilik ödülü Hristo Kovatçev'in 22 dakikalık “Pastoral” adlı belgeseli- ne verildi. Bu film bir koyun çobanının işine olan 


sevgisini, yaşama olan bağlılığını, emeğinin ürünleriyle yaşamında 


neler kazandığını sergilemeye çalışan bir belgesel olarak tanıtılıyor. Biz henüz göremedik. Üçüncülük ödülünü alan Maria Mavrikon'un"'Skyrian Dü- günü" adlı belgeseli ise Yunanistan'ın «bir kıyı kasabasındaki (o evlenme örf ve adetlerini yansıtıyor, bir düğünün aşamalarını başarılı bir görüntü- müzik eşliği içinde sergiliyordu. Çizgi filmi ödülünü Arnavut Bujar Kapexhiu'nun "Karalamalar'ı (7 dakika), çocuk üzerine film ödülünü de Romen Eugenia Gutu'nun "Sevgiye İhtiyacımız Var" (12 daki: ka) adlı filmi kazandı. 

3. Balkan Film Şenliğinde bu sabah Yugoslav Delegasyonunun basın toplantısı yapılacak. Öğleden sonra Konak sincmasında bazı filmlerin gösterisi yinelenecek. 14. 
45'te (o Teodoropulos'un “Yeniden Yaratma", 17. 
00'de şenliğin en ilgine filmlerinden Yunan yapıt "Savaşta Ne Yaptın Tanasis?'' gösterilecek, öte yandan Konak Sinemasında kısa filmlerin ödül dağıtımı, ödül alan kısa filmlerin gösterimi yapılacak ve şenlik sona erecek 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tesinden gelemeyeceğini, bu sorunları çözmek için iki büyük partinin birara- 


Y 


Laydınıkkâ 


i Mayıs | 


(Baştarafı 1. Sayfada) 

Bu sorulara bundan önceki mitinglerin sloganları cevap veriyor: 

“Yaşasın Sovyetler Birliği" 

"Bilen Yoldaş çok yaşa" 

"Yaşasın TKP" 

DİSK'in mitinginin karakterini bu sloganlar verecektir. Türkiye işçi sınıfına,emperyalizme karşı savaş, bağımsızlık ve özgürlük değil, Sovyet sosyal-emperyalizmine uşaklık ve kölelik öğütlenecektir. 

DİSK 3. Bölge Temsilcisi Saim Akbulut'un. 
son açıklaması DİSK yönetiminin geçmiş 1 Mayıs'lardan hiç bir ders almadığını, TKP'yle: omuz omuza olmaktan vazgeçmediğini göstermektedir. Bu durumda Taksim Mitingi, artık bir sendika konfederasyonunun düzenleyeceği miting olmaktan da çıkmıştır. Bu miting bir TKP mitingi, bir ihanet mitingi, iç savaş tuccarları- nın mitingi haline gelmiştir. Böyle bir mitingin 
1 Mayıs'la ilgisi yoktur. İşçi sınıfıyla ilgisi yoktur. Sahtedir. Bir mitingde, “Yaşasın Sovyetler Birliği" diye bağrılıyorsa bu miting nasıl bir” mitingdir diye soranlara şöyle cevap verilir? 
Bir büyük devlet adına gövde gösterisi. 

DİSK'in Taksim Mitinginin yasaklanıp, yaz. 
saklanmaması tartışması artık gündemden çıkmıştır. Olay, TKP'nin,düşman olduğu işçi sinifına, emekçi halka ve tüm milli güçlere karşı bir saldırısı haline gelmiştir. i 

TKP'nin iç savaş körükleme siyasetine "her ne pahasına olursa olsun" gibi kışkırtmalarla teslim olan DİSK yönetimi, işibu noktaya kadar getirdi. Kargaşalık kokusu alan TKP: güdümündeki irili ufaklı gruplarla ve koltuğunun altındaki bilinen pankartlarla şimdi Taksim'e çıkmaya hazırlanıyor. TKP'nin savaş örgütleri DİSK yönetimi gibi bir kalkan bulmanın sevinci içindedir. 

DİSK yönetimine gelince, bu konfederasyo-* nun yöneticileri, Taksim mitinginin Sovyetler Birliği'ne hizmet etmesini umursamamaktadırlar. Sendikalarla ordunun karşı karşıya getirilmesinden doğabilecek sonuçlara omuz silkmektedirler. DİSK yöneticileri hem TKP'nin savaş komitelerine, hem de son gelişmelerde açıkça görüldüğü gibi MHP'nin taktiklerine payanda veriyorlar. Bu tutumlarıyla, 1 Mayıs'ın demokratik bir hak olarak kabul edilmesi mücadelesine de çelme takıyorlar. 

DİSK yöneticilerini bu noktaya getiren, TKP'nin iç savaş siyasetinin izinden gitmeleridir. Böylece, bağımsızlık ve özgürlüğümüz için önemli gelişmelerin yaşandığı günümüzde bir saptırmanın içine giriyorlar. 

Türkiye işçi sınıfı, her zaman olduğu gibi 
1 Mayıs 1979'da da şanlı bayramını kutlayacaktır. 1 Mayıs 1979'da işçi sınıfının, emekçilerin, devrimcilerin, yurtseverlerin başta gelen uluslararası ve ulusal görevi ise Sovyet Beşinci kolunun ardından tek bir kişinin bile gitmemesini sağlamaktır. 


Kontenjan grubu Ecevit'e... 


(Baştarafı 1. Sayfada) nomik güçlükler, Kıbrıs sorunu, (o Türkiye-Yuna* nistan anlaşmazlığını görüyor. 

Dün saat 10.00'da 


ABONE İCRETLERİ 


uçak postası ücreti ilave edilir 


ya gelmeleri gerektiği görüşünü dile getirdiler. 
Kontenjan grubunun bu sorunların çözümü için iki partinin ortaklaşa hükümet kurması- nın zorunlu olmadığı, ancak iki partinin en azın- dan bazı temel konularda işbirliği yapmasında Türkiye açısından büyük yarar olduğu şeklindeki görüşlerini başbakana ilettikleri bildirildi. 
Kontenjan grubu, büyük sorunlar arasında Dogu'da kışkırtılmaya çalışılan bölücü hareket, eko- 


MSP... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


runu çözülmeden sıkıyönetimin uzatılması memlekete bir fayda getirmiyor. Bu hükümet iş başındayken sıkıyönetimin daha fazla uzatılarak ordumuzun tahrip edilmesine razı olamayız. Önce bu hü- 


kümet gitsin, ondan sonra gereken yapılır" dedi. 

Erbakan hükümetin nasıl gideceği yolundaki bir soruya verdiği Cevap" ta ise "CHP'den kopmalar olacağı kanaatindeyiz. 
Meclis aritmetiği değişecektir. Huzursuzluk CHP' den bazı kopmalar doğuracaktır" dedi. 

"Türkiye'deki anarşi ve bölücülüğun dış guçler tarafından kaynaklandığını, AP'nin ve CHP' nin iktidar olmasıyla sorunun bugüne kadar çözülemediğini, bundan sonra da çözülemeyeceğini söyleyen Erbakan sözlerini şöyle bitirdi: 

"Bu hükümet iş başındayken sıkıyönetimi desteklemek, bu hükümetin anarşi önleyeceği anlamına gelir, Sıkıyönetimin görevini daha rahat yapabilmesi icin bu hükümetin işbaşından uzaklaşması gerekir. Sonra mesele bütün ciddiyetiyle ele alınır." 
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ukeye göre 


Küçük İlanlar 


başlayan ve iki saat kadar süren görüşmeden sonra basına bir açıklama yapan Kontenjan Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeyyad Baykara şunları söyledi: 

"Sayın Başbakanı memleketin içinde bulunduğu iç siyasal olaylardaki gelişmeler üzerinde görüşmelerde bulunmak ve kendi görüş- 


lerimizi vs bazı 

endişelerimizi belirtmek için (o ziyaret ettik. Kendilerine görüşlerimizi anlattık. O da 


bize endişelerimizi giderecek tedbirlerin üzerinde olduklarını açıkladılar." 

“Elçi konusu görüşul” 
dü mü?" sorusuna da Baykara, "O bize izah etti durumu. Sayın Başbakan bize sayın Elçi" nin durumunu ve yaptığı beyanatın anlamını açıkladılar, Bu ko: nuda da bazı tedbirler almışlar, onu açıkladılar." 

Zeyyad Baykara bir gazetecinin, "Bu konuda sizin görüşünüz nedir?" 
sorusuna ise Şöyle cevap verdi: 

"Bu konuda bizim grubumuzun görüşü bir bakan için biraz fazla i* leri gitmiş bir beyanattır." 

Baykara, “Basında; AP—CHP işbirliği önerdi: iniz yolundaki görüşler var. Doğru mu” şeklindeki bir başka soruyu da doğrulamaktan kacındı. 


> Akbulut... 


(Baştarafı 1. Sayfada) tanbul 1 Mayıs Aianında kutlamaya kararlı olduklarını açıkladı.  Maocu gruplar dışında tüm kitle örgütlerini İstanbul'daki törene katılmaya çağırdı.» 

Akbulut: "DİSK olarak 1 Mayıs'ı her ne pahasıra olursa olsun, yine 
1 Mayıs alanında kutlayacağız" dedi. 


(Kelimesi) ; $ lira 


de bir hükümet degişikliği olacağın- dan eminim. Ülke, hiç bir konuda siyaset formüle edemeyen bir hükümet ile daha fazla gidemez." 
Bu sözler.içinde yaşadığımız günlerde söylenmiş değil. Bunları Ecevit, 
2. MC hükümetinin-yıkılmasından birkaç hafta önce, 1977 Aralığında New York Times muhabirine söylüyordu. 
Hatırlanacağı gibi o sıralar, 11'ler olarak adlandıracak olan milletvekilleri ardard:. AP'den ayrıliyor, MC mecliste çoğunluğu kaybediyordu. 
Ve nihayet 1977'nin son günü MC, 218'e karşı 228 oyla düşürüldü ve kısa bir süre sonra Ecevit" in Başbakanlığında bugünkü hükümet kuruldu. 


GÖRÜLMEMİŞ 
DESTEK 


Ecevit o Hükümetinin kuruluşu, şimdiye kadar görülmemiş destekle karşılandı. 

İki büyük işçi sendikası DİSK ve Türk-İş hükümeti destekliyordu. 
“MC'ye göre başarılı, tutarlı ve inandırıcı olacağı kanısındayım" diyordu Halil Tunç. 

İş adamları destekliyordu, "güçlü ve uyumlu bir hükümetin sorunları olumlu yönde etkileyerek çözümleyeceği kanısındayız"' diyorlardı. 

Cumhurbaşkanlığı çevreleri destekliyor, ordu, "hükümetle bir sorunumuz yok" diyordu. 

Ve her şeyden önemlisi, MC'nin devlet daireleri dahil her yere bulaştırdığı anarşiye, katliamlara, nereye gideceği belli olmayan dış politikasına, sürekli artan pahallk ve yokluklara kısa- 


Y AKINDA Türkiye 


.cası iç kargaşalığa ve bu- 


nalıma "'artık yeter" diyen milyonlar destekliyordu Ecevit Hükümetini. Ecevit'in en büyük şansi, MC gibi bir hükümetin yıkılışı üzerinde yükselmesiydi. 


UMUT' TAN 
UMUTSUZLUĞA 


1978'in ilk gününde hükümeti kurma görevini alarak, Korutürk'ün yanından ayrılırken şöyle diyordu Ecevit. 

"Türkiye bunalıma son verecek bir hükümetin kurulmasını beklemektedir. Ve bunun umudu içindedir. Ben de bu umudu gerçekleştirebileceğimize inanıyo- a 

Bugün ise ortada ayan beyan bir gerçek var: Ecevit Hükümeti bu umudu gerçekleştiremedi... 

Kurulurken gösterilen destek, derin kuşkulara dönüştü. Ecevit Hükümeti kurulurken var olan sorunlar neyse, bugün de aynı sorunlar artarak gündemde. Özellikle 6'ların muhtırası ve bunu izleyen gelişmelerle birlikte, umut bir yana, artık bu hükümetin sorunları çö- 


ÜLKENİN 
UMUDUYUZ d > 


İRLİĞİ VE TKP iLE ARAYI BOZMAMA KORKUSUYLA, 


Cesur siyasetler belirleyemeyen hükümet bir yılda tükendi 


Ecevit Moskova'da siyasi belgeyi imzaladığı gezisi sırasında Brejnev'le yanyana: Hükümetin teslimiyetçiliğinin tepe noktası siyasi belgeyi imzalamak oldu. 


zebileceğine inanan pek yok. 

, Oysa geriye baktığımızda, hükümetin kuruluşundan bu yana 1 yıldan biraz fazla bir zaman geçmiş. Siyasal ve sosyal gelişmeler için çok kısa sayılan bir zaman süresi. 
Nasıl oldu da bir yıl içinde, geniş destek alan bir hükümet, şimdi kuşkuyla bakılır hale geldi, nasıl oldu da milyonların umudu olan bir hükümet şimdi umutsuzluktan başka bir şey üretmiyor. Ve artık, hükümetin ne yapması gerektiği üzerinde degil de, yeni hükümet alternatifleri üzerinde tartışılıyor... 


NE FORMÜLE ETTİ, 
NE YAPTI? 


Bir yıl içinde meydana gelen bu şaşırtıcı değişmeyi anlamak için, Ecevit'in MC hükümeti için dediğine bakmak gerek; "Ülke hiç bir konuda siyaset formüle edemeyen bir hükümet ile daha fazla gidemez..." 

Ecevit hükümeti bir yıl içinde temel sorunlarda hangi siyasetleri formüle etti, ya da daha doğrusu edemedi, ve bu temel sorunlarla ilgili olarak neler yaptı? İşte Ecevit, hükümetinin bugün ulaştığı noktaya gelmesi- nin nedeni bu soruların cevaplandırılmasıyla ortaya çıkıyor. 

Hükümet kurulduğunda önünde başlıca üç sorun vardı: 

—Dış ilişkiler, Kıbrıs 

—İç kargaşalık ve anarşi 

—Ekonomik bunalım, pahalılık, enflasyon. 

Hükümet programında ise bu sorunlara ilişkin olarak şunlar belirtiliyordu: 

* Türkiye'nin savunmasını dış desteğe ve belirli bir kaynağa bağımlılıktan esirgeyici bir ulusal güvenlik kavramı oluşturulurken, dış politika- da da bunun gereği düzenlemeler yapılacaktır. 

* Kıbrıs iki bölgeli, iki toplumlu bağımsız ve bağlantısız federal bir devlet olmalıdır. 

* Zorbalık önlenecek- 


E: 
tr, Devletin haber ve değerlendirme ö dolaylı da olsa yisasete karıştırılmayacak, pro- 


ÜLKENİN 
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Cl 


paganda ve yönlendirme çalışması yapmayacaktır. 

* Eğitimde öğrenim özgürlüğü ve can güvenliği sağlanacak, ayrıcalıklı muameleye son verilecektir. 

* Öğrenciler arasında siyasal düşünceleri nedeniyle ayrım yapılması önlenecektir. 

* Enflasyonla mücadele edilecek, enerji ve döviz darboğazı aşılarak, yokluklara, karaborsa kuyruk ve kıtlığa son verilecektir. 

* Sanayi ve ulüsal güvenliği dışa bağımlı olmaktan kurtaracak yatırımlara hız verilecektir. 

* Anayasaya uygun olarak yeni bir toprak reformu yasası çıkarılacaktır. 

Elbette bu ifadeler, her hükümet programında olduğu gibi genel ifadelerdi. Hükümetin temel sorunlar konusundaki tutumunu ise bundan sonra izleyeceği yol belirleyecekti. 

Ecevit hükümeti hangi yolu izledi? Şimdi yukarıda belirttiğimiz üç temel sorunda Ecevit Hükümetinin ne yaptığını bir yıllık zaman dilimi içinde önemli olaylarla birlikte izleyelim, 


İLK ÜÇ AY LAFLA 
GEÇİYOR 


Hükümetin işbaşına 


geldiğinin ilk üç ayı, "şu yapılacaktır, bu işi böyle çözeceğiz" türün- den demeçlerle geçti. 


Ön planda ekonomik sorunlar, ambargo ve Kıbrıs konusu bulunuyordu. Çeşitli Batılı heyet ve şahsiyetlerin ziyaretleri birbirini izledi. 
Ancak bu görüşmelerden ambargo, Kıbrıs ve döviz konularında somut sonuçlara ulaşılamadı. 


Bu arada hükümet programında yer alan "tek kaynağa bağımlı olmayacağız" ifadesinin ne anlama geldiği de ortaya çıkmaya başladı. Hükü met, Türkiye'de nüfuzunu artırmak için çabalarını yoğunlaştıran Sovyetler Birliği'ne karşı teslimiyetçi bir siyaset izliyordu. Mart ayı sonun da, daha önce MC döneminde hazırlanan "Türkiye-Sovyetler Birliği Eko nomik İşbirliğini Geliştirme Anlaşması" onay lanarak yürürlüğe girdi Bu anlaşmayla Sovyet ler, şimdiye dek ABD nin sahip olduğu tüm ekonomik imtiyazları ele geçiriyordu. Ayrıca aynı ay içinde Ankara'da yapılan Sovyetler'le 19. 
protokol görüşmelerin- de, Sovyetler, petrol vermek için Türkiye'nin volframını almayı şart koşuyorlardı. 

Mart ayının başında 


ise uzun süredir beklenen devalüasyon yapılarak, Türk lirasının de- geri dolar karşısında yüzde 38 düşürülmüştü. 


Dış ilişkilerde ve ekonomik konularda gelişmeler böyleyken, en önemli sorun olan anarşi devam ediyordu. Siyasi cinayetlerin sayısı artıyordu. Hükümetin ise anarşinin kaynaklarına yönelme konusunda hiç bir ciddi girişimi olmadığı gibi, anarşinin kaynakları- nın ne olduğu konusunda da bir tespiti yoktu Aksine hükümet, "faşist katliamları protesto etmek için işçilerin iki sa atlik iş bırakma eylemi- nin "yasa dışı" olduğunu öne sürerek, soruşturmalar açtırıyordu. 


Bu arada bakanlıklar- da yapılan tayinler, hükümet içinde ilk huzursuzlukları başlattı. 


Bu dönemdeki olumlu gelişme ise Ecevit ve Karamanlis'in 10-11 Martta Montrö'de buluşmasaydı 


MALATYA 
PROVOKASYONU 
VE “HABERALMA 
ÖRGÜTÜ” NDEN 


ŞİKAYET 
Hükümetin anarşinin kaynakları üzerine gitme 


Maraş'ta yüzlerce yurttaşın katledildiği hayatını kaybettiği katliam: Göz göre göre tezgahlanan katliam karşısında hükümet aciz kaldı 


yen siyaseti izlemeye devam ederken nisan ayı içinde Malatya'da büyük bir provokasyon meydana geldi. Malatya Belediye Başkanı Hamido'nun kendisine gönderilen bombalı mektubun patlaması sonucu ölmesi üzerine, Malatya'da MHP' lilerin kışkırtmaları sonucu üç gün terör estirildi, birçok işyeri tahrip edildi. Öteki olaylar gibi, bu olayın üzerine de gidilmedi, suçlular ortaya çıkartılamadı. Hükümetin anarşiyi önleyemeyeceği konusunda kuşkular duyulmaya başlanmıştı bile... 


Olaydan sonra hükümet, provokasyonun tertiplenişi hakkında bazı açıklamalar yaptı ama bu açıklamaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Anlaşılan "devletin haber alma ve değerlendirme örgütü.. hâlâ kendi istediği gibi çalışıyordu. 
Başbakan o yandan bu yana MİT'i denetim altına alamadıklarından yakınıp duracaktı 


BATI SEFERLERİ VE 
TEHDİT NEREDEN 
GELİYOR? 


Ambargo, Kıbrıs ve ekonomik yardım konularıyla ilgili olarak Ecevit, mayıs ayı içinde bir dizi Batı ülkesine gitti. Bu gezi sırasında Londra'da, hükümetin bugüne kadar izlediği bir o yana bir bu yana yatan, teslimiyetçi dış politikasını beliryecek olan bir söz söyledi Sovyetler'in Orda Doğu ve Türkiye üzerindeki he- 


gemonyacı emellerinin gözle görünür bir biçimde arttığı ve Sovyetler" in ardarda Türkiye'de 


ekonomik imtiyazlar elde ettiği bir dönemde Ecevit, "Türkiye'ye tehdidin Sovyetler'den degil, Yunanistan'dan geldiğini" söylüyordu. Bu şaşırtıcı, şaşırtıcı olduğu kadar da gülünç söz, Sovyetler'in ve Moskova yanlılarının ağzına sakız olacak, Sovyetler, Türkiye üzerinde yeni bir talepte bulunduklarında Başbakan'ın Bu sözünü ortaya süreceklerdi. 


“Tehdidin tan'dan geldiği 


Yunanis- 
" ifadesi 


| @Hükümet kurulurken geniş bir çevre 
-tarafından desteklenmişti. 


Ancak şimdi hükümetin ne yapması gerektiği değil, yeni hükümet alternatifleri tartışılıyor. 


ise, o döneme kadar olumlu gelişen iki ülke ilişkilerini bir durgunluk dönemine sokacaktı. Başbakan yine Mayıs ayı içinde Washington'da Karamanlis'le buluştuğunda artık konuşulacak pek birşey kalmıyordu. 


Ecevit, batı gezisi sırasında, sorunların çözümü içi kâh "Rusya'ya yaslanırız yoksa" tehdidini, kullandı kah batıya yalvardı. Artık hükümetin dış politikası ortaya çıkmıştı. ABD ve Sovyetler arasında cambazlık. Bu siyaset ise Türkiye'nin sorunları karşısında çözümsüzlük yolu izlemekten başka birşey değildi ve bir yıl içinde de böyle olduğu fazlasıyla görüldü. 


YEŞİL IŞIK 


Batı seferleri sırasında başka bir gerçek de ortaya çıktı; batı ülkeleri Türkiye'ye ekonomik yardım yapmak için IMF nin yeşil ışık yakmalarını bekliyorlardı. Ve bundan sonra yılan hikayesine dönen IMF ile iliş- 


kiler başlayacak, IMF sözü günlük hayatın bir parçası olacaktı. 


IMF başlıca dört şart ortaya sürüyordu: 1) Yüksek oranlı devalüasyon 2) Ücretlerin dondurulması. 3) Kamu kredilerinin kısılması 4) KİT' lerin tasfiyesi. 


Ekonomik bunalım- dan çıkış konusunda da açık bir siyaset formüle edemeyen hükümet, IMF'nin isteklerine karşı da ilginç bir tutum aldı. IMF'nin taleplerine boyun eğmemiş gözükürken, farklı şekillerde bu istekleri uyguladı. Yüksek oranlı devalüasyon yerine kur ayarlamaları şeklinde bir sürü küçük devalüasyon yapıldı. "Toplumsal Anlaşma" adı altında işçi ücretleri’ donduruldu. Bütün bu tutumlar ise ekonomik bunalımı daha da artırdığı gibi, pahalılık ve yokluktan bıkan halk, hükümetin yarın ne yapacağını anlayamaz hale geldi 


TALABANİ SORUNU 


Hükümetin bu kararsız ve cesaretsiz tutumundan en çok Sovyetler yararlandı. Liman kolaylıkları, boğazlar üzerinde imtiyaz istemeye başladılar 
Moskova yanlıları ise 1 
Mayıs töreninde CHP milletvekillerinin gözleri önünde "'TKP'ye özgürlük" istiyorlar, bir yandan da devlet daire- 


lerine yarleşiyorlardı. 

Haziran ayı başında Moskova yanlısı Talabani kuvetleri Şemdinli" den Türkiye'ye girerek bir dizi çatışma çıkarttılar. Hükümet ise bu gelişmeleri görmemezlikten geldi. Ancak Doğu'ya Sovyet kaynaklı silahlar yığılmaya başlanmıştı bile. 


Ve sonunda Sovyetleı aslında bir kölelik anlaşması olan "'Siyasi Belge" yi Ecevit'in önüne sürüverdiler. 


TESLİMİYETİN 
TEPE NOKTASI: 
SİYASİ BELGE 


Ecevit o hükümetinin, Sovyetler'e karşı teslimiyetçi tutumunun tepe noktası ve Sovyetler'in ülkemizde önemli bir mevzi elde etmelerine yolaçan olay, Haziran sonunda : Siyasi Belgenin im- 


zalanması oldu. Siyasi belgede, "saldırıya ve yıkıcı faaliyete izin vermeme" maddesi yer alıyordu. 
Böylece, Sovyetler, Türkiye'de emperyalist 


amaçlarına dur diyecek herhangi bir gelişmeye karşı hükümetten teminat alıyorlardı. 


Bundan sonra Sovyetler, ne zaman bağımsızlıkçı ve Sovyetler'e karşı bir eğilim geliştiyse;Siyasi Belgeyi bir koz olarak öne sürdüler. Öte yandan Moskova yanlıları bundan cesaret alarak faaliyetlerini daha da artırdılar. 


Siyasi Belge imzalanırken, Sovyetler Türkiye" ye petrol vereceklerini vaadetmişlerdi. Belge imzalandıktan sonra bu vaadlerini savsaklayarak, yeni imtiyazlar ve siyasi tavizler koparmak için kullandılar. 


Sovyetler'e bu denli teslimiyetçi bir tutum alan hükümetin artık bagımsızlıkçı ve kendi deyimleriyle onurlu ve tutarlı bir dış siyaset izlemesinin imkanı ortadan kalkıyordu. 


ANARŞİNİN 
KAYNAKLARINA 
TESLİMİYET 


Yaz aylarının önemli bir gelişmesi de Kontrgerilla tartışmalarıydı. Hükümet bu konuda da teslimiyetçi bir tutum aldı. 
Kontrgerillanın ve MHP' nin anarşi olaylarıyla bağı ortaya çıkmasına karşın başbakan "Kontrgerilla gibi bir örgütün" olmadığını söylüyor, MHP adını bile ağzına almaktan kaçınıyordu. 

Öle yandan Moskova yanlılarının kışkırttığı sahte solcu gruplar, okullarda öğrenimi engelliyor. çatışmalar çıkarlıyor, kan davaları gudiyorlardı. Kolunu Sov - yetler'e kaptıran hükümet bunları görmüyordu. 
Aksine POL - DER kapatılıyor, Kontrgerilla yayını nedeniyle gazetemiz aranıyordu 

Hükümetin hu tutumu demokrasi ve barış bekleyen kitlelerde geniş bir hayal kırıklığı o yarattı, anarsi mihruklarını İse cesaretlendirdi. 

Bu arada pahalılık ve döviz sıkıntısı giderek artiyor. IMF" ile görüşmeler ve pazarlıklar aynı min- 


BÜTÜN ÜLKELERİN İSCİLERİ VE EZİLEN HALKLAR. BİRLESİN! 


Semih Balcıoğlu 


\ ETI SENİN 
ÜKÜM BENİM > 
Mea 


S 


Basın da hükümeti destekliyordu. İşte hükümetin kurulduğu günlerde S.Balcıoğlu'nun Yankı'da, Tonguç'un da Vatan'da yayınlanan karikatürleri. 


BAONE ONE A SEEE ERRER 


valde sürüyordu. 

Temmuz ayında ise Ambargo kaldırılıyordu. 
Ancak hükümet bu am bargo macerasından öz kayaklara dayalı bir Ulu sal Savunmayı geliştirme konusunda ders çıkartmıyordu. Dediğimiz gibi, bir kez iki süper devlet arasında cambazlık yolu na girilmişti artık. 


GÜZ VE KIŞ 
AYLARINDA 


HIZLANAN İFLAS 


Güz aylarına girildiğinde hükümetin güçsüzlüğü ortaya çıkmıştı. 
Hiç bir temel konuda tutarlı, cesur bir siyaset tespit edilememiş, dengecilik, teslimiyetçilik ve acizlik temel çizgi olmuştu. Bu durum güz ve kış aylarında sorunların daha da ağırlaşmasına ve hükümetin iflasının giderek hızlanmasına yolaçtı. 

Eylül ayında Doğu illerinde, Sivas'ta, Elazığ" da ve K. Maraş'ta komandalar ard arda geniş saldırılar düzenlediler, Bu olaylar yıl sonunda, hükümetin gözüne soka soka düzenlenen K. Maraş katliamına kadar va racaktı. Bu arada öğretim görevlilerine saldırılıyor, cinayetler birbirini izliyordu. Köşeye sıkışan kurt yakıp, yıkmaktaydı. 
Hükümet ise elini kolu nu bağlamış duruyordu. 

Kasım ayında ise Sovyet zırhlıları Dolmabahçe limanına demir attı. 
Bu olay yurtsever güçler tarafından tepkiyle karşılanırken, hükümet çevreleri ise yine sessizdi. 

Kasım ayından sonra Sovyetler Türkiye üzerinde daha da sabırsızlanmaya başladılar. Or ta Doğu'ya yüklenirken Türkiye'nin doğusunda faaliyetlerini artırdılar 

Moskova yanlıları ise Türkiye'yi o emperyalizmin zayıf halkası ilan ediyorlar, savaş komiteleri kurma çağrıları yaparak 


sahte solcu grupları kargaşalığı artırma yo nünde kışkırtıyorlardı. 


HÜKÜMET 
( OMD 
AYAKTADIR | 


zA 


Bu tutumları timden arttı. 

Ekonomik sorunlar ise daha da kötüledi. Pahalılık bu kez yerini yokluklara bıraktı. Hükümetin ekonomik konularda aldığı kararlar artık uzmanları güldürmekten başka bir işe yaramıyordu. 

Ve Türkiye 1979'a 11 
ilde ilan edilen sıkıyönetim altında girdi. 


KİMSE İNANMIYOR 


Bir yıl önce ülkenin sorunları neyse bugün agırlaşmış olarak gündemde duruyor. Bağımsız 6 
bakanın muhtırası da hü kümetin bu sorunlar karşısında (o başarısızlığının ilanı oldu. Muhtıradan sonra açıklanan Bakanlar Kurulu bildirisi ise bir yıl önceki hükümet programı gibi "bunu, şunu halledeceğiz" diyor. Ancak hükümetin bir yıllık geçmişine bakan herkes bu vaadlere artık inanmıyor. Hükümete güven duymuyor. 

Ecevit hükümeti kurulduğunda, yeni bir fidandı ve geniş bir çevre bu fidanı beslemeye hazırdı. Şimdi ise suyu çekilmiş, kökü kurumuş durumda. Ayakta durabiliyorsa bunun nedeni sağlam bir hükümet alternatifinin somut olarak henüz belirmemiş olmasından. 

Ecevit hükümetinin bir yıllık öyküsü bir umudun tükenişi değildir. 
Sovyetler'le ve TKP ile arayı bozmama korkusuyla cesur siyasetler formüle edemeyenlerin kendilerine beslenen umudu harcayışlarıdır. 


Ancak Ecevit hükümetinin yapamadıkları aynı zamanda neyin yapılacağını da göstermektedir. 
Ve bugün Türkiye'de Sovyetler'in faaliyetler ne karşı uyanıklık artmakta, birlik ve barış isteği güçlenmektedir. 

Türkiye toprağı, hiç kuşkumuz yok ki, sorunlara çözümler yaratacak güçtedir. 


sıkıyöne- sonra daha da 


15 ay sonra ise Bedri Koraman, Milliyet'te hükümetin hdhnı 
böyle görüyor. 


